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			Het grote reservoir

			‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.’
Spreuken 4:23

			Als ik op verwaande wijze zou proberen mijn toespraak te vormen naar roemrijke voorbeelden, dan zou ik deze morgen het menselijk hart vergelijken met de oude stad Thebes, met zijn honderd poorten waaruit menigten van strijders gewend waren te marcheren. Zoals de stad was, zo waren haar legers. Zoals haar innerlijke kracht was, zo waren zij die uit haar naar buiten kwamen. Ik zou dan kunnen onderstrepen hoe noodzakelijk het is om het hart te bewaren, omdat het de metropool van onze menselijkheid is, het vestingwerk en de wapenkamer van ons mens-zijn. Laat de belangrijkste burcht zich aan de vijand overgeven, en het bezetten van de rest moet een eenvoudige taak zijn. Laat het voornaamste bolwerk door het kwaad overheerst worden, en vervolgens wordt het hele land onder de voet gelopen.

			In plaats van dit te doen zal ik proberen waartoe ik mogelijk in staat ben, door een bescheiden metafoor en een eenvoudig beeld te gebruiken dat makkelijk begrepen zal worden. Ik zal proberen de leer van de wijze man uiteen te zetten dat vanuit ons hart de uitgangen des levens zijn. Zo zal ik mijn best doen om te laten zien hoe absoluut nodig het is om het hart met alle toewijding te bewaren.

			U hebt de grote waterreservoirs gezien waarvoor onze watermaatschappijen hebben gezorgd, waaruit het water komt dat honderden straten en duizenden huizen van water voorziet. Welnu, het hart is het reservoir van de mens en ons leven mag daar op het juiste moment uitstromen. Het leven mag via verschillende pijpen stromen: de mond, de hand en het oog. Maar steeds ontvangen de hand, het oog of de lip hun kracht uit de grote fontein en het centrale reservoir, namelijk het hart. Zo is het niet moeilijk te laten zien hoe nodig het is om het reservoir, het hart, in een goede staat en toestand te bewaren, want anders zou wat door de pijpen vloeit bedorven en aangetast moeten zijn. Moge de Heilige Geest onze overdenkingen leiden.

			 Mensen die uitsluitend moralist zijn, vergeten dikwijls het hart en bemoeien zich uitsluitend met de mindere vermogens. Sommigen van hen zeggen: ‘Als het leven van een mens verkeerd is, is het beter de grondbeginselen te veranderen waarop zijn gedrag gebaseerd is. We zouden beter een ander stelsel van leven kunnen invoeren, de samenleving moet omgevormd worden, zodat de mensen een gelegenheid hebben om deugdzaamheid te tonen en minder in de verleiding komen om zich uit te leven in bandeloosheid.

			Stel u voor dat het reservoir met een giftige of vervuilde vloeistof gevuld was en dat de een of andere wijze raadgever zou voorstellen dat alle pijpen beter door nieuwe vervangen konden worden, zodat het water door nieuwe buizen zou kunnen stromen. Wie begrijpt niet dat het allemaal tevergeefs zou zijn als de bron bedorven is, hoe goed de buizen ook maar zouden kunnen zijn? Dus tevergeefs de regels waardoor de mensen hun leven hopen te veranderen. Tevergeefs zijn de leefregels waardoor we onszelf proberen in te tomen om goed te lijken. Tenzij het hart goed is, zal het beste leefschema in duigen vallen en zijn doel niet bereiken.

			Anderen zeggen: ‘Welnu, als het leven verkeerd is, zou het goed zijn om het verstand in orde te maken. U moet iemands denkvermogen van informatie voorzien, hem onderwijzen, hem beter leren, en als zijn hoofd goed ingelicht is, zal zijn leven verbeterd worden.’ Welnu, het verstand is, als ik zo’n beeld mag gebruiken, de kraan die de gevoelsaandoeningen onder controle houdt, die ze laat vloeien of ze stopzet. Het is alsof de een of andere erg wijze man, wanneer een reservoir vergiftigd was, zou voorstellen om een nieuw persoon in dienst te nemen om de watertoevoer open of dicht te doen in de hoop dat het hele probleem op deze manier verholpen zou worden. Als we zijn raad volgden, als we de meest wijze man in de wereld vonden om de bron onder controle te houden, dan zou de heer Verstand nog steeds niet in staat zijn om ons te voorzien van gezonde stromen voordat we eerst het waterreservoir waaruit zij vloeien hebben gezuiverd.

			Ook de arminiaanse godgeleerde stelt soms een andere manier voor om het leven te verbeteren. Hij werkt met de wil. Hij zegt dat de wil als eerste van alles overwonnen moet worden. Als de wil goed is, zal alles goed zijn. Welnu, de wil is als de grote machine die het water uit de bron door de pijpen perst, zodat het in onze woningen kan vloeien. De geleerde raadgever stelt voor dat er een nieuwe stoommachine in het werk gesteld moet worden om het water door de pijpen te persen. ‘Als we,’ zegt hij, ‘het juiste mechanisme zouden hebben om de vloeistof erdoor te persen, dan zou alles goed in orde zijn.’ Nee meneer, als de stroom verontreinigd is, kunt u gereedschap hebben om diamanten te bewerken, een machine hebben die van goud gemaakt is en een kracht zo groot als de Almacht, maar zelfs dan zult u uw doel niet bereiken voordat u de vervuilde hoofdbron schoongemaakt hebt en de stromen des levens gezuiverd hebt die daaruit vloeien. De wijze man schijnt in onze tekst te zeggen: ‘Wacht u voor het verkeerd toepassen van uw krachten, zorg ervoor op de juiste plaats te beginnen.’ Het is heel noodzakelijk dat het verstand goed is. Het is absoluut nodig dat de wil zijn juiste gezag heeft. Het is erg noodzakelijk dat u ieder deel van de mens in een gezonde toestand houdt. ‘Maar,’ zegt hij, ‘wilt u ware heiligheid nastreven, dan moet u beginnen met het hart, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Als u het gereinigd hebt, als u zijn stromen zuiver en helder gemaakt hebt, dan zal de stroom vloeien en de bewoners zegenen met helder water. Maar niet eerder.’

			Laten we hier tot onszelf inkeren en de ernstige en wezenlijke vraag stellen: ‘Is mijn hart goed in de ogen van God?’ Want tenzij de innerlijke mens dankzij Gods genade door de Heilige Geest vernieuwd is, is ons hart vol ellende, vol vuil en walgelijke zaken. En als dat zo is, moet hier onze reiniging beginnen om echt en bevredigend te zijn. Onvernieuwde mensen, ik smeek u de woorden te overwegen van een oud christen die ik hier voor uw oren herhaal: ‘Het maakt niet uit hoe het uithangbord eruit ziet, al zou er een engel op staan, wanneer vanbinnen de duivel en de zonde wonen.’ Nieuwe lappen op een oud kleed maken het niet nieuw, maar geven het alleen een nieuw uiterlijk. Het is waarlijk geen goede spaarzaamheid om een groot deel van de uitgaven te besteden aan het oplappen van een oud kostuum dat spoedig in vodden verandert, als we met iets meer inspanning een nieuw kunnen kopen dat langer meegaat. En is het niet beter om uzelf in te spannen om een nieuw hart te krijgen, opdat alles wat u doet aanvaard mag worden en u behouden mag worden, dan om alle inspanningen die u in godsdienstig opzicht levert verloren te laten gaan, en uzelf daarbij vanwege uw gemis aan ware godsdienst?’

			Welnu, u die de Heere liefhebt, laat mij u meenemen naar het reservoir van uw hart en u overtuigen van de grote noodzaak het hart te bewaren als u de stromen van uw leven gelukkig wilt houden voor uzelf en heilzaam voor anderen.  

			I. Ten eerste, houd het hart vol. Hoe zuiver het water in het centrale reservoir ook mag zijn, de maatschappij zal ons niet van een overvloedige watertoevoer kunnen voorzien tenzij het reservoir zelf gevuld is. Een leeg reservoir zal heel zeker lege buizen veroorzaken. Laat de machinerie nog zo accuraat zijn, laat alles goed in orde zijn, en toch, als het reservoir droog is, zullen we tevergeefs wachten op het water dat we nodig hebben. Welnu, u kent veel mensen – het is zeker dat u hen ontmoet in uw eigen gezelschap en uw eigen kring, want ik ken niemand die zo gelukkig is zulke kennissen niet te hebben – wier levens slechts uit een droge ledigheid bestaan die nergens toe dient. Zij maken nooit iets af. Zij hebben geen mentale kracht. Zij hebben geen deugdzame kracht. Wat zij zeggen vindt niemand de moeite waard. Wat zij doen wordt nauwelijks nagevolgd. We hebben vaders gekend wier mentale kracht zo verachtelijk was dat zelfs hun kinderen nauwelijks in staat waren hen na te volgen. Hoewel ze voldoende geneigd waren om na te bootsen hebben ze toch, zelfs in hun kindsheid, al snel beseft dat hun vader uiteindelijk een kind was zoals zijzelf en dat hij niet tot een man was uitgegroeid. Kent u niet veel mensen die als het hun werd toevertrouwd om een bepaalde zaak te regelen, deze zeer zeker op een mislukking zouden laten uitlopen? Het uiteindelijke resultaat zou een mislukking zijn. U zou hen niet kunnen gebruiken als klerk in uw kantoor zonder zeker te weten dat ze uw zaak te gronde zouden richten. Als u hen in dienst zou nemen om voor u een onderneming te beheren, dan kon u er zeker van zijn dat ze al uw geld erdoor zouden jagen, maar nooit één duit zouden verdienen. Als ze gedurende een paar maanden in prettige omstandigheden zouden worden geplaatst, zouden ze zorgeloos doorgaan totdat alles op was. Het zijn de sukkels waarop de oplichters in de wereld jagen. Zij hebben geen mannelijk vermogen, totaal geen kracht.

			Beschouw deze mensen eens in de godsdienst: wat hun leerstellige opvattingen ook zijn, het is heel zeker dat ze nooit andermans gemoed zullen beïnvloeden. Zet ze op de preekstoel, dan zijn ze de slaven van de kerkenraad, of anders worden ze door de gemeente onder de voet gelopen. Ze hebben nooit een eigen mening, komen nooit ergens zelfstandig mee naar buiten. Zij hebben niet het lef om te zeggen: ‘Dit is zo en ik weet dat het zo is.’ Deze mensen leven gezapig verder. Maar wat hun maatschappelijk nut betreft, zouden ze nooit geboren hoeven te zijn, behalve dan om gevoed te worden door andere mensen.

			Welnu, sommigen zeggen dat dit de schuld is van het verstand van de mensen: ‘Zo iemand,’ zeggen zij, ‘zal nooit vooruit kunnen komen. Hij heeft een klein verstand. Succes hebben was voor hem volstrekt onmogelijk, zijn verstand was  klein. Hij kon niets doen. Hij had niet genoeg kracht.’

			Welnu, dat mag waar zijn. Maar ik weet wat nog meer waar was: hij had een klein hart, en dat hart was leeg. Want, let er eens op, de kracht van een mens in deze wereld, andere dingen daargelaten, is gelegen in de mate van kracht en sterkte van zijn hart. Een man met een onverdeeld hart is altijd een krachtig man. Als hij dwaalt, is hij krachtig in zijn dwaling. Heeft hij iets in zijn hart, dan is hij er zeker van om het tot iets opzienbarends te maken, ook al kan het een rechtstreekse leugen zijn. Laat een man nog zo onwetend zijn, maar toch, als zijn hart vol liefde voor een bepaalde zaak is, wordt hij een man die de belangen van die zaak op een krachtige manier bevordert omdat hij hartkracht heeft, hartsterkte. Een mens kan weinig geschoold zijn, weinig afweten van de aardigheden die het zo goed doen in de samenleving, maar geef hem een goed sterk hart dat stevig klopt en er bestaat over zijn kracht geen misverstand. Laat hem een hart hebben dat ergens helemaal vol van is, en die man zal zijn doel bereiken, of anders zal hij vreselijk teleurgesteld sterven en zal hij uitblinken in zijn teleurstelling.

			Het is de leegheid van het hart van een mens dat hem zo krachteloos maakt. De mensen weten niet wat ze willen. Welnu, de zakenman die zijn zaken met hart en ziel waarneemt, heeft meer kans van slagen dan iemand anders. Dat is de predikant die we nodig hebben, de man die een volle ziel heeft. Laat hij een goed verstand hebben, hoe meer hij weet hoe beter; maar vooral, geef hem een groot hart. Als zijn hart op de goede manier klopt, als zijn hart gevuld is, zal het, onder Gods zegen, ook de harten van zijn gehoor met dat van hem laten kloppen of anders zal hij hen doen beseffen dat hij hard werkt om hen te noodzaken hem te volgen. Och, als we meer hart hadden in de dienst van onze Meester, hoeveel meer werk zouden we dan kunnen verzetten.

			U bent zondagsschoolonderwijzer, jongeman, en u klaagt dat u niet verder kunt in de zondagsschool. Meneer, de bron zou volop water geven als het hart gevuld was. Misschien houdt u niet van uw werk. Streef er toch naar om meer van uw werk te houden en als uw hart dan gevuld is, zal het heus wel beter gaan. ‘Och,’ zegt de predikant, ‘ik ben vermoeid van mijn werk als prediker. Ik heb weinig resultaat. Ik vind het maar zwaar werk.’ Het antwoord op dat probleem is: ‘Uw hart is er niet vol van, want als u van prediken hield zou uw prediken ademhaling en voedsel voor u zijn en zou u zich gedrongen voelen om ermee door te gaan.’ Als uw hart vol zou zijn van de zaak, zou u gelukkig zijn met de bezigheid. Och, als het hart maar vol, diep en breed is! Zoek naar de man die zo’n ziel heeft, en dat is de man uit wie de levende wateren zullen vloeien om de wereld met hun verfrissende stromen te verheugen. Leer dan dat het nodig is om het hart gevuld te houden.

			Laat deze noodzaak u deze vraag doen stellen: ‘Maar hoe kan ik mijn hart gevuld houden? Hoe kan mijn bewogenheid sterk zijn? Hoe kan ik mijn verlangens brandend en mijn ijver ontvlamd houden?’ Christen, er is één tekst die dit allemaal zal verklaren. ‘Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn,’ zei David. Als al uw fonteinen in God zijn, zal uw hart vol genoeg zijn. Als u naar de voet van Golgotha gaat, zal daar uw hart in liefde en dankbaarheid worden ondergedompeld. Als u zich dikwijls afzondert en daar met uw God spreekt, zal daar uw hart vol zijn van rustige vastberadenheid. Als u met uw Meester naar de Olijfberg uitgaat en met Hem op een goddeloos Jeruzalem neerziet en er met Hem over weent, dan zal uw hart vol liefde voor onsterfelijke zielen zijn. Als u voortdurend uw motieven, uw leven, uw gehele wezen uit de Heilige Geest put, zonder Wie u niets kunt doen, en als u in nauwe gemeenschap met Christus leeft, bestaat het gevaar niet dat u een droog hart zult hebben.

			Wie zonder gebed leeft, wie met weinig gebed leeft, wie zelden het Woord leest, wie zelden naar de hemel opziet om een nieuwe inwerking van omhoog, dat is de man wiens hart droog en onvruchtbaar zal worden. Maar wie in het verborgene tot zijn God roept, wie veel tijd in heilige afzondering besteedt, wie behagen schept in het overdenken van de woorden van de Allerhoogste, wie zijn ziel aan Christus gegeven heeft, wie van Zijn volheid geniet en zich in Zijn algenoegzaamheid verheugt, wie om Zijn tweede komst bidt en zich in de gedachte aan Zijn heerlijke komst verheugt – zo’n man, zeg ik, moet een hart hebben dat overloopt. Zoals zijn hart is, zal zijn leven zijn. Het zal een gevuld leven zijn dat denkt aan de laatste rustplaats en zich richt op de toekomst. ‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,’ en smeek de Heilige Geest om het gevuld te houden. Anders zullen de uitgangen van uw leven zwak zijn, niet diepgaand en oppervlakkig. U zou net zo goed niet geleefd kunnen hebben.

			II. Ten tweede, het zou voor onze watermaatschappijen weinig nut hebben om hun reservoirs gevuld te houden, als ze die ook niet zuiver zouden houden. Ik herinner me in de krant een klacht gelezen te hebben van een zakenman uit een stadje in de provincie die regelmatig van vis voorzien was door de watermaatschappij: er kropen grote palingen door de buizen en soms schepselen die nog wat weerzinwekkender waren. We hebben watermaatschappijen gekend die ons van vaste deeltjes voorzagen waar ze ons niets anders dan helder water behoorden te leveren. Welnu, niemand stelt dat op prijs. Het reservoir moet zuiver en schoon gehouden worden. Als het water niet uit een heldere bron komt en vol ongezonde bestanddelen zit, dan zal de maatschappij –hoe vol het reservoir ook mag zijn– er niet in slagen haar klanten tevreden te stellen.

			Nu is het voor ons van wezenlijk belang met ons hart te doen wat de maatschappij doet met het reservoir. We moeten ons hart zuiver houden. Als het hart niet zuiver is, kan het leven niet zuiver zijn. Dit is totaal onmogelijk. U ziet een man voor u wiens gehele handel en wandel onzuiver en onheilig is. Als hij spreekt, doorspekt hij zijn taal met vloeken en zweren. Zijn geest is laaghartig en verachtelijk. Slechts zondige dingen zijn hem aangenaam, want zijn ziel is niet boven de straatgoot en de mesthoop verheven. U ontmoet een andere man, die voldoende verstand heeft om niet de fatsoensnormen te overtreden. Maar toch, tegelijkertijd houdt hij van vuiligheid, van een platvloerse grap. Iets wat op de een of andere manier onheilige gedachten veroorzaakt, is precies wat hij wenst. De wegen van God trekken hem niet aan. In Gods huis vindt hij geen vermaak, in Zijn Woord geen vreugde. Hoe komt dit? Sommigen zeggen dat het door zijn familiebetrekkingen komt, door de situatie waarin hij verkeert, door zijn lage ontwikkeling en dat soort dingen meer. Nee, nee. Het eenvoudige antwoord is hetzelfde antwoord dat we op de andere vraag gaven. Het hart is niet goed. Als het hart zuiver was, zou het leven ook zuiver zijn. De onzuivere stroom verraadt de bron.

			Een waardevol boek met Duitse leerzame geschiedenissen van een oude christelijke schrijver bevat het volgende eenvoudige zinnebeeldige verhaal: ‘Er werd een drankje naar Gotthold gebracht dat smaakte naar het vat waarin het bewaard was. Daarom maakte hij er een opmerking over. We hebben hier een zinnebeeld van onze gedachten, woorden en werken. Ons hart is verontreinigd door de zonde en daarom kleeft een jammerlijke smet van zondigheid aan eenieder die we de hand reiken. Hoewel we dit uit kracht van gewoonte nauwelijks opmerken, ontsnapt het niet aan het oog van de alwetende, heilige en rechtvaardige God.’

			Vanwaar komen onze vleselijkheid, hebzucht, trots, vadsigheid en ongeloof? Vinden ze niet alle hun oorsprong in het verderf van ons hart? Als de wijzers van een klok op een onregelmatige manier bewegen en als de klok op het verkeerde uur slaat, wees er dan zeker van dat er vanbinnen iets verkeerd is. Och, hoe nodig is het dat de oorsprong van onze drijfkracht in juiste orde is en de raderen in een goede toestand.

			O christen, houd uw hart zuiver. U zegt: ‘Hoe kan ik dit doen?’ Wel, lang geleden was er de bron Mara, waar de dorstige pelgrims in de woestijn naartoe kwamen om te drinken. Toen zij kwamen om het te proeven, was het zo brak dat, hoewel hun tongen als leer waren en hun gehemelten door de hitte uitgedroogd, ze toch dat bittere water niet konden drinken. Herinnert u zich de remedie die Mozes voorschreef? Het is de remedie die wij u deze morgen voorschrijven. Hij nam een zeker stuk hout, gooide dat in het water, en het water werd zoet en helder. Uw hart is van nature net als het water van Mara, bitter en onzuiver. Er is een zeker hout, u kent de naam ervan: het hout waaraan de Zaligmaker hing, het kruis. Grijp dat hout, geef het een plaats in uw hart en ook al was het nog onzuiverder dan het al is, dat zoete hout zal het (toegepast door de Heilige Geest) spoedig met zijn eigen natuur in overeenstemming brengen en het zuiver maken.

			Christus Jezus in het hart is de zoete loutering. Hij is ons gemaakt tot heiligmaking. Elia wierp zout in het water, maar wij moeten het bloed van Jezus daarin gooien. Laten wij Jezus eenmaal kennen en liefhebben, laat Zijn kruis eenmaal het voorwerp van onze aanbidding en het onderwerp van onze verrukking worden, dan zal het hart gereinigd beginnen te worden en het leven zal ook zuiver worden. Och, dat we allen de geheiligde les leerden om het kruis in het hart vast te zetten! Christelijke mens, heb uw Zaligmaker meer lief. Roep tot de Heilige Geest opdat u meer genegenheid voor Jezus mag hebben. Dan zult u, hoeveel uw zonden u ook zouden mogen opleveren, met de dichter zeggen:

			Vanwege de liefde die ik Zijn naam toedraag
Acht ik nu verlies wat mij voorheen gewin was.
Waar ik vroeger trots op was, daar schaam ik me nu voor,
En ik nagel mijn heerlijkheid aan Zijn kruis.

			Het kruis in het hart is de reiniger van de ziel. Het zuivert en het houdt de schuilhoeken van de geest schoon. Christen, houdt uw hart zuiver, ‘want daaruit zijn de uitgangen des levens.’

			III. Ten derde, er is één ding waar onze watermaatschappij nooit aandacht aan hoeft te besteden. Dat wil zeggen: als het water zuiver en het reservoir gevuld is, hoeven zij zich er niet voor in te spannen om het vredig en kalm te houden, want al zou het tot een storm zijn opgezweept, dan zouden we toch ons water in precies dezelfde toestand krijgen als gewoonlijk. Zo is het echter niet met het hart. Als het hart niet rustig gehouden wordt, zal het leven niet gelukkig zijn. Als de kalmte niet regeert over het innerlijke meer in de ziel waaruit de rivieren van ons leven voortkomen, dan zal het op de rivieren zelf altijd stormen. Onze uitwendige daden vertellen ons altijd, totdat ze gekalmeerd zijn, dat ze hun oorsprong hebben in stormen, door de storm gedreven zijn.

			Laten we dit nu eens opvatten, ten eerste, met betrekking tot onszelf. We verlangen er allemaal naar om een prettig leven te leiden. Een stralend oog en een veerkrachtige tred zijn dingen die we allemaal wel willen. Wat de meeste mensen voortdurend nastreven is het hebben van een tevreden geest. Laten we allemaal bedenken dat de enige manier om ons leven vreedzaam en rustig te houden is: het hart rustig te houden. Of er nu armoede komt of rijkdom, eer of schande, overvloed of schaarste, als het hart maar rustig is zal er ook wel geluk zijn. Maar al zou de zon schijnen en de lucht helder zijn, als het hart bezorgd is moet ook het hele leven vol problemen zijn.

			In een van de Duitse martelaarsboeken staat een mooi verhaal dat de moeite waard is om door mij verteld en door u met aandacht beluisterd te worden. Een heilige martelaar die lange tijd in de gevangenis had gezeten en die daar aan allen die hem zagen zijn vastberadenheid en geduld had getoond, werd uiteindelijk op de dag van zijn terechtstelling naar buiten gebracht en vastgebonden aan de staak voordat het vuur aangestoken werd. In die toestand vroeg hij toestemming om nogmaals tot de rechter te spreken, die naar de Zwitserse gewoonte bij de terechtstelling aanwezig moest zijn. Na herhaalde weigering kwam de rechter uiteindelijk naar voren, waarop de veroordeelde hem als volgt aansprak: ‘U hebt mij op deze dag ter dood veroordeeld. Welnu, ik geef volmondig toe dat ik een arme zondaar ben, maar ik ontken stellig dat ik een ketter ben, omdat ik van harte alles geloof en belijd wat in de Apostolische Geloofsbelijdenis vervat is.’ Deze belijdenis zei hij vervolgens van begin tot eind op. ‘Welnu dan, mijnheer,’ ging hij verder. ‘Ik heb slechts één laatste verzoek te doen: kom dichterbij, en leg uw hand eerst op mijn hart en daarna op het uwe. Verklaar vervolgens eerlijk en waarheidsgetrouw voor deze verzamelde menigte, welke van de twee harten er vanwege vrees en onrust heftiger klopt, het mijne of het uwe. Wat mij betreft, ik verlaat deze wereld met bereidwilligheid en vreugde, om naar Christus te gaan en met Christus te zijn, in Wie ik altijd geloofd heb. Wat uw gevoelens op het ogenblik zijn weet u zelf het beste.’ De rechter kon geen antwoord geven en beval onmiddellijk het vuur aan te steken. Aan zijn ogen was echter duidelijk te zien dat hij banger was dan de martelaar.

			Welnu, houd uw hart in goede staat. Laat het u niet verslaan. De Heilige Geest zegt van David: ‘Davids hart sloeg hem.’ Het slaan van het hart is voor een goed mens pijnlijker dan ruwe vuistslagen. Het is een slag die gevoeld wordt. Het is een brandijzer dat de ziel binnengaat. Houd uw hart in een juiste toestand. Zorg ervoor dat het niet met u gaat vechten. Sta ernaar dat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw geest door Christus Jezus moge vervullen. Buig ’s avonds uw knieën en spreek, met een volledige belijdenis van zonden, uw geloof in Christus uit. Daarna ‘zult u even weinig angst hebben voor het graf als voor uw bed.’ Sta ’s morgens op en geef uw hart aan God. Betuig daarbij uw volkomen liefde en heilig geloof, en u kunt aan uw dagtaak beginnen. Al zou de wereld vol leeuwen en tijgers zijn, dan zou u nog niet meer hoeven te vrezen dan Daniël toen hij in de leeuwenkuil gegooid werd. Houd uw hart vreedzaam en uw leven zal gelukkig zijn.

			Denk er in de tweede plaats aan dat het precies hetzelfde is met betrekking tot andere mensen. Ik zou hopen dat we allemaal een rustig leven wensen te leiden en zoveel het ons mogelijk is in vrede te leven met alle mensen. Er is een bijzonder soort mensen, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar ze zijn vermengd met het Engelse volk en je ontmoet ze wel eens hier en daar: mensen die alleen maar geboren schijnen te zijn om te vechten, om altijd ruzie te maken en nooit tevreden te zijn. Ze zeggen dat alle Engelsen enigszins zo zijn, dat we nooit gelukkig zijn tenzij we ergens over kunnen mopperen. Ze zeggen dat het ergste dat ze ons ooit aan kunnen doen is ons enig amusement aan te bieden waar we niet op kunnen mopperen, want we zouden dodelijk ontstemd zijn als we de kans niet hadden om onze Engelse neigingen uit te leven.

			Ik weet niet of dat voor ons allemaal geldt, maar het geldt voor sommigen. U kunt niet met hen in een kamer zitten of ze brengen een gespreksthema naar voren waarvan heel zeker is dat u het niet met hen eens bent. U zou geen halve mijl met hen over de openbare weg kunnen wandelen of ze zouden zeker commentaar leveren op alles en iedereen wat ze zagen. Ze spreken over predikanten: de ene is te zwaar, de andere te licht. De ene mens vinden ze overwegend te slap en te precies, een ander vinden ze zo alledaags dat ze hem helemaal niet willen horen. Over een derde zeggen ze dat hij er geen werk van maakt zijn mensen te bezoeken, over weer een ander dat hij ze zo vaak bezoekt dat hij nooit zijn preken voldoende kan voorbereiden. Niemand kan hen goed genoeg zijn.

			Hoe komt dit? Waar komt dit voortdurende gemopper vandaan? Het hart moet weer voor het antwoord zorgen. Ze zijn inwendig knorrig en stuurs, vandaar is het dat hun spraak hen verraadt. Ze zijn nooit zover gekomen om te beseffen dat God uit één bloed alle volken gemaakt heeft die op de aarde wonen. Als ze dit al beseft hebben, dan zijn ze er toch nooit toe gebracht om in hun hart te spellen: ‘Hieraan zullen alle mensen weten dat gij Mijn discipelen zijt, dat gij elkander lief hebt.’ Wat er ook ooit in hun hart van de andere tien geboden is doorgedrongen, het elfde gebod is er nooit geschreven: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief hebt.’ Dat zijn ze vergeten.

			O lieve christenen, streef ernaar om uw hart vol liefde te hebben. Als u tot nu toe een bekrompen hart hebt gehad dat niet meer liefde kon bevatten dan nodig is voor uw eigen groep, laat dan uw hart zodanig verwijd worden dat u genoeg zult hebben om waterleidingbuizen uit te leggen richting al Gods volk in de hele bewoonbare wereld. En als u dan, om het even wanneer, een mens ontmoet die een wedergeboren erfgenaam van de hemel is, hoeft hij niets anders te doen dan de kraan open te draaien en uit uw liefhebbende hart zullen stromen vloeien van ware, brandende, ongebonden, gewillige, levende liefde. Houd uw hart vreedzaam opdat uw leven ook zo mag zijn. Want uit uw hart zijn de uitgangen des levens.

			Hoe moet dit gedaan worden? We antwoorden nogmaals dat de Heilige Geest het hart tot rust moet brengen. Geen stem dan die welke op het meer van Galiléa tegen de storm zei: ‘Wees stil’, kan ooit de onstuimige wateren van een stormachtig hart stilzetten. Geen kracht dan de Almacht kan de hevige storm van de menselijke natuur stillen. Roep krachtig tot Hem. Hij slaapt nog steeds in het schip met Zijn kerk. Vraag Hem te ontwaken, opdat uw vroomheid niet ten onder zal gaan in de wateren van strijd. Roep tot Hem, opdat Hij uw hart vrede en geluk mag geven. Dan zal uw leven vreugdevol zijn, op welke manier u het ook maar doorbrengt, in moeilijkheden of in blijdschap.

			IV. Nog wat verder. Als de watermaatschappij een grote hoeveelheid water in het reservoir verzameld heeft, is er één ding waar ze altijd op moet letten: ze moet niet te veel proberen, of anders zal het op een mislukking uitlopen. Veronderstel dat ze een grote hoofdbuis op de ene plaats aanbrengen om de ene stad te bedienen en een andere hoofdbuis om een andere te bedienen en de toevoer die bedoeld was om de ene buis te vullen zou in meerdere stromen verdeeld zijn, wat zou dan het resultaat zijn? Er zou niets goed gaan, maar iedereen zou een reden hebben om te klagen. Welnu, het hart van de mens is uiteindelijk zo klein dat er maar één grote richting is waarin het water ooit kan stromen. En mijn vierde raad aan u die ik uit deze tekst afleid is: houd uw hart onverdeeld.  

			Veronderstel dat u een meer ziet en er ontspringen twintig of dertig beekjes aan. Wel, er zal niet één sterk stromende rivier in het hele landschap zijn. Er zal een aantal kleine beekjes zijn, die ’s zomers zullen opdrogen en ’s winters tijdelijk krachtige stromen zullen zijn. Elk van hen zal onbruikbaar zijn voor enig groot doel, omdat er geen water genoeg is om meer dan één grote stroom te voeden. Welnu, het hart van een mens heeft slechts genoeg leven in zich om één onderwerp volledig na te streven. U moet niet de helft van uw liefde aan Christus geven en de andere helft aan de wereld. Geen mens kan God én de mammon dienen, want er is in het hart niet genoeg leven om ze beide te dienen. Helaas, veel mensen proberen dit en ze mislukken in tweeërlei opzicht.

			Ik heb een man gekend die een gedeelte van zijn hart naar de wereld liet uitgaan en een ander gedeelte stond hij toe om op de kerk gericht te zijn. Dit had het volgende resultaat: als hij in de kerk kwam, werd hij verdacht van huichelarij. ‘Wel,’ zeiden ze, ‘als hij werkelijk bij ons hoorde, zou hij dan gisteren gedaan kunnen hebben wat hij deed, om vervolgens bij ons de gelovige uit te hangen?’ De kerk ziet hem als iemand die verdacht is. Of als hij hen in dit opzicht weet te bedriegen, dan beseffen ze toch dat hij hun niet veel nut doet omdat ze niet zijn hele hart hebben. Wat is het resultaat van zijn gedrag in de wereld? Wel, zijn godsdienst is daar een keten voor hem. De wereld moet hem niet en de kerk wil hem ook niet hebben. Hij wil het midden houden tussen die twee en beiden verachten hem.

			Ik heb nooit iemand gezien die geprobeerd heeft aan twee kanten van een straat te lopen behalve een dronken man. Hij probeerde het en het was inderdaad een erg onhandig werk. Maar ik heb veel mensen gezien die in moreel opzicht probeerden om aan beide zijden van de straat te lopen. Ik dacht dat ze enigszins bedwelmd waren, want anders zouden ze het opgegeven hebben omdat het een heel dwaze onderneming was.

			Welnu, als ik dacht dat deze wereld en de bijbehorende pleziertjes het waard waren om na te streven, dan zou ik ernaar zoeken en er achteraan gaan. Ik zou niet voorwenden godsdienstig te zijn. Maar als Christus Christus is en als God God is, laten wij dan ons hele hart aan Hem geven en het niet delen met de wereld. Menig kerklid slaagt erin op de volgende manier aan beide kanten van de straat te lopen. Zijn zon staat inderdaad heel laag; die verspreidt niet veel licht en niet veel warmte en gaat bijna onder. Welnu, een ondergaande zon werpt een lange schaduw en deze man staat aan de wereldse kant van de straat en werpt een lange schaduw recht over de weg, naar de andere kant van de muur die net naast de andere kant van het wegdek staat.

			Ach, dat is alles wat we van velen van u krijgen. U komt en neemt het avondmaalsbrood en de wijn. U bent gedoopt, u hebt zich bij de kerk gevoegd en wat we krijgen is niet meer dan uw schaduw. U zelf staat alles bij elkaar genomen, aan de andere kant van de straat. Wat voor nut heeft het lege omhulsel van een mens? En toch is menigeen van onze kerk weinig beter. Zij doen precies als de slang die zijn afgeworpen huid achter zich laat. Zij geven ons hun afgeworpen huid, hun vel, het lege omhulsel waarin eens leven was en dan leven ze verder volgens hun eigen lichtzinnige begeerten. Zij geven ons de buitenkant en de wereld de binnenkant. O, wat is dit dwaas.

			Christen, uw Meester gaf Zichzelf geheel voor u. Geef uzelf dan zonder terughoudendheid aan Hem. Houd geen gedeelte van de koopsom achter. Geef iedere beweging van uw hart geheel aan Hem over. Streef ernaar slechts één voorwerp en één doel te hebben. En voor dit doel moge God de bewaring van uw hart geven. Roep om meer van de goddelijke invloed van de Heilige Geest, zodat, als uw ziel door Hem beschermd en bewaard wordt, zij slechts in één richting geleid wordt en alleen in die ene, opdat uw leven diep en zuiver, klaar en vredig mag stromen. Dat de enige oever van uw levensstroom Gods wil moge zijn en het enige kanaal ervan de liefde van Christus en een verlangen om Hem te behagen. 

			Het volgende schreef Spencer lang geleden: ‘Inderdaad, van nature is het hart van een mens een zeer verdeeld, gebroken iets, verbrijzeld en verdeeld – één stuk aan dit schepsel en één stuk aan die begeerte. Op het ene moment huurt deze ijdelheid hem in (zoals Lea Jakob van Rachel huurde) en als hij daar wat slavenwerk voor gedaan heeft, geeft hij zich weg aan een andere ijdelheid. Zo verdeeld is de mens met zijn neigingen. Wat de uitverkorenen betreft, van wie God besloten heeft dat ze vaten van barmhartigheid zullen zijn, gewijd aan Zijn heilige dienst: Hij werpt het vuur van Zijn woord in hen, waardoor ze zacht worden en smelten. Hij zal hen als het ware door Zijn vernieuwende Geest herscheppen tot een heilige eenheid, zodat degene die vroeger van God gescheiden was en verloren was tussen de schepselen en zijn begeerten, die hem onder elkaar verdeelden, nu dankzij Gods ingrijpen van harte op Hem gericht is. Het hart kijkt met één enkel oog naar God en gedraagt zich dienovereenkomstig in alles wat hij doet. Als u daarom wilt weten of uw hart oprecht is, onderzoek dan of het op deze manier vernieuwd is.’

			V. Welnu, mijn laatste punt is misschien een beetje vreemd. Oude geschiedschrijvers vertellen dat ooit, toen één van onze koningen uit krijgsgevangenschap terugkwam, er in Cheapside fonteinen waren waar wijn uit vloeide. Zo vrijgevig was de koning en zo blij het volk, dat ze in plaats van water voor iedereen wijn lieten stromen. Er is een manier om ons leven zo rijk, zo vol, zo gezegend voor onze medemens te maken dat de gelijkenis op ons van toepassing kan zijn en dat de mensen zeggen dat ons leven van wijn overvloeit, terwijl de levens van andere mensen overvloeien van water.

			U hebt sommige van zulke mensen gekend. Er was eens een zekere Howard. Het leven van John Howard was niet zoals de armzalige levens die wij gewoonlijk leiden. Hij was zo liefdadig, zijn medelijden voor het volk zo zelfverloochenend dat de stromen van zijn leven aan edele wijn gelijk waren. U hebt nog iemand anders gekend, een voortreffelijk heilige, iemand die erg dicht bij Jezus leefde. Als u zelf sprak voelde u dat uw conversatie armzalige, smakeloze onzin was. Maar als hij iets tegen u zei, was er een zalving en een aroma die met zijn woorden samenging, een betrouwbaarheid en een kracht in zijn manier van uitdrukken die u kon waarderen, hoewel u die zelf niet kon bereiken. U hebt soms gezegd: ‘Ik wilde wel dat mijn woorden zo vol, zo zoet, zo zachtmoedig en zo heilzaam waren als die van hem! Och, ik wilde wel dat mijn daden precies zo rijk waren, een even diepe kleur hadden en een even zuivere smaak als zijn daden. Alles wat ik kan doen, schijnt slechts weinig en leeg vergeleken met zijn hoge vermogens. Och, dat ik meer kon doen! Och, dat ik stromen van zuiver goud naar ieder huis kon sturen in plaats van mijn arme waardeloze afval.’

			Welnu christen, dit zou u moeten leren om uw hart vol rijke dingen te houden. Veronachtzaam nooit en nooit het Woord van God. Dat zal uw hart rijk maken aan lessen, rijk aan begrip. Dan zullen de woorden die uit uw mond stromen in overeenstemming zijn met uw hart, rijk, vol zalving en aangenaam. Zorg dat uw hart met rijke, edelmoedige liefde gevuld is, dan zal de stroom die uit uw handen vloeit precies even rijk en edelmoedig zijn als uw hart. Boven alles, laat Jezus in uw hart leven, dan zullen er stromen van levend water uit uw buik vloeien, rijker, meer voldoening schenkend dan het water van de beek Sichar waar Jakob uit dronk.

			O christen, ga naar de grote schatkamer van rijkdommen en roep tot de Heilige Geest om uw hart rijk te maken tot zaligheid. Op die manier zullen uw leven en uw gesprekken een zegen zijn voor uw medemensen. Wanneer ze u zien, zal uw aangezicht zijn als de Engel van God. U zult uw voeten wassen in boter en uw voetstappen in olie. Zij die in de poort zitten zullen opstaan als zij u zien en de mensen zullen ontzag voor u hebben.

			Nog een paar zinnen en we zijn klaar. Bij sommigen van u is het hart het niet waard om bewaard te worden. Hoe eerder u er vanaf bent hoe beter. Het zijn harten van steen. Voelt u vandaag dat u een stenen hart hebt? Ga naar huis, en ik bid dat de Heere mijn wens mag horen dat uw verdorven hart mag worden weggenomen. Roep tot God en zeg: ‘Neem mijn stenen hart weg en geef mij een hart van vlees.’ Een steenachtig hart is een onzuiver hart, een verdeeld hart, een hart zonder vrede. Het is een hart dat arm is en armetierig, een hart dat leeg is van alle goedheid, en u kunt nooit uzelf of anderen zegenen als uw hart zodanig is. Och Heere Jezus, dat het U behagen mag om deze dag vele harten te vernieuwen! Wilt U de rots in stukken breken en steen vervangen door vlees. U zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 

			Amen.

			Het Sprekende Boek

			‘Als u wakker wordt zal hetzelve met u spreken.’ 
Spreuken 6:22

			Het is iets heel gelukkigs als het gebod van onze vader en de wet van onze moeder ook het gebod en de wet van onze God zijn. Gelukkig zijn zij die een dubbel gezag hebben om hen in het rechte spoor te houden: de wetten van de natuur en de banden van genade. Zij die zondigen tegen zowel een vader op aarde als de grote Vader in de hemel zondigen hevig, en degenen die zowel de verplichtingen van de jeugd als de eisen van het geweten van God minachten, vertonen een grote mate van zondige kwaadaardigheid en kracht.

			In het gedeelte dat we voor ons hebben spreekt Salomo duidelijk over hen die in de wet van hun ouders en in Gods wet hetzelfde vinden. Hij vermaant deze mensen om de wet van God aan hun hart te binden en aan hun hals te hechten. (Spr. 6:21) Daarmee doelt hij op een innerlijke toewijding en op een openlijke belijdenis. De wet van God zou ons zo dierbaar moeten zijn dat hij aan het meest wezenlijke orgaan van ons bestaan gebonden zou moeten zijn: ons hart. Wat een mens in zijn hand draagt, kan hij misschien vergeten en verliezen. Wat hij op zijn lichaam draagt kan van hem afgerukt worden. Echter, wat aan zijn hart gebonden is, zal blijven zolang er leven blijft.

			We moeten het woord van God liefhebben met heel ons hart, onze geest, ziel en kracht. Met de volledige kracht van ons wezen moeten wij het omhelzen. Al onze warmste genegenheden moeten eraan verbonden zijn. Als de wijze man ons zegt dat we het ook om onze nek moeten dragen, bedoelt hij dat we ons er nooit voor moeten schamen. We moeten niet blozen als we christen worden genoemd. In welk gezelschap dan ook moeten we nooit in angstige spanning spreken over dingen die God aangaan. We moeten het kruis van Christus dapper opnemen. Blijmoedig moeten we openlijk bekennen dat we horen bij hen die zich bij de goddelijke getuigenissen betrokken voelen. Laten we de ware godsdienst als ons hoogste sieraard beschouwen. Hoogwaardigheidsbekleders doen hun gouden ambtsketenen om en denken dat ze daardoor versierd zijn. Laten wij zo als het ware de geboden en het evangelie van de Heere God om onze nek doen.

			Om ons hiertoe over te halen geeft Salomo ons drie treffende redenen. Hij zegt dat Gods wet –waaronder ik de Schrift als geheel versta en in het bijzonder het evangelie van Jezus Christus– een gids voor ons zal zijn: ‘Als u wandelt, zal dat u geleiden.’ Het zal een bewaarder voor ons zijn: ‘Als u slaapt’, als u zonder verdediging bent en niet op uw hoede, ‘zal het u bewaren.’ En het zal ook een geliefde metgezel voor ons zijn: ‘Als u wakker wordt zal het met u spreken.’

			Elk van deze drie argumenten afzonderlijk zou zeker voldoende moeten zijn om een nadere bekendheid met het heilige Woord na te streven. We hebben allemaal een gids nodig, want: ‘Het is niet bij een man die wandelt, dat hij zijn gang richt.’ Worden we aan onze eigen wegen overgelaten, dan blinken we spoedig uit in dwaasheid. In ieder mensenleven zijn moeilijke situaties waarin een gids kostbaarder is dan een gouden voorwerp. Het woord van God, als de onfeilbare leidraad voor het menselijk leven, zouden we moeten onderzoeken en zal ons op de hoofdweg van de zaligheid leiden.

			Even krachtig is de volgende reden: het Woord van God zal de bewaarder van onze dagen worden. Iedereen die ernaar luistert, wie het ook is, zal veilig wonen en hoeft niet voor het kwaad te vrezen. Er kunnen onbewaakte ogenblikken zijn. Vanwege onze onvolkomenheid zullen er tijden zijn dat wij, tenzij we door een kracht buiten ons beschermd worden, in handen van de vijand zullen vallen. Gezegend is hij die Gods wet zo op zijn hart geschreven heeft en het zo als een wapen om zijn nek draagt dat hij altijd onkwetsbaar is en door de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid wordt bewaard.

			Maar deze morgen kies ik ervoor me te houden aan de derde reden om het Woord van God lief te hebben. Het is deze: dat het onze dierbare metgezel wordt: ‘Als u wakker wordt, zal het met u spreken.’ De geïnspireerde wet van God, die David in Psalm 119 Gods getuigenissen, voorschriften, inzettingen en dergelijke noemt, is de vriend van de rechtvaardigen. Het wezen en de essentie ervan is het Evangelie van Jezus, de Vervuller van de wet, en dit is ook de bijzondere troost van de gelovigen. Over het hele heilige Boek kan gezegd worden: ‘Als u wakker wordt, zal het met u spreken.’ Uit deze uitdrukking leid ik vier of vijf gedachten af, en daarover wensen we te spreken.

			I. We zien hier allereerst dat het Woord levend is. Hoe kan er anders gezegd worden: ‘Het zal met u spreken’? Een dood boek kan niet praten en een stom boek kan niet spreken. Het is dus een levend Boek en een sprekend Boek. ‘Het Woord van God, dat levend en eeuwig blijvend is.’ Hoe velen van ons hebben gemerkt dat dit ongetwijfeld waar is! Een groot deel van de menselijke boeken is reeds lang dood en net zo uitgedroogd als Egyptische mummies. Alleen het voortgaan der jaren heeft ze waardeloos gemaakt, hun onderwijs is achterhaald en ze bevatten geen leven voor ons. Begraaf ze in uw openbare bibliotheken als u wilt, maar voortaan zullen ze niemands polsslag doen versnellen en niemands hart verwarmen.

			Dit driemaal gezegende Boek van God echter is onsterfelijk in zijn bestaan, ongeëvenaard in zijn kracht, ook al heeft het deze vele honderden jaren onder ons overleefd. De dauw der jeugd zit er nog steeds op. De woorden ervan zijn nog even fris als regen die uit de hemel komt. De waarheden ervan zijn overvloeiende fonteinen van altijddurende vertroosting. Nooit heeft een boek gesproken zoals dit Boek. De stem ervan is, net als Gods stem, krachtig en vol majesteit.

			Hoe komt het dat het Woord van God levend is? Komt dat ten eerste niet doordat het de zuivere waarheid is? De dwaling is dood, de waarheid is levend. Het maakt niet uit hoe goed een waarheid op een bepaalde filosofie gefundeerd kan zijn, op kracht van wapenen of op de stroom van menselijke gedachten. De dag komt die zal branden als een oven, en dan zal alle onwaarheid als stro voor het vuur zijn. De tand des tijds verslindt alle leugens. Onwaarheden worden spoedig omver gehaald en zij verwelken als het groene kruid. De waarheid sterft nooit, ze stamt af van de onsterfelijken. Ze is ontstoken door de bron van licht en haar vlam kan niet worden uitgeblust. Ook als ze voor een tijd door vervolging bedekt wordt, zal ze toch opnieuw oplaaien om haar tegenstanders te vergelden. Menig afwijkend stelsel dat ooit werd aanbeden, ligt nu in het dode verleden tussen de graven der vergetenen weg te rotten. De waarheid echter zoals die in Jezus is, kent geen grafgewelf en vreest geen begrafenis. Zij leeft voort en moet leven zolang de Eeuwige op Zijn troon zit.

			Het Woord van God is levend, omdat het de uitspraak is van een onveranderlijke, zelfstandig bestaande God. God spreekt vandaag niet wat Hij gisteren niet bedoelde. Ook zal Hij morgen niet ontkennen wat Hij vandaag te boek stelt. Als ik een belofte lees die 3000 jaar geleden is uitgesproken, is deze nog even nieuw alsof ze vandaag door de eeuwige lippen voortgebracht wordt. Goddelijke beloften zijn inderdaad niet gedateerd. Ze zijn niet voor persoonlijke uitleg bedoeld en mogen niet door één bepaalde generatie worden geclaimd. Nogmaals, vandaag komt het eeuwige Woord nog even fris van de lippen van de Almachtige als toen Hij het tot Mozes of Elia sprak, of toen Hij het sprak door de mond van Jesaja of Jeremia. Het Woord is altijd zeker, standvastig en vol kracht. Het is altijd eigentijds. De Schrift bruist altijd van goede zaken. Het is een eeuwige geiser, een geestelijke Niagarawaterval van genade, altijd neerstortend, altijd stromend, altijd overvloeiend. Het Woord staat nooit stil, is nooit brak of vervuild, maar het is altijd kristalhelder, fris en verfrissend, en daarom dus eeuwig levend.

			Het Woord leeft, nogmaals, omdat het het levende hart van Christus in zich draagt. Het hart van Christus is het meest levend van alles wat bestaat. Het werd ooit met een speer doorstoken, maar het leeft voort en het verlangt naar zondaren. Het is even teer en vol medelijden als in de dagen toen de Zaligmaker in het vlees leefde. Jezus, de Vriend van zondaren, wandelt in de lanen van de Schrift zoals Hij eens de vlakten en de heuvels van Palestina doorkruiste. U kunt Hem, als uw ogen er open voor zijn, nog zien in de oude profetieën. U kunt Hem duidelijker waarnemen in de vrome evangelisten. Hij opent Zijn diepste ziel en legt Die voor u bloot in de brieven en laat u de voetstappen van Zijn naderende komst horen in de tekenen van de Openbaring. De levende Christus is in het Boek. U aanschouwt Zijn aangezicht op bijna iedere bladzijde. En dus is het een Boek dat spreken kan.

			De Christus van de berg der zaligsprekingen spreekt er nog steeds in. De God Die zei: ‘Er zij licht’, laat nog steeds op de bladzijden ervan hetzelfde goddelijke besluit zien. Omdat de onvergankelijke waarheid, die elke regel en lettergreep ervan doordrenkte toen deze voor het eerst werd neergeschreven, er met volle kracht in aanwezig blijft en het voor bederf behoedt. ‘Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord van onze God bestaat in der eeuwigheid.’

			Verder heeft de Heilige Geest een bijzondere verbinding met het Woord van God. Ik weet dat Hij werkt in de bediening van al Zijn dienstknechten die Hij bevolen heeft om te preken. Maar in het algemeen heb ik opgemerkt dat het werk van Gods Geest in het hart van mensen eerder verbonden is aan de teksten die we aanhalen dan aan onze verklaringen ervan. ‘Reken erop’, zegt een diep geestelijke schrijver, ‘het is Gods Woord, niet het commentaar van de mensen daarop, dat zielen redt.’ God redt zielen door onze uitleg, maar desondanks is het waar dat de meerderheid van de bekeringen door toedoen van een tekst uit de Bijbel gewerkt is. Het is het Woord van God dat levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het moet wel leven bevatten, want mensen worden erdoor wedergeboren. 

			Wat de gelovigen betreft, de Heilige Geest zet het Woord vaak in brand als zij het onderzoeken. Ooit waren de letters voor ons niet meer dan letters, maar plotseling kwam de Heilige Geest erop en zij spraken in tongen. Het hoofdstuk is net zo eenvoudig als het struikgewas bij Horeb, maar de Geest daalt erop neer en ziedaar: het geeft licht met goddelijke pracht! God verschijnt in de woorden, zodat we ons voelen als Mozes toen hij zijn schoenen van zijn voeten deed omdat hij op heilige grond stond.

			Het is waar dat het merendeel van de lezers dit niet begrijpt en de Bijbel als een gewoon boek ziet. Maar als ze het niet begrijpen, laten ze dan tenminste erkennen dat we de waarheid spreken wanneer wij beweren dat wij honderden keren even zeker de aanwezigheid van God in de Bijbelse bladzijden ervaren hebben als ooit Elia deze aanwezigheid ervoer toen hij de Heere met een kalme, zachte stem hoorde spreken. De Bijbel leek ons vaak een tempel van God, en de posten van zijn deuren werden bewogen door de stem van Hem Die riep, Wiens zomen ook de tempel vervulden. We moesten aanbiddend met de engelen roepen: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE God der heerscharen.’

			De Joden plaatsten op hun grote Bijbel bij wijze van titel de volgende tekst: ‘Zeker is de HEERE aan deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels!’ En dat zeggen ze goed. Het Woord is inderdaad een geestelijke tempel, een zeer heilig huis, versierd met kostbare stenen en vanbinnen en vanbuiten met louter goud overtrokken, terwijl de aanwezigheid van de HEERE de voornaamste heerlijkheid ervan is. Die is zo heerlijk geopenbaard dat de priesters des HEEREN vaak niet kunnen staan om te dienen vanwege de heerlijkheid des HEEREN die het huis vervult. God de Heilige Geest verlevendigt de inhoud van het Woord met Zijn tegenwoordigheid, en dan is het voor ons inderdaad een levend woord.

			En nu, lieve vrienden, als deze dingen zo zijn – en onze ervaring bevestigt ze – laten we er dan voor zorgen dat we niet lichtvaardig handelen met een Boek dat zo met leven bezield is. Zouden velen van u zich uw fouten niet herinneren als we u vragen of u er een gewoonte van maakt om de Heilige Schrift te bestuderen? Dat u er lezers van bent geloof ik wel. Maar bent u ook onderzoekers? De belofte is niet voor hen die enkel maar lezen, maar voor hen die er behagen in scheppen aan de voeten van Jezus te zitten, met Zijn Woord als hun leerboek. Als u geen onderzoeker van het Woord bent, bedenk dan dat, hoewel u misschien gered bent, u veel ontbeert van de zegeningen die u anders zou kunnen genieten. Bent u geestelijk achteruitgegaan? Verlevendig uw ziel dan door over de goddelijke inzettingen te mediteren en u zult met David zeggen: ‘Uw Woord heeft mij levend gemaakt.’ Bent u zwak en vermoeid? Ga spreken met het levende Boek. Het zal u uw levenskracht teruggeven en u zult weer opvaren als op arendsvleugelen.

			Maar bent u totaal onbekeerd? Dan kan ik u het lezen van de Bijbel niet aanbevelen als manier om zalig te worden, noch erover spreken alsof het iets verdienstelijks is om dit te doen. Desondanks zou ik bij u, onbekeerde mensen, willen aandringen op een groot respect voor de Schrift, op een grondige kennis van de inhoud ervan en op een voortdurend bestuderen van de bladzijden ervan. Het is al tienduizend keer voorgekomen dat als de mensen het Woord des Levens bestudeerden, het Woord hun leven gebracht heeft. ‘De opening van Uw woorden geeft licht.’ Zoals Elisa zich over het dode kind uitbreidde, heeft het Woord zich over hen uitgebreid en hun dode ziel is levend gemaakt.

			Een van de plaatsen waar u de meeste kans heeft om Christus te vinden, is de hof van de Schrift. Het behaagt Hem daar te wandelen. Blinde mensen hadden in Jezus’ tijd de gewoonte om aan de kant van de weg te zitten bedelen, zodat als Hij voorbijkwam ze tot Hem zouden kunnen roepen. Zo wil ik dat ook u aan de wegkant van de Heilige Schriften neerzit. Hoor de beloften, luister naar haar genadige woorden. Het zijn de voetstappen van de Zaligmaker. Als u ze hoort, dat u er dan toe gebracht zou worden om te roepen: ‘Gij Zone Davids, ontferm U mijner!’ Woon het meest die erediensten bij waar Gods Woord het meest gepreekt wordt. Kies niet vooral voor de diensten vol mooipraterij, die indruk op u maken met uitdrukkingen die eerder verfraaiend dan opbouwend zijn. Maar ga naar een prediking die vol is van Gods eigen Woord.

			Bovenal, onderzoek Gods Woord zelf. Lees het met het verlangen de betekenis ervan te kennen, en ik ben ervan overtuigd dat velen die nu ver bij God vandaan zijn dicht bij Hem zullen worden gebracht en tot een zaligmakend geloof in Jezus zullen worden geleid, want ‘het Woord des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel.’ ‘Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’

			II. Als de tekst zegt: ‘Als u wakker wordt zal hetzelve met u spreken,’ dan is het duidelijk dat het Woord persoonlijk is. ‘Het zal met u spreken.’ Er staat niet geschreven: ‘Het zal spreken met de lucht en u zult zijn stem horen’, maar: ‘Het zal met u spreken.’ U weet precies wat de uitdrukking betekent. Ik spreek vanmorgen niet in het bijzonder met een van u. Daarvoor bent u met te veel, en ik ben maar één persoon. Maar als u op weg naar huis bent, zal ieder van u met zijn metgezel spreken. Dan is het echt een gesprek, als de ene mens met de andere spreekt.

			Welnu, het Woord van God heeft de beminnelijke gewoonte om tot mensen te spreken, om hen persoonlijk aan te spreken. Hierbij wens ik het Woord van God aan uw liefde aan te bevelen. Och, dat u het om deze reden zeer dierbaar mag achten!

			‘Het zal met u spreken.’ Dat wil zeggen: Gods Woord spreekt over mensen en over eigentijdse mensen. Het spreekt even nauwkeurig over onszelf en over deze laatste dagen alsof het pas afgelopen week in druk verschenen was. Sommigen wenden zich tot het Woord van God met de gedachte dat zij historische kennis zullen krijgen over lang vervlogen dagen, en dat krijgen ze ook – maar dat is niet het doel van het Woord. Anderen zoeken naar feiten over geologie, en er zijn ernstige pogingen gedaan om de geologie in overeenstemming te brengen met de Schrift en de Schrift met de geologie. We kunnen er altijd zeker van blijven dat de waarheid zichzelf nooit tegenspreekt. Maar aangezien niemand nog iets over geologie weet – want de theorie ervan is enkel een droom en inbeelding – zullen we wachten totdat de filosofen hun eigen zaakjes hebben geregeld. En we vertrouwen erop dat als ze de waarheid ontdekken, deze helemaal zal overeenstemmen met wat God heeft geopenbaard. In ieder geval kunnen we dat laten rusten.

			De belangrijkste lessen van de Heilige Schrift gaan over mensen, over het paradijs van de nog niet gevallen mensheid, over de val, over de ontaarding van het menselijk geslacht en over de middelen waardoor verzoening wordt bewerkstelligd. Het Boek spreekt over slachtoffers en offeranden, priesters en wassingen, en het wijst ons zo op het goddelijk plan waardoor mensen uit de val opgeheven kunnen worden en tot God bekeerd.

			Lees de Schrift verder en u zult merken dat het allereerst gaat over de mensheid en hun hoogste belangen, en dat het over de mens gaat – niet zozeer over Joden of heidenen, maar over mensen. Niet over Barbaren, Scythen, Grieken, gebondenen of vrijen, maar over mensen. Een mens leest het Woord alleen goed als hij het tot zichzelf hoort spreken over dingen die strikt persoonlijk hemzelf en zijn medemensen aangaan. De Schrift is een Boek dat spreekt, persoonlijk spreekt. Het gaat niet over dingen op de maan of op de planeet Jupiter, en evenmin over dingen die gebeurd zijn in eeuwen die ver achter ons liggen. Het zegt ook niet veel over tijden die nog moeten komen. Maar de Schrift handelt met ons, over de dingen van vandaag, over hoe uw zonden vandaag vergeven kunnen worden en hoe onze ziel direct in vereniging met Christus kan worden gebracht.

			Verder, dit Boek is zo persoonlijk dat het spreekt tot mensen in alle staten en toestanden voor God. Hoe spreekt het met zondaars? Wel, het Woord stelt het als volgt: ‘Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.’ Het heeft vele tedere vermaningen voor zondaars. Het daalt af tot hun toestand en positie. Als zij niet voor God willen buigen, zal het ervoor zorgen dat de eeuwige genade zich als het ware naar hen overbuigt. Het spreekt over feesten met vettigheid, over vet vol merg.

			Terwijl het Boek spreekt, handelt het over de honger van de mensen en nodigt het hen ertoe om te eten en verzadigd te worden. Het spreekt over klederen die vanuit oneindige wijsheid en liefde geweven zijn, en zo spreekt het tot de naaktheid van de mens en smeekt hem om in de goddelijke gerechtigheid geborgen te worden. Er is geen zondaar, in welke toestand hij zich ook bevindt, die durft te zeggen dat Gods Woord niets bevat dat voor zijn geval geschikt is. Als u een vervolger geweest bent, dan spreekt de geschiedenis van Saulus tot u. Hebt u heel veel onschuldig bloed vergoten, dan zou Manasse met u spreken. Als u een prostituee of een dief bent geweest, heeft het speciale plaatsen om zich met u te onderhouden. In iedere toestand waarin een zondaar kan zijn terechtgekomen, is er een woord dat daar precies bij past.

			En zeker, als wij een kind van God worden, spreekt het Boek wonderlijk met ons. In het hemelse gezin is het het eigen Boek van de kinderen. Zodra we onze Vader leren kennen, komt dit Boek direct als een liefdesbrief vanuit het vergelegen land, ondertekend door de hand van onze Vader en welriekend gemaakt met Zijn liefde. Of we nu in genade groeien of dat we terugvallen: in beide gevallen spreekt de Schrift nog steeds met ons. Wat ook onze toestand tegenover de eeuwige God is: het Boek schijnt geschreven te zijn met het doel aan die toestand tegemoet te komen. Het spreekt tot u zoals u bent, niet alleen zoals u zou moeten zijn of zoals anderen geweest zijn, maar het spreekt met u, met u persoonlijk, over uw huidige toestand.

			Hebt u ooit opgemerkt hoe persoonlijk het Boek is, wat betreft al uw gemoedstoestanden, of het nu droefheid of vreugde betreft? Sommigen van ons hebben een periode gekend waarin we erg mistroostig en zeer terneergeslagen waren, en dan klaagde het boek Job in dezelfde droevige toon. Ik heb de Klaagliederen van Jeremia overdacht en bedacht dat ik geschreven zou kunnen hebben wat Jeremia schreef. Het Boek spreekt woorden vol rouw als wij weeklagen.

			Anderzijds, als de ziel op de buitengewoon hoge bergen komt, op de top van Amana en Libanon, als we visioenen van zaligheid zien en onze Beminde van aangezicht tot aangezicht, ziedaar! Het Woord staat aan onze kant. In de heerlijke taal van de Psalmen, of in de nog zoetere uitdrukkingen van het Hooglied van Salomo, wordt alles gezegd wat in ons hart is. Het spreekt tot ons als iets levends dat in de diepten en op de hoogten geweest is, dat de overweldigende rampspoeden heeft gekend en zich in de heerlijke verrukkingen verheugd heeft.

			Het Woord van God is voor mij mijn eigen Boek. Ik twijfel er niet aan broeder, of voor u is het dat eveneens. Er zou geen Bijbel kunnen zijn die beter bij me paste. Hij schijnt geschreven te zijn met het oog op mij. Beste zuster, hebt u niet vaak beseft, terwijl u uw vinger op een belofte legde: ‘Aha, dat is mijn belofte. Als er geen andere ziel is wier betraande ogen die bladzijde kunnen bevochtigen en zeggen: ‘Die is van mij’, dan kan ik, een arme bedroefde, dat wel doen!’ O ja, het Boek is heel persoonlijk. Het bespreekt alle bijzonderheden van uw geval, wat uw toestand ook mag zijn.

			III. En, hoe betrouwbaar is het altijd. U zult nooit merken dat het Woord van God iets achterhoudt dat nuttig voor u is. Net als Nathan roept het uit: ‘Gij zijt die man.’ Het laat onze zonden nooit onbestraft en evenmin laat het onze geleidelijke terugval zolang aan de aandacht ontsnappen totdat ze tot openlijke zonde uitgroeit. Het geeft ons op tijd aandacht. Zodra we beginnen af te dwalen roept het ons toe: ‘Ontwaak, gij die slaapt’, ‘Waak en bid’, ‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is’ – en het richt nog duizend andere waarschuwende woorden tot ons.

			Nu wil ik, voordat ik dit punt afrond, voorstellen dat ieder van ons enig heilzaam zelfonderzoek doet. Spreekt het Woord van God op deze manier tot mijn ziel? Dan is het heel dwaas om door algemeenheden de kostbare zaak te verliezen die alleen door een persoonlijke benadering verwezenlijkt kan worden. Wat zegt u, lieve hoorder? Leest u het Boek voor uzelf en spreekt het Boek tot u? Heeft het u ooit veroordeeld en hebt u voor het Woord van God gebeefd? Heeft het u ooit naar Christus gewezen en hebt u op Jezus, de vleesgeworden Zaligmaker, gezien? Verzegelt het Boek nu, als met het getuigenis van de Geest, het getuigenis van uw eigen geest, dat u uit God geboren bent? Hebt u de gewoonte naar het Boek te gaan om uw eigen toestand te weten, om uw eigen gelaat als in een spiegel te zien? Is het uw huismedicijn? Is het voor u het beproefde middel om u uw eigen geestelijke toestand te laten kennen? O, behandel het Boek niet anders, want als u het op deze manier doet en het tot uw persoonlijke vriend maakt, dan bent u gelukkig. God wil immers wonen bij de mens die voor Zijn Woord beeft. Maar als u het behandelt alsof het allesbehalve voor u bedoeld is, pas dan op, opdat u niet gerekend wordt bij de goddelozen die Gods inzettingen verachten.

			Uit de tekst leren we dat de Heilige Schrift heel vertrouwd en vertrouwelijk met ons is. ‘Als u wakker wordt, zal het met u spreken.’  Spreken duidt op broederschap, gemeenschap, gemeenzaamheid. Er staat niet: ‘Het zal tot u preken.’ Veel personen hebben een hoge achting voor het Boek, maar zij bezien het alsof de een of andere erg verheven leraar tot hen spreekt vanaf een hoog spreekgestoelte, terwijl zij daar ver beneden staan. Ik wil die bewondering niet geheel veroordelen, maar het zou veel beter zijn als ze de vertrouwelijkheid van Gods Woord zouden begrijpen. Het spreekt meer met ons dan dat het tot ons preekt. Het is niet: ‘Als u wakker wordt, zal het u de les lezen’, of: ‘Het zal u een standje geven.’ Nee, nee, het zal met u spreken.’ Wij zitten aan de voeten ervan –of liever: aan de voeten van Jezus in het Woord– en het daalt tot ons af. Het gaat vertrouwelijk met ons om zoals een man met zijn vriend spreekt.

			En laat me u hier wijzen op de heerlijke vertrouwelijkheid van de Schrift in dit opzicht dat het de taal van de mensen spreekt. Als God in Zijn eigen taal een boek voor ons geschreven had, zouden we het niet hebben kunnen begrijpen. Of het weinige dat we begrepen zou ons zo verontrust hebben, dat we gesmeekt zouden hebben dat deze woorden niet meer tot ons gesproken werden. Maar de Heere gebruikt in Zijn Woord dikwijls taal die, hoewel wat de betekenis betreft onfeilbaar juist, niet in overeenstemming is met de kennis van God, maar met de stijl van de mensen. Ik bedoel dit, dat het Woord vergelijkingen en overeenkomsten gebruikt waarvan we kunnen zeggen dat ze op een menselijke manier spreken en niet overeenkomstig de absolute waarheid zoals God die Zelf ziet. Zoals mensen die met baby’s praten een onbeholpen taaltje gebruiken, zo doet het van boven afdalende Woord. Het is niet in de hemelse taal geschreven, maar in de volkstaal van dit lage land, afdalend tot mensen van lage stand. Het voedt ons met brood dat gebroken is in brokken die wij aankunnen; het is gepast voedsel voor ons. Het spreekt over de arm van God, over Zijn hand, Zijn vinger, Zijn vleugels en zelfs over Zijn vederen.

			Welnu, dit is allemaal een vertrouwelijke beschrijving om aan onze kinderlijke vermogens tegemoet te komen; want we moeten niet over de Oneindige denken alsof deze vergelijkingen letterlijke feiten zouden zijn. Het is een verbazend voorbeeld van goddelijke liefde dat Hij deze dingen zo formuleert dat we geholpen kunnen worden om verheven waarheden te bevatten. Laten wij de Heere van het Woord hiervoor danken.

			Wat een tedere eenvoud spreekt er uit de Schrift. Veronderstel dat het hele heilige Boek net zoals het boek Ezechiël was geweest. Dan had het grootste deel van de mensheid er weinig aan gehad. Stelt u zich voor dat hele boekwerk even raadselachtig was geweest als het boek Openbaring. Dan hadden we de plicht gehad om het te bestuderen, maar als het nut ervan had afgehangen van de mate waarin we het begrepen, dan zou het voor ons geen nut hebben gehad.

			Maar wat zijn de evangeliën eenvoudig, wat zijn deze woorden duidelijk: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’ Wat verrukkelijk duidelijk die gelijkenissen over de verloren penning, het verloren schaap en de verloren zoon. Overal waar het woord wezenlijke punten bespreekt, is het zo helder als een zonnestraal. Er zijn geheimenissen en wijsgerige leerstellingen, diepten waar de Leviathan kan zwemmen. Maar waar het dingen betreft die rechtstreeks met onze eeuwige bestemming samenhangen, is het Woord zo duidelijk dat de baby in de genade veilig in de verfrissende stromen ervan kan waden. In het Evangelieverhaal hoeft de tot dwalen geneigde mens zich niet te vergissen, ook al is hij een dwaas. Het is vertrouwd spreken. Het is het grote denkvermogen van God dat tot ons niveau afdaalt om ons te kunnen verheffen.

			Wat is het Boek ook vertrouwelijk – ik spreek nu over mijn eigen gevoelens – over alles wat onszelf betreft. Het spreekt over mijn vlees, mijn verdorvenheden en mijn zonden zoals alleen iemand die mij kent dit zou kunnen doen. Het spreekt over mijn beproevingen op de meest wijze manier. Over sommige die ik niet eens durf te vertellen, weet het alles. Het spreekt over mijn moeilijkheden. Sommigen zouden erover grijnzen en lachen, maar dit Boek voelt erin mee. Het kent mijn sidderingen, mijn vrezen, mijn twijfels en heel de storm die in de kleine wereld van mijn natuur raast.

			Het Boek heeft al mijn ervaring meegemaakt. Op de een of andere manier brengt het alles in kaart en spreekt het met mij alsof het een medepelgrim was. Het spreekt niet onpraktisch tegen me, maakt me geen verwijten en kijkt niet vanaf een vreselijke hoogte van volledige volmaaktheid op me neer, alsof het een engel was die niet met gevallen mensen kon meevoelen. Maar evenals de Heere Die het openbaart, lijkt het Boek als het ware met mijn zwakheden bewogen te zijn en lijkt het in alle dingen verzocht te zijn geweest zoals ik.

			Hebt u zich niet dikwijls verwonderd over de menselijke uitingen van het goddelijke Woord? Het dondert als God en toch weent het als een mens. Het schijnt onmogelijk dat iets zo klein zou zijn dat het Woord van God het niet zou opmerken, of dat iets zo bitter, of zelfs zo zondig zou zijn dat dit Boek het over het hoofd zou zien. Het raakt de menselijkheid op alle punten. Overal is het een persoonlijke, vertrouwde bekende. Het acht het niet beneden Zijn waardigheid om bij Zichzelf te zeggen: ‘Zal ik deze zaak voor Mijn vriend Abraham verbergen?’

			En hoe vaak heeft het Boek geantwoord op gestelde vragen! In moeilijke tijden heeft het me verbaasd om te merken hoe helder de godsspraak is. U hebt het vrienden gevraagd en zij konden u geen raad geven; maar u ging op uw knieën en God gaf u antwoord. U hebt onderzocht en gepeinsd en u hebt geprobeerd het probleem op te helderen en, ziedaar: in het hoofdstuk dat u tijdens uw stille tijd ’s morgens las of in een regel van de Schrift die ergens openlag, werd de richting aangegeven. Hebben we niet als het ware een tekst zijn vleugels zien uitspreiden, als een engel bij het Woord zien vandaan vliegen en onze lippen met een levende kool van het altaar zien aanraken? Het lag als een slapende engel tussen de specerijbedden van het geheiligde Woord, maar het ontving een goddelijke zending en bracht uw hart troost en onderwijs.

			Het Woord van God spreekt dus op een vertrouwelijke manier met ons. Begrijpen we dit? 

			Ik wil dit punt besluiten met nog een woord van toepassing. Wie dan, die dit Woord van God zo’n lieve en beminnelijke vriend vindt, zou het willen versmaden of negeren? Als iemand van u het acht, wat zal ik dan tegen u zeggen? Als het een vervelend boek was, van kaft tot kaft volgeschreven met vervloekingen en jammerklachten, als iedere letter vlamde van verklaringen van hemelse wraak, dan zou ik enige reden zien waarom wij het niet zouden lezen. Maar, o kostbare, onbetaalbare metgezel, dierbare vriend van al mijn smarten, die mijn bed opmaakt als ik ziek ben, die het licht van mijn duisternis vormt en de vreugde van mijn ziel – hoe kan ik u vergeten, hoe kan ik u verloochenen?

			Ik heb gehoord van iemand die zei dat het stof op de Bijbels van sommige mensen er zo dik op lag, dat u er het woord ‘vervloeking’ op zou kunnen schrijven. Ik ben bang dat zoiets geldt voor sommigen van u. 

			Nadat ds. Rogers van Dedham bij een bepaalde gelegenheid over de kostbaarheid van de Bijbel had gepreekt, haalde hij hem van de lessenaar op de preekstoel af. Terwijl hij hem achter zich neerlegde, beeldde hij als het ware God uit die zei:  ‘U leest het Boek niet. U geeft er niets om. Ik zal het wegnemen, het zal u niet meer vermoeien.’ En vervolgens beschreef hij de grote droefheid in het hart van wijze mensen als ze zagen hoe de gezegende openbaring bij mensen werd weggenomen, en hoe ze dag en nacht de troon der genade zouden bestormen om het terug te vragen.

			Ik ben er zeker van dat hij de waarheid sprak. Ook al negeren wij het Woord te vaak, we behoorden het meer waard te achten dan wat dan ook, want als het bij ons werd weggenomen, dan zouden we onze vriendelijkste vertrooster in het uur van beproeving verloren hebben. God geve ons de Heilige Schrift meer lief te hebben!

			IV. Ten vierde, en enigszins kort: onze tekst laat duidelijk zien dat het Woord antwoord geeft. ‘Als u wakker wordt zal hetzelve met u spreken’, niet tot u. Welnu, spreken met een mens is niet helemaal eenzijdig. Om met een mens te spreken is het nodig dat hij antwoord geeft. Als u met elkaar spreekt, hebt u allebei iets te zeggen. Het is een conversatie waaraan ieder zijn deel bijdraagt.

			Welnu, de Schrift is een wonderlijk onderhoudend Boek. Ze spreekt en laat mensen spreken. Ze is altijd gereed om ons antwoord te geven. Veronderstel dat u in een bepaalde geestelijke toestand naar de Heilige Schrift gaat. Ik denk dat u opgemerkt moet hebben dat het Woord op die toestand antwoord geeft. Als u somber en mistroostig bent, zal het lijken alsof het Woord zelf in de rouw is, zodat het met u zou kunnen klagen. Als u op de mesthoop zit, zit daar de Schrift met stof en as op het hoofd, zij aan zij met u wenend, en niet belerend zoals Jobs moeilijke vertroosters. Maar veronderstel dat u naar het Woord gaat met glanzende ogen van vreugde, dan zult u het horen lachen. Het zal voor u zingen en spelen als met muziek en harp; het zal de hel klinkende cimbalen laten horen. Treed het goede land in een gelukkige toestand binnen en u zult met vreugde voortgaan en met vrede voortgeleid worden. Haar bergen en heuvels zullen in zingen uitbreken en al de bomen van het veld zullen in de handen klappen. Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo ziet een mens zijn eigen beeld in de levende stroom van de geopenbaarde waarheid.

			Als u naar de Heilige Schrift gaat terwijl u in genade gegroeid bent en ernaar verlangt om nog hogere dingen te bereiken, dan groeit het Boek met u mee. Het is altijd om u heen en roept juichend: ‘Nog hoger. Excelsior!’ Veel boeken in mijn bibliotheek zijn nu niet meer relevant voor me; ik ben ze overgroeid. Jaren geleden heb ik ze met behoorlijk wat genoegen gelezen. Sindsdien las ik ze met teleurstelling. Ik zal ze nooit meer lezen, want ze doen me geen nut. Ooit waren ze tot op zekere hoogte goed, maar dat gold ook voor de kleren die ik droeg toen ik tien jaar oud was. Ik ben er echter uitgegroeid. Ik weet meer dan deze boeken weten, en ik weet waarom ze verkeerd zijn.

			Niemand echter ontgroeit de Schrift. Naarmate we ouder worden, verwijdt en verdiept het Boek zich. Weliswaar kan het niet werkelijk groeien, want het is volmaakt, maar het groeit wel in onze waarneming. Hoe dieper u in de Schrift graaft, des te meer merkt u dat het een peilloze afgrond van waarheid is. De beginner leert vier of vijf punten van de rechtzinnigheid en zegt: ‘Ik snap het evangelie, ik heb de hele Bijbel begrepen.’ Wacht maar even, als zijn ziel groeit en meer van Christus kent, zal hij belijden: ‘Uw gebod is zeer wijd, ik begrijp er nog maar zeer weinig van.’

			Het Woord heeft één eigenschap die toont hoe het op ons reageert, en dat is: als u uw hart ervoor openlegt, legt het Woord zijn hart open voor u. Als u tijdens het lezen van het Woord zegt: ‘O gezegende waarheid, u bent inderdaad werkelijkheid geworden in mijn ervaring. Kom nog verder in mijn hart, ik geef mijn vooroordelen op. Net als was geef ik mezelf over om uw zegel ingedrukt te krijgen’ – als u dat doet en uw hart voor de Schrift opent, zal de Schrift zijn hart openen voor u. Hij heeft geheimen die hij niet aan de oppervlakkige lezer vertelt. Hij bevat kostbare zaken van de eeuwigdurende heuvels die alleen ontdekt kunnen worden door mijnwerkers die weten hoe ze moeten graven, de geheime plaatsen openen en goudaders van eeuwigdurende rijkdommen binnendringen. Geef uzelf aan de Bijbel en de Bijbel zal zichzelf aan u geven. Ga er openhartig mee om en ga eerlijk om met uw ziel en de Schrift zal zijn gouden sleutel nemen en de ene na de andere deur openen. Hij zal aan uw verbaasde blik staven zilver tonen die u niet zou kunnen wegen en stapels goud die u niet zou kunnen meten. Gelukkig de man die, als hij met de Bijbel spreekt, heel zijn hart ervoor uitstort en de geheimen van de Heere leert, Die is met hen die Hem vrezen. 

			En hoe zal bovendien, als u de Bijbel lief hebt en uw liefde ervoor uitspreekt, de Bijbel u liefhebben! Zijn wijsheid zegt: ‘Ik heb lief die mij liefhebben.’ Omhels het Woord van God en het Woord van God zal direct u omhelzen. Als u iedere letter ervan prijst, dan glimlacht het genadig naar u, begroet u met veel welkomstgroeten en behandelt u als een geëerde gast. Het spijt me altijd als ik op slechte voet sta met de Bijbel, want dan moet ik op slechte voet staan met God. Als mijn geloofsbelijdenis ooit niet in overeenstemming is met Gods Woord, dan denk ik dat het tijd is mijn geloofsbelijdenis in een andere vorm te gieten.

			Wat de woorden van God betreft: die moeten niet met een hamer of een bijl worden aangeraakt. Ach, dat beitelen, hakken en hameren in sommige commentaren om de Bijbel van God rechtzinnig en systematisch te maken! Hoe veel beter is het om alles op zijn plaats te laten! Het Woord is goed en wij zijn verkeerd wanneer we het er niet mee eens zijn. De lessen van Gods Woord zijn onfeilbaar en moeten als zodanig geëerbiedigd worden. Welnu, als u het Woord op zo’n goede manier liefhebt dat u er geen enkele regel van zou willen veranderen en het zo hoogacht dat u zelfs zou willen sterven voor de verdediging van een de waarheden ervan, dan zult u het Woord even dierbaar zijn als dat het Woord u dierbaar is. Het zal u vastgrijpen en zichzelf voor u ontvouwen zoals het niet voor de wereld doet.

			Lieve broeders en zusters, ik moet dit punt afronden, maar dat doe ik met deze opmerking: Spreekt u met God? Spreekt God met u? Verheft uw hart zich naar de hemel en komt Zijn Woord rechtstreeks vanuit de hemel naar uw ziel? Zo niet, dan kent u niet de ervaring van het levende kind van God, en ik kan er ernstig om bidden dat u die zult leren kennen. O, dat u er deze dag toe gebracht werd om Jezus Christus in het Woord te zien, om daar een gekruisigde Zaligmaker te zien en uw vertrouwen op Hem te stellen. Dan zal vanaf die dag het Woord weerkaatsen richting uw hart. Het zal reageren op uw gevoelens. 

			V. Ten slotte: de Schrift oefent invloed uit. Dat leid ik af uit het feit dat Salomo zegt: ‘Als u wakker wordt, zal hetzelve met u spreken.’ Salomo vervolgt dan met de opmerking dat het de man terughoudt van de vreemde vrouw en van andere zonden die hij vervolgens noemt. Als het Woord van God met ons spreekt, beïnvloedt het ons. Ieder gesprek beïnvloedt min of meer. Ik geloof dat er in deze wereld meer ten goede of ten kwade is gedaan door gesprekken dan door de prediking. De prediker preekt het best als hij praat. Geen redenaarskunst in de wereld kan het halen bij eenvoudig praten. Dat is het toonbeeld van welsprekendheid. En al uw oreren en uw stortvloed aan woorden is zo’n onzin. De meest efficiënte manier van preken is eenvoudig praten, wanneer de man zijn hart over zijn lippen laat stromen, zo het hart van andere mensen in.

			Welnu, terwijl dit Boek met ons spreekt, beïnvloedt het ons, en wel op vele manieren. Het verlicht onze smarten en geeft ons moed. Menig strijder heeft op het punt gestaan zich aan de strijd van God te onttrekken, maar het Woord heeft zijn hand op hem gelegd en gezegd: ‘Ga overeind staan, wees niet ontmoedigd, heb goede moed. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid.’ We hebben gelezen over dappere heiligen, maar we weten er maar weinig van hoe vaak ze volslagen lafaards geweest zouden zijn, ware het niet dat het goede Woord kwam en hun kracht gaf. Daarna gingen ze verder en waren ze sterker dan leeuwen en sneller dan arenden.

			Omdat het Boek op die manier pijn verzacht en bemoedigt, heeft het een wonderlijke verheffende kracht. Hebt u nooit gevoeld hoe het vers levensbloed bij u naar binnen bracht? U hebt gedacht: ‘Hoe kan ik op zo’n stervende manier blijven leven als ik nu gedaan heb? Ik moet iets beters verkrijgen.’ Lees dat deel van het Woord dat over de folteringen van uw Meester gaat en u zult beseffen:

			Vanwege de liefde die ik Zijn naam toedraag,
acht ik nu verlies wat mij voorheen gewin was.
Waar ik vroeger trots op was, daar schaam ik me nu voor,
en ik nagel mijn heerlijkheid aan Zijn kruis

			
Lees over de heerlijkheden van de hemel die dit Boek onthult en u zult beseffen dat u de loopbaan des te sneller kunt lopen omdat u een zo stralende kroon in het vizier krijgt. Niets kan een mens zo boven de grove gedachten aan wereldse winst of  menselijke toejuichingen verheffen als dat zijn ziel verzadigd is met de Geest van de waarheid. Het Woord verheft en bemoedigt tegelijkertijd.

			Anderzijds, hoe dikwijls waarschuwt het ook en toomt het in. Ik was ter rechter- of linkerzijde afgeweken als de wet van de Heere niet gezegd had: ‘Laat uw ogen rechtuit zien en uw oogleden zich recht voor u heen houden.’

			De gewijde taal van dit Boek heiligt en vormt de geest naar het beeld van Christus. U kunt niet verwachten in genade te groeien als u de Heilige Schrift niet leest. Als u niet vertrouwd bent met het Woord kunt u niet verwachten te worden zoals Hij Die het gesproken heeft. Onze ervaring is, als het ware, het wiel van de pottenbakker waarop wij ronddraaien. De hand van God is in de Heilige Schrift om ons te vormen naar het beeld en de gelijkenis die Hij ons geven wil. Och, wees veel met het Heilige Woord van God bezig, en u zult heilig zijn. Wees veel met de lichtzinnige romannetjes van de dag en de dwaze snuisterijen van het uur bezig, en u zult verworden tot een geesteloze tijdverspiller. Maar wees veel bezig met het solide onderwijs van Gods Woord en u zult betrouwbare en degelijke mannen en vrouwen worden. Drink het Woord in en word ermee gevoed. Het zal u zo op Christus doen lijken dat de wereld er verbaasd over zal zijn.

			VI. Ten slotte, laat de Heilige Schrift met u spreken en hij zal u bevestigen en funderen. We horen van tijd tot tijd over mensen die het evangelie loslaten. Hun moet weinig geleerd zijn over de waarheid zoals die in Jezus is.

			Steeds weer wordt er ophef gemaakt over al ons afgeweken zijn in roomse richting. Onlangs vertelde een goede man me nogal verontrust dat heel Engeland bezig was naar het pausdom over te gaan. Ik vertelde hem dat ik niet wist wat voor soort God hij diende, maar mijn God was heel wat groter dan de duivel en was niet van plan de duivel uiteindelijk zijn zin te laten krijgen. Daarom was ik half zo bang voor de paus in Rome als voor de ritualisten in ons eigen land. 

			Maar let op, dit soort vrees heeft enige grond. Er zal op de een of andere vorm van dwaasheid worden overgegaan, tenzij er in de christelijke kerk een eerlijker, vlijtiger en algemener lezen van de Heilige Schrift zal zijn. Als ik zou zeggen dat de meeste van jullie, kerkleden, jullie Bijbels niet lezen, zou ik u dan belasteren? U hoort op zondag een hoofdstuk voorlezen en u leest misschien een gedeelte bij een huisgodsdienst, maar velen lezen de Bijbel nooit alleen voor zichzelf. Zij halen hun godsdienst uit het maandelijkse tijdschrift of aanvaarden het uit de mond van de predikant. Och, was de geest van Berea maar weer terug, om de Heilige Schrift te doorzoeken of deze dingen alzo waren.

			Ik zou een grote stapel willen zien van alle boeken die ooit geschreven zijn, goede en slechte, gebedenboeken en preken en gezangenboeken en dergelijke, die net zo hart rookte als Sodom destijds, wanneer het lezen van die boeken u afhoudt van het lezen van de Bijbel. Want een ton aan menselijke literatuur is nog geen gram van de Heilige Schrift waard. Eén enkele druppel van de essentie van het Woord van God is beter dan een zee vol van onze verklaringen, preken en dergelijke. We moeten leven van het Woord, het eenvoudige, zuivere, onfeilbare Woord van God, om sterk te worden tegen dwalingen en om aan de waarheid vast te houden. Vrienden, moge u gevestigd, geworteld, gegrond en opgebouwd zijn in het geloof. Maar ik weet dat u dit niet kunt zijn, tenzij u de Heilige Schrift voortdurend onderzoekt. 

			De tijd komt wanneer we allemaal de doodsslaap zullen slapen. O, wat zal het heerlijk zijn om als we ontwaken te merken dat het Woord van God met ons zal spreken en ons aan zijn oude vriendschap herinnert. Dan zal de belofte die we eerder liefhadden, worden vervuld. De aantrekkelijke voorsmaken van een gezegende toekomst zullen alle verwezenlijkt worden. Het aangezicht van Christus, Dat wij als door een duistere spiegel zagen, zal geheel ontdekt worden en Hij zal op ons schijnen zoals de zon in haar kracht. God geve ons het Woord lief te hebben en ons ermee te voeden, en de Heere zal tot in eeuwigheid alle eer hebben. 

			Amen, ja amen.

			Wie bevochtigt, wordt zelf 
bevochtigd

			Wie bevochtigt, zal zelf ook bevochtigd worden.’ 
Spreuken 11:25, Engelse vertaling

			Het algemene beginsel is dat wanneer we leven voor het welzijn van anderen, we er zelf ook voordeel van zullen hebben. We moeten onze eigen belangen niet isoleren, maar beseffen dat we voor anderen leven. Deze stelling wordt ondersteund door de overeenkomst met de natuur. In de natuur immers bestaat er een wet dat niet één ding onafhankelijk kan zijn van de rest van de schepping, maar er is een wederkerige actie en reactie van ieder ding ten opzichte van alle andere. Al de samenstellende delen van het heelal zijn door onzichtbare ketenen aan elkaar verbonden. Er is daarin geen enkel schepsel dat enkel voor zijn eigen belangen opgroeit, bloeit of vergaat. Zelfs de planeten, ook al zweven ze ver bij elkaar vandaan, oefenen onderling aantrekkingskracht uit. En de sterren, hoewel oneindig ver van elkaar verwijderd, zijn toch door geheimzinnige banden met elkaar verbonden.

			God heeft dit heelal zo gemaakt dat egoïsme de grootst mogelijke aanval tegen Zijn wet is. Het leven voor anderen en het bijstaan van anderen is de meest stipte gehoorzaamheid aan Zijn wil. Het goede voor onze medewerkers te zoeken is de zekerste weg om zelf gelukkig te worden. Wat we ten behoeve van onze medemensen besteden, vormt meteen ons spaartegoed in Gods bank. De kleine bron die uit de oude pijp in de helling van de heuvel opborrelt, laat het stenen bassin overlopen en voorziet al de dorpsgenoten royaal van zuiver en koel drinkwater. Daarbij raakt hij niet uitgeput, want de diepe reservoirs in de ingewanden van de aarde vullen hem voortdurend aan. Zowel in de winterse vorst als in de zomerse droogte brengt de hoofdbron zijn kristallen stroom voort. De kleine beek die door het bos kabbelt, verborgen tussen stenen, stromend over de mosgroene rotsen en dan weer zijn loop verdiepend en aanzwellend, giet heel zijn voorraad in de rivier, zonder een druppel te verliezen. Ook al wordt zijn schat voortdurend royaal geschonken, toch zien hemel en aarde erop toe dat de beek nooit stopt met het zingen van zijn vreugdevolle lied:

			Mensen worden geboren en sterven,
Maar ik stroom altijd door.

			De rivier haast zich met zijn grotere hoeveelheden water naar de alles ontvangende oceaan, terwijl hij zichzelf ieder uur met gepaste overvloed uitstort, alsof hij alleen maar bestond om zichzelf te ledigen. Maar de overvloedige zijrivieren die van de heuvels komen stromen en die de valleien bevochtigen zorgen ervoor dat de rivier geen gebrek zal kennen, maar voortdurend boordevol is, dat het altijd een blije en breed stromende rivier zal zijn. De oceaan stuurt onophoudelijk zijn damp naar de hemel. Hij beperkt zijn rollende golven niet, maar onthult al zijn schatten voor de zon en de zon put rijkelijk uit de koninklijke schatkist van de diepte. Desondanks wordt de oceaan niet kleiner, want al de rivieren werken voortdurend samen om de zee geheel gevuld te houden. Wanneer de wolken van de hemel vol regen zijn, legen ze zichzelf op de aarde. Toch blijven de wolken bestaan, want ze ‘komen weder na de regen’ en de oceaan daar beneden lijkt maar al te graag steeds weer opnieuw water voor de regenwolken aan te leveren. Dus zoals wielen via riemen of tandraderen op elkaar inwerken, zo wordt de hele waterhuishouding in beweging gehouden door ieder onderdeel, dat reageert op de volgende schakel, en die weer op de volgende. Elk wiel geeft zijn kracht door aan zijn buurman, en het geheel profiteert van de manier waarop ze op elkaar inwerken. 

			Dezelfde waarheid valt te illustreren met behulp van andere onderdelen van de natuur. Als we deze microkosmos bezien, het menselijk lichaam, zullen we merken dat het hart het bloed niet ontvangt om het op te slaan. Nee, terwijl het er via één klep in wordt gepompt, wordt het verder gestuurd door een andere klep. Het bloed circuleert altijd overal en staat nergens stil. Hetzelfde geldt voor alle vloeistoffen in een menselijk lichaam, ze geven zichzelf voortdurend om verbruikt te worden. Als een cel zijn bijzondere product enkele ogenblikken opslaat, dan doet hij dit slechts totdat het perfect geschikt is om op de juiste manier in het lichaam gebruikt te worden Want als één enkele lichaamscel zijn afscheidingsproduct zou gaan opslaan, dan zou dit al snel een chronische ziekte veroorzaken. Het orgaan zou spoedig totaal de kracht verliezen om af te scheiden als hij zijn producten niet doorgaf. Het hele menselijk lichaam leeft door te geven. Het oog kan niet zeggen tot de voet: ‘Ik heb u niet nodig en wil u niet leiden.’ Want als het zijn waakzame functie niet uitoefent, zal de hele mens in de sloot vallen en het oog zal met modder bedekt worden. Als de leden weigeren om aan het geheel bij te dragen, wordt het hele lichaam door armoede getroffen en overgeleverd aan het bankroet van de dood.

			Laten we dan uit de overeenkomst met de natuur deze grote les leren: als we willen krijgen, moeten we eerst geven, als we willen verzamelen, moeten we eerst verspreiden en als we goed en geestelijk krachtig willen worden, moeten we goed doen en het geestelijk goed van anderen zoeken. Dit is het algemene beginsel.   

			De tekst brengt ons op een bijzondere persoonlijke toepassing van het algemene beginsel. We zullen de tekst eerst in zijn nauwste zin beschouwen, als betrekking hebbend op onszelf persoonlijk. Ten tweede, in een ruimere zin, waarin hij van toepassing kan zijn op ons als kerk. En ten derde in de ruimste zin, waarin hij van toepassing kan zijn op het gehele lichaam van Christus. Dit zal laten zien dat nog steeds geldt dat zoals dit lichaam bevochtigt, het zelf ook wordt bevochtigd.

			I. In de eerste plaats dan met betrekking tot onszelf persoonlijk. Broeders, er zijn soorten werk waarmee we onszelf niet allemaal kunnen bezighouden. Bijzondere mensen worden ertoe geroepen om Gods grote houthakkers te zijn, om de weg vrij te maken met de bijl, om als onze soldaten en mijnwerkers voor Zijn leger uit te gaan – mensen zoals Maarten Luther, Calvijn en Zwingli, het roemrijke drietal helden dat voor de reformatie en evangelisatie uitliep. Zij vellen de hoge bomen, banen zich een weg door de heuvels en overbruggen de rivieren. Wij geringere mensen voelen dat er weinig van dit soort werk voor ons te doen is. Maar als de houthakkers het bos opgeruimd hebben, nadat al de wortels gerooid zijn en de grond is afgebrand en omgeploegd, dan komt het zaaien en het planten. Hieraan kan het hele gezin meedoen. Als de planten opgekomen zijn en water nodig hebben, is het niet alleen de potige man met de bijl die nu beschikbaar kan zijn om water te geven. Zelfs de kleine kinderen kunnen dit lichtere werk doen. Water geven is werk voor personen van alle rangen en alle soorten. Als ik niet zoiets als de massieve last van het oosterse watervat met me mee kan sjouwen, dan kan ik toch mijn kleine waterkan nemen, mijn kleine kruik of kannetje, en daarmee naar de bron gaan. Want al kan ik de boom in het woud geen water geven, dan mag ik toch het kleine plantje water geven dat bij zijn wortel groeit. Water geven is werk voor alle soorten mensen.

			Zo willen we dus een persoonlijk verzoek doen aan iedere christen die hier vanmorgen is. Als het gaat over water geven, kunt u allemaal wel iets doen. Daarom kan deze belofte voor u allemaal verwezenlijkt worden: ‘Wie bevochtigt, zal ook zelf bevochtigd worden.’

			Al Gods plantjes hebben in meerdere of mindere mate water nodig. U en ik. We kunnen niet lang leven zonder verse toevoer van genade. Vandaar de waarde van de belofte: ‘Ik de Heere behoed die, ieder ogenblik zal Ik hem bevochtigen.’ Onze wortels worden niet bevochtigd als we in de bodem van de natuur groeien. Alleen in de tuin van genade zijn we ‘als bomen, geplant aan waterbeken, die hun vruchten geven op hun tijd.’ Als de Heere Jezus, Die de stam van de wijnstok is, ons niet langer van het frisse sap van de genade zou voorzien, zouden we dan niet zijn als de verwelkte tak die over de muur wordt gegooid om in het vuur verbrand te worden?

			Het volk van God krijgt deze bevochtiging gewoonlijk via middelen. God spreekt niet vanuit de hemel tot ons met Zijn eigen stem; misschien zou de donder ons verschrikken. Hij schrijft geen Bijbelteksten met Zijn eigen vinger in vurige letters aan de hemel, maar hij bevochtigt ons via middelen, door Zijn geschreven en Zijn gepredikte Woord, of op een andere manier via Zijn dienaren. Zijn Heilige Geest bevochtigt ons door de waarschuwingen van ouders, door de vriendelijke aanwijzingen van vrienden, door het onderwijs van Zijn predikanten en door het voorbeeld van al Zijn heiligen. De Heilige Geest bevochtigt ons, maar Hij zorgt ervoor dat Hij dit doet door onze medearbeiders. Zo bewijst Hij Zijn eigen dienaren eer door hen als middelen te gebruiken.

			Dit geloven we allen volledig, dus we kunnen verdergaan met een andere waarheid, namelijk: sommige van Zijn dienaren hebben in het bijzonder bevochtiging nodig, en daarom moeten ze het voorwerp van onze voortdurende zorg zijn. Sommige planten hebben bevochtiging nodig vanwege hun bijzondere aard. Een tuinman zal u vertellen dat bepaalde bloemen heel weinig water nodig hebben; misschien kunnen ze zelfs maandenlang op een steenachtige bodem groeien. Andere moeten daarentegen regelmatig en overvloedig water hebben of anders kwijnen ze snel weg. Sommigen van u, lieve broeders en zusters, zijn zo moedeloos dat als u niet veel troost zou krijgen, u het hoofd haast niet omhoog zou kunnen houden. U bent zo zwak in het geloof, dat wanneer u niet voortdurend met melk gevoed werd u nauwelijks in leven zou zijn. ‘Troost, troost, Mijn volk, zegt uw God’, is heel bijzonder van toepassing op de treurenden in Sion. Ze zitten zo in elkaar dat ze om de lamp van hun vreugde in stand te houden, veel olie van vertroosting nodig hebben.

			Misschien zijn ze ook onwetend, en de onkunde heeft veel bevochtiging nodig. Als ze de leerstukken van de genade vollediger zouden kennen, konden ze zelf naar de bronnen gaan. Maar als ze niet weten waar het water is, of als ze net als de vrouw bij de bron beseffen dat de bron diep is en dat er niets is om mee te putten, kunnen ze het water niet krijgen. Wij die onderwezen zijn in de wegen van God moeten erop toezien dat we het water voor hen omhoog halen met het langere koord van onze kennis, zodat ze niet zonder bevochtiging blijven.

			Het kan zijn dat de noodzaak niet zozeer veroorzaakt wordt door de aard van de plant, maar eerder door de plek waar hij staat. Velen van u wonen gelukkig op de plaats waar u voortdurend de genademiddelen kunt gebruiken, waar het familiealtaar een aangename reuk verspreidt, waar u als het ware vanzelf groeit omdat u bent als een plant in een broeikas. Maar anderen wonen in een huis waar vaker gespot wordt dan dat God er wordt verheerlijkt, waar u in uw godsdienstige verrichtingen eerder belemmerd wordt dan geholpen. Uw geest wordt door allerlei dingen afgeleid. Uit de kamer waar u gemeenschap met God wilde hebben, wordt u door wrede spot verdreven.

			We horen fijngevoelig met uw omstandigheden om te gaan, omdat u niet op een vruchtbare heuvel bent geplant, maar in heel dorstig land waar geen water is. Uw toestand hoort Gods volk ertoe te brengen om u met de diepste belangstelling gade te slaan en om erop toe te zien dat u goed bevochtigd wordt.

			Ik zou ook de zieken kunnen noemen. Als onze lieve vrienden door lichamelijke pijn beproefd worden, als ze week na week verhinderd zijn om de algemene bijeenkomsten bij te wonen, dan hebben ze bevochtiging nodig. Ze zijn in zo’n toestand dat we speciaal op hen behoren te letten. Er staat geschreven: ‘Hij zal de lammeren in Zijn schoot dragen, de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’ We moeten op de bijzondere toestand van Gods heiligen letten en het meest zorgzaam zijn jegens hen die onze zorgzaamheid het meest nodig hebben.

			Laat me ook de jongeren bij u aanbevelen. Ik zou willen zeggen: Zij hebben bevochtiging nodig, zowel wat betreft hun persoon als wat betreft hun toestand. Met weinig ervaring en weinig kennis, lopen ze grote kans om te gaan zwerven of door de wolf gegrepen te worden. Verzorg hen met vaderlijke genegenheid. Als bloemstekjes net in de grond gestopt zijn, hebben ze meer water nodig dan later. Als ze meer wortels hebben gekregen en als die wortels voldoende vezels hebben die in de grond naar vochtigheid zoeken, dan hebben ze misschien niet veel zorg van de tuinman nodig, maar juist nu moeten ze die zorg hebben of doodgaan. Daarom zeg ik: laat de slappen, de zwakken, de jongen, de zieken en de vervolgden het meest angstvallig en liefdevol door u allen verzorgd worden.

			Sommige lieve vrienden hebben bevochtiging nodig, niet zozeer vanwege hun toestand en persoon, als wel vanwege de huidige verdrukkingen die zij ondergaan. Sommige planten laten als ze lang in de zon hebben gestaan hun bladeren hangen en zien eruit alsof ze zeker dood zullen gaan en verwelken. Maar het is soms heel verrassend om te zien hoe ze opknappen als er water bij hun wortels wordt gegoten is. Nauwelijks voorstelbaar dat het dezelfde plantjes waren, zo snel herstelden ze. De kleine wortels beneden stuurden de boodschap naar de hoofdwortels en zeiden: ‘Wij hebben ons vocht gevonden. Een vriendelijke hand heeft ons voorzien.’ De wortel praatte tegen de stam en de stam verheugde zich. De grote bladeren dronken hun aandeel op en de kleine bladeren zogen hun druppeltjes op, totdat de hele plant tot aan het hoogste punt opnieuw groengekleurd was en zich verheugde.

			Voor ieder van ons zal de tijd komen dat we water nodig hebben. Zelf kan ik bij tijden erg moedeloos zijn, en ik veronderstel dat dit ook voor u geldt. Ongeloof laat een mens opdrogen. O, die duivel van ongeloof! Wel, als die demon dood was, zouden we met de andere duivel heel goed kunnen strijden. Persoonlijke kwellingen, verliezen, kruisen en lasten doen ons precies op de verdorrende struik lijken. Dan hebben we de vertroostingen van een of andere goede vriend nodig om ons te bevochtigen.

			Lieve vrienden, soms zijn er van die mensen in de kerk die heel in het bijzonder bevochtiging nodig hebben omdat zij daadwerkelijk wegkwijnen. In hun geval moet het groen niet in stand worden gehouden, maar moet het worden hersteld. Die afdwalende mensen, wier voet uitgegleden is – verstoot ze niet, want God doet dit evenmin. Als zij het huis van God beginnen te verwaarlozen, verwaarloos hen dan niet. Achtervolg hen met uw tranen. In een kerk zoals deze zullen we als u niet op elkaar toeziet, eenvoudigweg een massa verderf worden in plaats van een heilige berg te zijn. Waak over uw medechristenen zodra u de eerste tekenen van achteruitgang ziet. Als ze de gebedsbijeenkomsten verzuimen, geef hen dan vriendelijk een hint over het kwaad van lauwheid en over het gevaar van geleidelijk terugvallen.

			Als u in hun uitwendige gedrag de eerste tekenen van nalatigheid met betrekking tot goddelijke dingen opmerkt, als u koelte ziet waar vroeger ijver was, wees er dan zeker van dat u op vriendelijke wijze een ernstige, gevoelvolle waarschuwing geeft. Als ik dit kerkgebouw rondkijk, kan ik deze oplopende rijen met stoelen alleen maar vergelijken met legplanken in een broeikas. U bent de planten die allemaal water moeten hebben of u zult wegkwijnen en verwelken. Ik, die de ondertuinman van mijn Meester moet zijn, zeg heel graag tegen ieder van u die enig water in zijn watervat heeft: ‘Help me om deze planten water te geven, opdat ze door de genadige werking van God de Heilige Geest vruchtbaar en groen gehouden mogen worden, zelfs tot het einde toe fris in geestelijke dingen.’

			We komen nu meer diepgaand in onze tekst en merken op dat al de gelovigen kracht hebben om anderen te bevochtigen. Misschien hebt u niet veel bekwaamheid of invloed, maar u hebt allemaal wel enig vermogen in dit opzicht. Bij het nadenken over wat Salomo bedoelde, trof het mij dat hij het irrigatiesysteem voor zich zag dat in sommige oosterse landen wordt gebruikt. In bepaalde jaargetijden treden de rivieren buiten hun oevers. De voorzichtige landlieden wier boerderijen dicht bij de rivieroevers staan, hebben grote tanks en reservoirs waarin ze het water opslaan. Na de vloed is de rivier relatief leeg en de kleine boerderijen, de wijngaarden en weilanden op de oevers krijgen hevig behoefte aan water. Vervolgens laat de zorgzame landman het water in kleine hoeveelheden uit zijn tank of reservoir lopen. Hij gebruikt het heel zorgvuldig.

			Het gebeurde wel eens dat een van deze boeren zijn reservoirs gevuld had, terwijl zijn directe buurman, misschien door het openbarsten van een tank of het verbrokkelen van de aarden oever weinig of geen water had. Op dat soort momenten zou een inhalig mens zeggen: ‘Ik zal al het water voor mijzelf nodig hebben, ik geef er zelfs niet een druppel van weg. Ik kan er niets van missen.’ Maar een vrijgevig iemand zegt: ‘Ik weet niet of het God zal behagen een droge periode te zenden of niet, maar ik kan mijn buurman niet zijn hele oogst laten verliezen vanwege gebrek aan een beetje water terwijl ikzelf een goede voorraad heb.’ Dus opent hij de sluis en laat zoveel richting zijn buurman stromen als hij denkt dat hij kan missen, zodat hij er zijn velden mee kan bevochtigen.

			Nu zegt Salomo dat degenen die anderen bevochtigen, bevochtigd zullen worden. Vandaar dat het de volgende periode kan gebeuren dat deze goede man zelf geen water heeft. Welnu, dan zullen alle boeren in de omgeving zeggen: ‘Hij hielp ons toen zijn tank vol was en wij zullen hem zijn vriendelijkheid vergelden.’ ‘Ach’, zegt iemand, ‘hij redde mij van de ondergang. Ik zou het vorige seizoen helemaal geen oogst gehad hebben als hij er niet was geweest.’ Dus geven ze allemaal een deel, totdat hij helemaal geen moeilijkheid ondervindt. Zelfs in een droog seizoen, als de mensen vanwege gierigheid geen water kunnen vinden, weet hij zeker dat hij het heeft. In het algemeen erkennen mensen de wet van de dankbaarheid, en ze zeggen: ‘Hij bevochtigde ons, hij zal zelf bevochtigd worden.’

			Lieve broeder, u bent misschien een getalenteerd of een vermogend mens. Draai dan de kraan eens open en laat uw onwetende of arme medemensen wat van uw overvloed profiteren. Zet de sluizen open en laat de meer behoeftige mensen door uw volheid verrijkt worden. Open die mond van u, opdat uw wijsheid velen mag voeden. Vertel over wat God aan uw ziel gedaan heeft, opdat de eenvoudigen erover mogen horen en blij mogen zijn. Laat het reservoir niet boordevol worden totdat de wanden op het punt staan open te barsten vanwege het gewicht dat op hen drukt, maar laat eens iets van de schat naar buiten lopen. Wanneer u er behoefte aan zult hebben – en wie weet wanneer dit iemand van ons zal overkomen? – zult u gewillige vrienden vinden die zullen toesnellen om u in uw moeilijkheden te bemoedigen.

			Deze overeenkomst moet met een andere worden aangevuld. Veel oprechte heiligen zijn niet in staat om veel te doen. Kijk dan eens hoe de tuinmannen naar de vijver gaan en hun waterkannen daar vullen om het verfrissende vocht naar de bloemen te dragen. Er komt een kind de tuin in dat wil helpen. Daarginds is een kleine waterkan voor hem. Welnu, zie die kleine waterkan eens; ook al kan er niet zoveel in, toch bevat hij hetzelfde water. En het maakt geen enkel verschil voor de paar bloemen die dat water krijgen of het uit de grote kan kwam of uit de kleine, zolang het maar hetzelfde water is en zij het krijgen. U die als kinderen bent in Gods kerk, u die niet veel weet, probeer toch aan anderen te vertellen wat u weet. Als het dezelfde evangeliewaarheid is en als het gezegend wordt door dezelfde Geest, zal het voor de zielen niet uitmaken wie er door middel van u gezegend wordt en of ze gezegend worden door een man of vrouw met één of met tien talenten. 

			Wat zal het voor mij uitmaken of ik tot God bekeerd werd door middel van een arme vrouw die nog nooit voor iemand anders tot zegen was, of door middel van iemand die zijn duizenden aan de voeten van de Zaligmaker heeft gebracht? Ga erop uit, lieve vrienden, en beoefen de heilige kunst van bevochtigen. U zegt: ‘Hoe?’ Welnu, het kan gebeuren via een woord, of via een blik, of via een daad. Verlang er slechts vurig naar om medelijden te bieden, advies te verstrekken, hulp te geven waar dit nodig is, om mee te delen wat u misschien zelf van anderen hebt ontvangen, en dan zult u uzelf bevochtigen.

			Het voornaamste punt is dat door op die manier anderen te bevochtigen, we zelf bevochtigd zullen worden. Ik weet zeker dat dit zo zal zijn, want God belooft het en Hij houdt altijd Zijn belofte. Als ik water wil hebben, moet ik water geven. Hoewel dat een vreemde manier schijnt om uzelf te dienen, vraag ik u om het te proberen. Was het niet iets heel vreemds dat toen de arme vrouw van Zarfath bijna al haar meel verbruikt had, de profeet om een koek voor zichzelf vroeg? Zij was er heel zuinig mee geweest. Ik durf te zeggen dat ze er per dag maar één of twee kleine porties van gegeten had. Zij en haar arme jongen oogden heel mager. Ze hadden nog maar één handje meel over. Ze dacht: ‘Ik zal één koek voor mezelf en mijn zoon maken en dan zullen we sterven.’ Ze is buiten houtjes aan het rapen om deze koek te bakken.

			God is van plan haar te zegenen. Hoe doet Hij dat? Daar komt Zijn profeet, de behaarde man, en het eerste wat hij tegen haar zegt is: ‘Alstublieft, haal wat water voor mij in een vat, zodat ik mag drinken.’ Zij is volstrekt bereid om wie dan ook te dienen, en haastig gaat ze ervandoor om het water te halen, als Elia luid roept: ‘Alstublieft, breng mij een stuk brood in uw hand.’ Wat, uit dat handje meel, dat maar genoeg is voor één persoon? ‘Ja’, zegt hij, ‘maak daarvan een koek voor mij, en maak er daarna voor uzelf en uw zoon.’ ‘Daarna?’, had ze kunnen zeggen. ‘Wat is er daarna nog over? Als er alleen maar een handje meel is en een klein beetje olie in een kruik, niet genoeg voor één persoon, moet ik dat dan aan u geven en daarna voor mezelf en mijn kind zorgen?’ Geloof stelde haar in staat te gehoorzamen, en vanaf datzelfde ogenblik wisten zij en haar zoon nooit meer wat gebrek lijden inhield. Zij gaf hem van het weinige dat ze had, en dat weinige vermenigvuldigde.

			Het geval van de vrouw van Zarfath is slechts één van de duizenden die laten zien op welke manier God gewoonlijk met zijn kerk omgaat – een manier die niet veranderen zal totdat het einde van de tijd zal gekomen zijn.Laat mij u tonen hoe u zelf bevochtigd zult worden. In de eerste plaats, als u probeert goed te doen aan anderen zal het u goed doen doordat uw vermogens ontwaken. Duizenden mensen weten niet wat ze in zich hebben. U hebt er geen idee van wat voor een voortreffelijke kerel u bent, jongeman, totdat u zichzelf een beetje door elkaar schudt en voorwaarts gaat om de veldslagen van de HEERE te strijden. We weten niet hoeveel spierkracht we hebben totdat we de bergen beklimmen. We weten niet hoeveel onze rug en armen aankunnen totdat we een zware last moeten dragen, en dan merken we het.

			U hebt latente talenten, slapende mogelijkheden, die wonderen uit zouden werken als u ze zou benutten. Sommige mensen zijn maar half wakker. Ze zijn als de grote kandelaar die ik u op een avond liet zien, met een kleine pit, die alleen in het midden een beetje gesmolten was, terwijl de buitenkant nog steeds koud was, harde talk, en niets bijdroeg aan het licht. U bent nog niet helemaal warm geworden, uw hele ziel is nog niet in de juiste toestand om God te dienen. U hebt slechts een beetje ernst, een beetje ijver. Maar als u heilige ondernemingen zou aanpakken, zou u uzelf zo grondig activeren dat u uzelf nauwelijks zou herkennen. Dat zou inderdaad een zegen zijn.

			Maar vervolgens zou u vaak opmerken dat u in de poging anderen te bevochtigen, onderwijs zou ontvangen. Ga met de een of andere arme heilige spreken om haar te vertroosten en zij zal dingen vertellen die u troosten. O, wat een aangename lessen hebben sommigen van ons aan ziekbedden geleerd! We gingen erheen om dingen uit de Schrift door te geven, en we kwamen er beschaamd vandaan omdat we er zo weinig over wisten. We gingen erheen om over bevindelijke waarheid te spreken en we merkten dat we er slechts tot aan de enkels instonden, terwijl er hier van Gods arme heiligen waren die tot aan hun borst in de rivier van goddelijke liefde stonden. Wij leren door te onderwijzen, en vaak onderwijzen onze leerlingen ons.

			U zult ook troost ontvangen in uw werk. Wees er zeker van dat voor anderen werken een heel prettige bezigheid is. Zoals de twee mannen in de sneeuw: de een wreef de ledematen van de ander warm om te zorgen dat deze niet zou sterven. Daarmee zorgde hij ervoor dat zijn eigen bloed bleef circuleren, en zijn eigen leven werd bewaard. Vertroost Gods volk en de troost zal in uw eigen ziel terugkomen.

			Het bevochtigen van anderen zal u nederig maken. U zult mensen in de wereld ontdekken die beter zijn dan uzelf. Het zal u verbazen om te ontdekken hoeveel genade er is waar u dacht dat die niet te vinden was, en hoeveel kennis sommigen verkregen hebben, terwijl u tot nu toe weinig vorderingen hebt gemaakt hoewel u hiertoe veel betere mogelijkheden had.

			U zult ook veel gebeden ontvangen. Voor degenen die voor anderen werken wordt gebeden, en dat is een snelle manier om rijk te worden in genade. Laat mij uw gebeden hebben en ik kan alles doen! Laat mij zonder de gebeden van mijn mensen zijn, en ik kan niets doen. Zondagsschoolonderwijzers, als u gezegend wordt voor de bekering van de kinderen, zult u de gebeden van uw kinderen krijgen. U die de oudere groepen leidt, als uw jongelui tot bekering komen zult u ongetwijfeld een schat aan liefde terug ontvangen en op de stroom van voorbede zwemmen. Zo zult u een zegen zijn voor uzelf. 

			Door anderen te bevochtigen zult u voor uzelf eer ontvangen, en dat zal meehelpen om u te bevochtigen door u tot nieuwe inspanningen op te wekken. De Romeinen wezen zedenmeesters aan in hun rijk, niet alleen om de mensen te bestraffen voor grof immoreel gedrag, maar om van ieder mens een verslag te vragen van wat hij aan goeds deed voor de republiek. Wij hebben diakenen en ouderlingen. Zou het niet een gezegende aanvulling zijn om zedenmeesters in de kerk te hebben die rondgaan en aan de leden vragen, aan alle leden, wat ze doen voor het welzijn van de christelijke kerk? Een Griekse historicus wilde graag iets zeggen over de mensen van de stad waar hij geboren was. Hij vond dat hij zijn geschiedenis niet kon schrijven zonder iets te vermelden over zijn eigen geboorteplaats en daarom schreef hij: ‘Terwijl Athene tempels bouwde en Sparta oorlog voerde, deden mijn landgenoten niets.’ Ik ben bang dat er te veel christenen zijn over wie, als het boek geschreven werd over wat zij doen in de kerk, gezegd moest worden dat ze heel hun leven niets deden. Dat verwijt zou niet meer op u van toepassing zijn als u ermee zou beginnen om anderen te bevochtigen. 

			Laat me dit onderwerp afronden door te zeggen dat u terwijl u anderen bevochtigt, uw liefde voor Christus zult tentoonspreiden en zichtbaar maken. Dat zal u meer aan Hem gelijk maken, en zo zult u bevochtigd worden terwijl u ernaar streeft om nuttig te zijn voor uw medemensen. Jezus dienen – wat hoef ik daarover te zeggen? Kijk naar dat gelaat dat bedekt is met bloedig zweet voor u, en kunt u dan niet zweten voor Hem? Kijk naar de handen die doorboord zijn voor u, en zullen u handen dan werkeloos neerhangen en niet gebruikt worden voor Hem? Kijk naar de voeten die voor u met spijkers aan het hout zijn vastgenageld! Kan ik van u een pelgrimstocht vragen die te lang is om het werk terug te betalen dat deze voeten om uwentwil verdroegen?

			Broeders en zusters, bedenk wat Christus Jezus voor u gedaan heeft, waar Hij vandaan kwam, de rijkdommen die Hij verlaten heeft, waar Hij naartoe kwam, de armoede en schaamte die Hij doorstond en hoe Hij in de diepten neerging om ons mee te nemen naar de hoogten. Als u aan deze dingen zult denken, hebt u me dunkt het beste motief om te beginnen voor Zijn lammeren te zorgen en om te vechten met de leeuwen die Zijn kudde willen verslinden. Dat motief zal het belangrijkste middel bevatten waardoor u naar Zijn beeld veranderd zult worden en waardoor u op Hem zult gaan lijken, zelfopofferend, bezig in het werk van Uw Vader.

			Ik wilde dat ik vanmorgen krachtiger kon preken, maar de zaak behoort wat christenen betreft voor zich te spreken. Als we Jezus liefhebben, zullen we geen aansporing nodig hebben om Zijn planten te bevochtigen. Als u Hem werkelijk liefhebt, zal het geen vraag zijn of u iets zult doen. De enige vraag zal zijn: ‘Wat kan ik doen?’ U zult vanmorgen in uw kerkbank zeggen: ‘Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, aan Mij bewezen?’ Hij heeft uw leven gespaard. Hij heeft u gezondheid en kracht gegeven, u van geestelijke en tijdelijke zegeningen voorzien. Hij heeft uw hart bij de klank van Zijn naam van vreugde doen opspringen. Hij heeft u uit de vreselijke put en uit modderig klei opgetrokken. Hij heeft u uit de zwarte slavernij van de vorst der duisternis gehaald en u Zijn zonen en dochters gemaakt. Hij heeft de ring van Zijn eeuwige liefde aan uw vinger gedaan, uw voeten zijn geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes. 

			Deze wereld is van u, evenals de toekomende wereld.
De aarde is uw verblijf en de hemel uw thuis.

			Er is een kroon voor uw hoofd, een palmtak voor uw hand, straten van goud voor uw voeten en eeuwige gelukzaligheid voor uw gehele ziel. Zelfs uw lichaam wordt eens opgewekt uit het stof en gevormd naar het heerlijke lichaam van Christus. ‘Geen oog heeft gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen wat God voor u bereid heeft.’ Welnu, wat zult u voor Hem doen? Zult u de belofte niet verkrijgen dat uw zielen bevochtigd zullen worden door te zoeken naar het bevochtigen van de ziel van anderen? 

			II. Een korte aansporing zal voldoende zijn voor het tweede punt. Dit algemene beginsel verdient een bredere toepassing. Lieve vrienden, wij als kerk hebben bijzondere voorspoed genoten. Terwijl veel kerken terugliepen en in aantal achteruitgingen, zijn wij gegroeid. Terwijl andere kerken de hectische opwinding van een onechte opwekking gehad hebben, hebben wij één blijvende opwekking gehad, die al bijna twaalf jaar duurt. Ik weet er niet van dat we ooit sneller of minder snel gegroeid zijn. We konden niet sneller groeien, want we hebben geen ambtsdragers genoeg of tijd genoeg om de bekeerlingen als zodanig te bezoeken. We zijn, denk ik, nooit minder snel gegroeid, want het werk lijkt steeds op dezelfde manier voorspoedig te zijn. Ik loof God dat ik over mijn bediening in deze plaats en overal elders kan zeggen dat zij tot op de dag van vandaag de dauw van de jeugd op zich heeft. Er zijn er vandaag evenveel die zich erover verheugen dat ze Christus vinden door de bedieningen in deze kerk als op de eerste dag toen we in de frisheid en kracht van onze jeugd bij u kwamen. We hebben geen scheuring gehad. We hebben geen verdeeldheid gehad. We zijn niet door ketterij gekweld. We zijn gezegend met iets als vervolging, maar dit heeft ons slechts nauwer aan elkaar verbonden, totdat we als een drievoudig snoer werden dat niet verbroken kan worden. Net als ijzers die in de oven roodgloeiend gemaakt zijn en die aaneen zijn gesmeed, zullen wij niet snel van elkaar gescheiden worden.

			Welnu, lieve vrienden, tot op deze tijd is dit het beleid dat we hebben nagestreefd: als leden van andere kerken het willen weten, vertellen we hun hierbij dat we geprobeerd hebben anderen te bevochtigen. Uw predikant heeft heel het Verenigd Koninkrijk doorgereisd om het Woord te prediken, en u hebt niet gemopperd over zijn afwezigheid. We hebben veel dingen voor Christus ondernomen. We hopen er nog veel meer te ondernemen. We zijn nooit zuinig met onze krachten omgesprongen. We hebben waagstukken ondernomen die genoeg waren om ons uit te putten, maar we raakten er in de loop der tijd aan gewend en vervolgens gingen we voorwaarts naar nog iets meer. We streefden er nooit naar om de opkomst van andere kerken vanuit ons midden of in onze omgeving te verhinderen. 

			Het is met blijdschap dat we onze twaalftallen, onze twintigtallen en onze vijftigtallen hebben laten gaan om andere kerken te vormen. We moedigen onze leden aan ons te verlaten om andere kerken te stichten. We proberen hen er zelfs van te overtuigen om dit te doen. We vragen hen zich door het land te verspreiden, om het goede zaad te worden dat God zal zegenen. Ik geloof dat we voorspoed zullen hebben zolang we dit doen. 

			Ik heb andere kerken gezien die een andere manier kozen, en zij zijn niet geslaagd. 

			Sommige predikanten heb ik het volgende horen zeggen: ‘Ik bevorder niet het ontstaan van nieuwe groepen. Of als ik het doe, dan moedig ik hen niet aan om afzonderlijke kerken te worden en samen het brood te breken. Ik moedig niet te veel jonge mensen aan om te gaan preken, want als er een aantal mensen zijn die een beetje kunnen preken, kan dit heel gauw ontevredenheid over mijn eigen prediking veroorzaken.’

			Ik heb gelet op degenen die deze lijn volgden en ik zag dat de poging om al het bloed in het hart te houden tot verstopping leidt, en al snel werd het hele lichaam ongezond. Vrienden, als u ergens anders meer goed kunt doen dan hier, in Gods naam, ga dan. Ik zal er gelukkig mee zijn dat u vertrokken bent. Als u mijn Meester kunt dienen in de kleine zaaltjes in de buurt, als u de eer van Zijn naam kunt vergroten door kleinere kerken te vormen, dan zal ik u niet minder liefhebben wanneer u gaat. Het zal me juist verheugen om te bedenken dat u Christus’ Geest in u hebt en dat u omwille van Zijn naam dingen durft te doen en te wagen. Op dit moment verblijdt het ons te weten dat menige zondagsschool in deze buurt dank verschuldigd is omdat leden van onze kerk er onderwijzer zijn. Het is goed. We willen niet dat u thuis blijft en zijn daarom blij om te zien dat u ergens anders werkt. Zolang Christus gepreekt wordt, maakt het niet uit of u uw krachten in deze of in die kerk aanwendt. Aangezien u lid bent bij ons, kunnen wij als eerste aanspraak op u maken. Maar wanneer we u niet nodig hebben vanwege een overvloed aan mensen, ga dan en geef uw kracht aan ieder ander deel van de kerk van Christus dat u misschien nodig heeft.

			Ik spreek op deze manier zeer lovend over u, broeders en zusters. Laat me erbij zeggen dat we dit moeten volhouden. Als we zeggen: ‘We moeten het predikantencollege ondersteunen en doen evenveel als andere kerken voor verschillende genootschappen, dus we kunnen er tevreden mee zijn om stil te zitten’, dan zal de kerk tot in de kern beginnen te verrotten op het moment dat we niet met man en macht voor God werken.

			Soms word ik aan mijn jasje getrokken door heel aardige, verstandige vrienden, die denken dat ik te veel van u zal vragen. Mijn broeders mogen me best aan mijn jasje trekken, maar ze zullen eerder met het jasje in hun handen achterblijven dan dat ik ook maar even stilsta. Zolang ik leef moet ik met mijn hele ziel mijn Meester dienen. Als u vindt dat ik te snel ga, kunt u achterblijven als u dat wilt en als u dat durft, maar denk erom, u zult voor God verantwoordelijk zijn als u dat doet. U mag achterblijven als u dat wilt en als u dat durft, maar ik moet doorgaan, ik moet doorgaan, ik moet doorgaan of anders sterf ik. U die de dag dat u leeft waard bent, zult mij volgen, stap voor stap, bij iedere goede onderneming. Ook al lijk ik misschien te snel, u zult mij laten zien dat ik niet overhaast ben door het enthousiasme en de ernst waarmee u mijn plannen uitvoert.

			Kijk deze grote stad eens! Was er ooit zo’n geestelijke armoede? Een miljoen mensen die niet naar een kerk zouden kunnen gaan als ze dit al wilden! En hier hebben we de priesterpolitiek van de Kerk van Engeland die de geestelijke armoede doet toenemen door nieuwe kerken te bouwen. Ze lenigen hem niet, maar ze doen hem toenemen, zeg ik, want ik houd het erop dat waar ooit het puseyïsme1 gepredikt wordt, de geestelijke armoede toeneemt. Overal waar er brede kerkelijkheid komt, neemt de geestelijke armoede toe. Het is maar weinig beter op plekken waar ze weliswaar het Evangelie vanaf de kansel brengen, maar waar ze het pausdom leren aan de doopvont, aan het graf en aan het ziekbed.

			
				1. De richting van dr. Eduard Pusey (1800-1882) in de Anglicaanse Kerk, die katholieke kerkgebruiken probeert in te voeren, ritualisme.

			

			In dit laatste geval wordt de publieke moraal geschokt door het meinedige getuigenis van hen die zweren bij een gebedenboek waarin ze niet geloven. Hoezeer ik gelovigen in de Anglicaanse Kerk ook respecteer en zelfs liefheb, ik kan alleen maar vinden dat hun aanwezigheid in zo’n verdorven lichaam de reden is waarom dit nog bestaat. Daarom denk ik dat ze er verkeerd aan doen om een teruglopende en ellendige zaak te steunen.

			Ware protestanten, we moeten het op ons nemen om voor Londen te werken alsof er geen andere instellingen aan het werk waren dan de vrije kerken. Want de Hagarkerk, de kerk die een sterfelijk mens als hoofd heeft, de hoerenkerk die een verhouding met de staat heeft, heeft zelf te veel zonden waarvan ze zich moet bekeren om in deze gevaarvolle tijd van veel nut te zijn. Het goede dat zij kan doen is zo onbetekenend dat het niet de moeite waard is om het in rekening te brengen, omdat het monsterlijke kwaad dat ze koestert en bedrijft er meer dan voldoende tegenwicht voor is. Wij moeten werken, bezig zijn en arbeiden om in iedere laan, steeg of slop van Londen het zuivere Evangelie van de gezegende God te verspreiden. Laat de mensen weten dat sacramentarianisme2 een leugen is, dat er geen redding is dan in het opgerichte kruis van Christus en geen redding door formaliteiten maar alleen door een eenvoudig geloof in Hem Die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven. 

			
				2. Engels: sacramentarianism dat is: het ontkennen van de aanwezigheid van Christus in het avondmaal 

			

			Als u, samen met anderen, tot het koninkrijk gekomen bent voor een tijd als deze, dan zal het goed met u zijn. Maar zo niet, dan zult u als een verafschuwde zaak worden weggedaan en zal deze plaats een aanfluiting en iets bespottelijks zijn voor toekomende generaties. Er zal over u gezegd worden dat er mensen leefden die geleid werden door een man, die, met al zijn fouten, ernstig en eerlijk was. Zij wilden hem niet volgen, maar bewezen dat ze hem niet waard waren en zijn heengegaan en hun namen zijn verdwenen. Ze hadden geschikte gelegenheden die ze niet gebruikten. Hun was werk toebedeeld dat ze niet waard waren op te pakken. In antwoord op hun verzoek om van hun taak ontheven te worden, zei God: ‘U zult ontheven worden.’ En ze gingen terug ‘naar het verachtelijke stof waaruit ze zijn voortgekomen, niet beweend, niet geëerd en niet bezongen.’

			Maar zo zal het met u niet gaan, mijne vrienden, ook al spreek ik zo. Ik ken uw ijver, uw liefde en uw ernst. U zult anderen blijven bevochtigen en dan zult u zelf bevochtigd worden. We zullen samen bidden en strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. We zullen steeds meer met elkaar verbonden raken. Voet aan voet en schouder aan schouder zullen we optrekken om te strijden voor God en voor Zijn waarheid. Kome wat komt, en wie er in deze dagen van liefdadigheid en compromis ook lafaards zullen blijken, wij zullen in Gods naam, door de hulp van Gods Geest, trouw en oprecht worden bevonden.

			III. En nu, lieve vrienden, zal ik met een paar zinnen de preek besluiten. Ook in de ruimste zin opgevat is deze tekst waar. Dit is waar voor ons kerkgenootschap en voor iedere kerk. Als wij anderen bevochtigen, zullen wij bevochtigd worden. Ik geloof dat er vanaf de dag dat Carey, Fuller en Pearce heengingen om het Evangelie onder de heidenen te brengen, er een zegen op ons kerkgenootschap rustte. Als we meer voor de heidenen hadden gedaan, waren we sterker geweest om thuis meer te doen. Ook al denken sommigen hier misschien anders over, u kunt er zeker van zijn dat onze zendingsactiviteiten een oneindige zegen betekenen voor de kerken thuis. Die stopzetten zou zo’n verwoestende invloed en een vloek brengen dat we op onze knieën moesten gaan en bidden: ‘O God, geef het zendingswerk terug. Geef ons een manier om vrijgevigheid en ijver te betonen, want anders worden we als een afgedamde poel die vol vuil, padden en kikvorsen en al dat soort smerige dingen is. Heere, open de bedding voor onze ijver en laat ons opnieuw een gelegenheid hebben om U te dienen voor de volken die ver weg zijn!’

			Maar ik moet het aan u overlaten om over dit punt te preken, want mijn tijd is op en u kunt zoveel meer praktische dingen doen dan ik. Van mijn preek is verslag gedaan en ik zal ervoor zorgen dat ook wat u preekt niet vergeten zal worden. Het zal allemaal worden vastgelegd via de collectebusjes die zullen worden doorgegeven. Laat ieder van u door uw bijdragen meer dan ooit over dit onderwerp zeggen en onthoud: ‘Wie bevochtigt, zal ook zelf bevochtigd worden.’ 

			Amen.

			Hoe een mens de gevolgen van zijn eigen gedrag ondervindt

			‘De afkerige van hart zal door zijn eigen wegen vervuld worden; en een goed mens zal verzadigd worden door zichzelf.’ 
Spreuken 14:14, Engelse vertaling

			Deze tekst stelt een algemeen principe, en er wordt gezegd dat dit principe in gelijke mate geldt voor twee soorten mensen die in andere opzichten tegengesteld zijn aan elkaar. Dat algemene principe luidt: een mens wordt beïnvloed door de koers die hij volgt; want of hij nu goed is of slecht, hij ondervindt de gevolgen van zijn eigen gedrag. De afkerige en de goede mens zijn heel verschillend, maar beiden vormen een illustratie van dezelfde regel; ze raken beiden vervuld door het resultaat van hun leven. De afkerige van hart raakt vervuld door wat in hem is, zoals dat in zijn leven zichtbaar wordt, en de goede mens raakt vervuld door wat genade in zijn ziel inplant. Het kwade zuurdesem in de afkerige doortrekt zijn hele wezen en verzuurt zijn bestaan. Anderzijds doortrekt de fontein van genade in de geheiligde gelovige zijn hele mens-zijn en loutert deze zijn gehele leven. In beide gevallen vloeit de vervulling voort uit wat in de mens is. De aard van de verzadiging komt overeen met het karakter van de mens. De volheid van de ellende van de afkerige zal een gevolg zijn van zijn eigen leven, en de volheid van de blijdschap van de goede mens ontspringt aan de liefde van God, die in zijn hart is uitgestort.

			De bedoeling van dit Bijbelgedeelte wordt duidelijker als we beginnen met een voorbeeld. Neem twee stukken spons die we willen vullen. U stopt een ervan in een plas vuil water. Dan raakt hij vol, vol met dat waar hij in ligt. U stopt de andere spons in een kristalheldere stroom en ook die zal vol raken met de vloeistof waarin hij zich bevindt. De afkerige is ondergedompeld in de dode zee van zijn eigen gedrag en het pekelwater doortrekt hem. De goede man wordt als een aarden kruik neergelaten in ‘de bron van Siloam, die nabij de tempel stroomt’3 en de rivier van het water des levens vult hem tot aan de rand. Een ronddwalend hart zal met smart vervuld worden. Een hart dat op de Heere vertrouwt zal verzadigd worden door blijdschap en vrede.

			
				3. Citaat van de Engelse dichter John Milton

			

			Of neem twee boerderijen. De ene boer zaait onkruid in zijn veld en te zijner tijd heeft hij niets anders om in zijn schuur op te slaan dan onkruid. De andere zaait tarwe en zijn graanschuren worden gevuld met kostbaar graan. Of bekijk de gelijkenis van onze Heere eens nauwkeurig. De ene bouwer plaatst zijn broze woning op het zand. Wanneer de storm woedt, is het maar al te voor de hand liggend dat het huis wordt weggevaagd. De ander legt een diep fundament onder zijn woning en stelt deze vast op de rots. Het is even vanzelfsprekend dat hij de storm met een glimlach tegemoet ziet, beschermd door zijn goedgefundeerde woning. Wat een mens door zonde of door genade is, zal de oorzaak zijn van zijn smart of van zijn verzadiging.

			I. Ik zal zonder verdere inleiding op de twee karakters ingaan. Laten we eerst een poosje spreken over de afkerige. Dit is een heel ernstig onderwerp, maar het moet voor dit publiek besproken worden, aangezien het op ons allen enigermate betrekking heeft. Ik vertrouw erop dat er hier niet veel tegenwoordig zullen zijn die afkerigen zijn in de slechtste betekenis van het woord. Echter, maar heel weinigen onder ons zijn helemaal vrij van de beschuldiging dat ze sinds hun bekering op een bepaalde tijd in zekere mate zijn afgedwaald. Zelfs degenen die de Meester oprecht liefhebben dwalen soms af. We moeten allemaal waakzaam zijn, opdat er niet in iemand van ons een boos hart zij of ongeloof om af te wijken van de levende God. 

			Er zijn verschillende soorten mensen op wie de term ‘afkerige’ in mindere of meerdere mate van toepassing is. Zij zullen ieder in zijn eigen mate door hun eigen wegen vervuld worden.

			Er zijn, ten eerste, afkerigen, zij die zich bij de kerk van Christus voegen en zich voor een tijdje gedragen alsof hun hart werkelijk veranderd is. Deze personen zijn vaak een bepaalde periode heel ijverig. Ze kunnen vooraanstaand of zelfs voortreffelijk worden in de kerk van God. Zij liepen goed, net als degenen die de apostel noemt. Op de een of andere manier echter worden ze, in de eerste plaats, gehinderd, waardoor hun tred verslapt. Daarna gaan ze treuzelen en talmen en ruilen ze de kroon van de geplaveide weg in voor de wegkant. Geleidelijk gaan ze in hun hart terug naar Egypte. En uiteindelijk, als ze een gelegenheid vinden om terug te keren, breken ze los uit alle beperkingen die hun belijdenis met zich meebrengt en verlaten ze de Heere openlijk. Werkelijk is het einde van deze mensen erger dan hun begin.

			Judas is het meest sprekende voorbeeld van zo’n afkerige. Judas was een belijdend gelovige in Jezus, een volgeling van de Heere, een dienaar van het Evangelie, een apostel van Christus, de vertrouwde penningmeester van de groep apostelen. Uiteindelijk bleek hij de ‘zoon der verderfenis’, die zijn Meester voor dertig zilverlingen verkocht. Al snel werd hij door zijn eigen wegen vervuld. Door wroeging gekweld wierp hij het bloedgeld neer dat hij zo duur verdiend had, hing zichzelf op en ging naar zijn eigen plaats.

			Het verhaal van Judas heeft zich steeds weer opnieuw herhaald in het leven van andere verraders. We hebben over Judas gehoord die een diaken en een ouderling was. We hebben Judas horen preken. We hebben de werken van Judas de bisschop gelezen en Judas de zendeling gezien. Judas volhardt soms vele jaren in zijn belijdenis, maar vroeg of laat komt zijn ware aard aan het licht. Zijn zonde keert terug op zijn eigen hoofd. Als hij dan geen einde aan zijn leven maakt, twijfel ik er niet aan dat hij zelfs in dit leven vaak met zo’n verschrikkelijke wroeging leeft, dat zijn ziel de verwurging verkiest boven het leven. Hij heeft de druiven van Gomorra verzameld en moet de wijn drinken. Hij heeft een bittere boom geplant en moet de vrucht ervan eten.

			O mensen, dat niemand van u uw Heere en Meester zal verraden. God geve dat ik het nooit zal doen. ‘Verrader! Verrader!’ Zal dat ooit op uw voorhoofd geschreven worden? U bent in de naam van de aanbiddelijke Drie-eenheid gedoopt. U hebt de tekenen van het lichaam en het bloed van de Zaligmaker gegeten en gedronken. U hebt de liederen van Sion gezongen. U hebt onder het volk van God vooraan gestaan om te bidden. En zult u uzelf dan zo minderwaardig gedragen dat u uw Heere verraadt? Zal ooit over u gezegd worden: ‘Breng hem naar de plaats waar hij vandaan kwam, want hij is een verrader?’ Ik kan niets bedenken wat voor een soldaat oneervoller is dan om uit een regiment van de soldaten van Hare Majesteit te worden verstoten. Wat moet het dan zijn om uit de heerscharen van God geworpen te worden! Wat moet het zijn om tot een mikpunt van eeuwige schaamte en eeuwigdurende minachting gesteld te worden, omdat u de Heere opnieuw gekruisigd en openlijk te schande hebt gemaakt? Wat zal het beschamend zijn om als een afkerige van de waarheid en van heiligheid gebrandmerkt te worden, van Christus en Zijn wegen.

			Het is beter nooit een belijdenis te hebben gedaan dan om haar zo beklagenswaardig verloochend te hebben dat er over ons wordt gezegd: ‘Maar hun is overkomen wat met een waar spreekwoord gezegd wordt: de hond is weergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.’ Over zulke mensen heeft Johannes gezegd: ‘Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.’

			De benaming afkerige is ook toepasselijk op een categorie die niet zo vreselijk is maar toch uiterst treurig. Hiervan kan niet Judas, maar David als voorbeeld dienen. Ik doel op personen die in openlijke zonden vallen. Er zijn mensen die van reinheid afdalen tot een zorgeloos leven, van een zorgeloos leven tot bevrediging van het vlees, van bevrediging van het vlees in kleine zaken tot duidelijk zondige dingen en van de ene zonde tot de andere – totdat ze tot onreinheid vervallen. Zij zullen vermoeid, wenend, vernederd en met een verbroken hart terugkomen. Ze zullen in ere hersteld worden, maar ze zullen nooit zijn wat ze vroeger waren. Hun stem zal hees zijn, net als die van David na zijn misdaad, want hij zong nooit meer zo uitbundig als in zijn vroegere dagen. In hun leven zal meer vrees en verdrukking zijn en minder vrolijkheid en blijdschap van geest. Met gebroken benen is het moeilijk reizen. Zelfs als zulke mensen weer hersteld zijn, zijn ze erg aan pijnscheuten onderhevig als er slecht weer op komst is.

			Misschien richt ik me vanmorgen tot sommige van dit soort mensen. Zo ja, dan zou ik willen spreken met veel trouwe liefde. Lieve broeder, als u Jezus nu van verre volgt, zult u Hem binnenkort, net als Petrus, verloochenen. Zelfs al zult u van de Heere genade verkrijgen, dan zal de tekst toch zeker aan u vervuld worden: u zult ‘vervuld worden door uw eigen wegen.’ Destijds nam Mozes het gouden kalf, vermaalde het tot poeder en vermengde het toen met het water dat de zondige Israëlieten moesten drinken, totdat ze allen het gruis in hun mond proefden. Ongetwijfeld zal de Heere hetzelfde doen met u, als u inderdaad zijn kind bent. Hij zal uw afgod van zonde nemen en hem tot poeder vermalen. Uw leven zal daar de komende jaren door verbitterd worden. Als de gal en alsem in de beker van het leven overheersen, zal het iets treurigs zijn om te beseffen: ‘Ik heb dit zelf door mijn beschamende dwaasheid opgeroepen.’

			O Heere, houd ons overeind en bewaar ons voor geleidelijk afvallen, opdat we niet in openlijke zonde vallen en daar een tijd in blijven liggen. Want zeker, de smart die uit een dergelijk kwaad voortkomt is even vreselijk als de dood zelf. Als David uit zijn graf kon opstaan en met zijn door verdriet gegroefde gezicht en zijn door vele zorgen gerimpelde voorhoofd voor u kon verschijnen, dan zou hij tegen u zeggen: ‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, opdat u geen ellende over uzelf brengt. Waak in het gebed en wees op uw hoede voor het beginsel van zonde, opdat uw beenderen niet verouderd worden in uw brullen en opdat uw sap niet wordt veranderd in zomerdroogte.’ O, pas op voor een afdwalend hart, want het zal vreselijk zijn om door uw eigen afdwalen vervuld te worden.

			Maar er is nog een derde soort van afkerigen, en ik ben bang dat velen van ons hier soms bij hebben gehoord. Ik bedoel degenen die in zekere mate, ook al is het misschien maar heel kort, terugzakken vanaf een punt dat ze vroeger hebben bereikt. Misschien hoort zo’n man nauwelijks een afkerige genoemd te worden, want het is niet zijn belangrijkste karaktertrek, maar toch valt hij terug. Als hij niet even standvastig gelooft, even intens liefheeft en even ijverig dient als vroeger, dan is hij in zekere mate teruggevallen. Elke vorm van terugval, hetzij minder of meer, is zondig en zal ons naar de mate waarin het werkelijk achteruitgang is, vervullen met onze eigen wegen. Als u slechts twee of drie distelzaden zaait, zal er niet zoveel van dat onkruid op uw boerderij zijn als wanneer u een hele zak had leeggegooid, maar toch zal er genoeg zijn en meer dan genoeg. Iedere kleine terugval, zoals mensen dat noemen, is een groot kwaad. Iedere vorm van teruggaan van God, zelfs in het hart, ook al komt het nooit tot woorden of daden, zal ons in zekere mate verdriet berokkenen. Als de zonde volkomen van ons weggenomen zou zijn, zou het verdriet ook weg zijn. In feite zouden we dan in de hemel zijn, aangezien een staat van volmaakte heiligheid volmaakt geluk moet teweegbrengen. De zonde, in welke mate dan ook, zal zijn eigen vrucht dragen en die vruchten zullen ons zeker ongelukkig maken. Daarom is het schadelijk om af te glijden, zelfs in de geringste mate.

			Laten we nu verder nadenken over de laatste twee soorten afkerigen, en de afkerige dan achter ons laten. Laten wij eerst zijn naam lezen  en vervolgens zijn geschiedenis. Die zijn allebei in de tekst terug te vinden.

			Zijn naam is afkerige. Het gaat hierbij niet om iemand die van de ene op de andere dag afvalt, maar om iemand die geleidelijk afglijdt,4 met een gemakkelijke beweging die geen inspanning kost, zachtjes, langzaam, misschien zonder dat hijzelf of iemand anders dit vermoedt. Het christelijke leven heeft veel weg van het beklimmen van een met ijs bedekte heuvel. U kunt niet omhoog glijden, nee, u moet iedere stap met een bijl uithakken. Alleen met voortdurend hakken en afbrokkelen kunt u enigszins vorderen. U hebt een gids nodig om u te helpen. U bent niet veilig tenzij u met een touw aan de gids verbonden bent, want u zou in een gletsjerspleet kunnen glijden.

			
				4. Engels: ‘He is not a back runner, nor a back leaper, but a backslider.’ Letterlijk: Hij is niet iemand die terugrent of terugspringt, maar iemand die terugglijdt.

			

			Niemand glijdt ooit naar boven, maar als er geen grote zorg aan besteed wordt, zullen mensen naar beneden glijden, terugglijden, of anders gezegd teruggaan. Dit gebeurt heel gemakkelijk. Als u wilt weten hoe u terug moet glijden, is het antwoord: ga niet langer vooruit en u zult terugglijden. Stop met naar boven gaan en u zult noodzakelijkerwijs naar beneden gaan, want stilstaan kunt u nooit. Om ons tot afglijden te brengen, handelt satan met ons zoals ingenieurs met een weg langs een berghelling. Als ze die weg van de bergtop rechtstreeks naar de vallei er ver onder willen laten lopen, overwegen ze nooit de weg stijl de afgrond in te laten lopen of rechtstreeks langs de rotshelling. Zo’n weg zou niemand ooit gebruiken. Nee, de wegenbouwers banen zich slingerend en draaiend een pad. Kijk, het spoor daalt heel geleidelijk naar rechts, u kunt nauwelijks zien dat het naar beneden loopt. Dan draait het met een kleine helling naar links en zo, door nu eens deze en dan weer die kant op te gaan, bevindt de reiziger zich uiteindelijk in de vallei beneden. Op deze manier haalt de listige vijand van zielen heiligen vanuit hun hoge plaatsen naar omlaag. Wanneer hij een goed mens omlaag haalt, is het gewoonlijk stapsgewijs. Nu en dan wordt een christenmens door een plotselinge gelegenheid en een sterke verleiding in één ogenblik rechtstreeks van het hoogste punt van de tempel in de kerker van de wanhoop geworpen, maar dat gebeurt niet vaak. Langzame achteruitgang is de techniek waarvan de duivel het meest houdt en hij hanteert deze met ongelooflijke vaardigheid. De ziel weet nauwelijks dat hij terugzakt. Hij schijnt hetzelfde niveau te handhaven, maar weldra is hij ver beneden de grenslijn van vrede en toewijding.

			Onze geliefde broeder dr. Arnot van de Free Church maakt dit heel mooi duidelijk met het voorbeeld van een weegschaal. Aan de ene kant is de zware schaal, vol zaadjes, en de andere schaal hangt hoog in de lucht. Op een morgen verbaast het u erg dat de schaal die eerst het zwaarst was, nu het hoogst hangt, terwijl de andere naar omlaag is gegaan. U begrijpt het niet, totdat u ontdekt dat bepaalde kleine insecten de zaadjes stilletjes een voor een hebben verplaatst. Eerst gaf dat geen zichtbare verandering. Geleidelijk kwam er wat beweging; uiteindelijk werd er nog één klein zaadje verplaatst, waarna de weegschaal in één ogenblik doorsloeg naar de andere kant.

			Op deze manier kan het evenwicht van de ziel van een mens worden aangetast en alles worden voorbereid voor die ene verzoeking waardoor de noodlottige omslag komt en de mens een openlijke overtreder wordt. Ogenschijnlijk onbelangrijke krachten kunnen geleidelijk onze kracht van de goede naar de verkeerde kant ombuigen, met kleine korreltjes tegelijk, totdat uiteindelijk de balans in het werkelijke leven omslaat en we niet meer tot de zichtbare heiligen van God gerekend kunnen worden. 

			Bekijk de naam van deze man nogmaals. Hij is een afkerige, maar waarvan? Hij is een man die de zoetheid van de dingen van God kent en zich er toch niet langer mee voedt. Hij is iemand die het voorrecht gehad heeft aan de tafel van de Heere zelf bediend te worden. Toch verlaat hij zijn eervolle plaats, valt terug van de dingen die hij gevoeld, gesmaakt en getast heeft en waarin hij zich verheugd heeft – dingen die de kostbare gaven van God zijn. Hij is gevallen uit de toestand die hem op aarde de hemel deed genieten. Hij is afgevallen van de liefde van Hem Die hem met Zijn bloed gekocht heeft. Hij valt af van de wonden van Christus, van de woorden van de eeuwige Geest, van de kroon des levens die hem te wachten staat en van een vertrouwelijke omgang met God, waarom de engelen hem benijden. Was hij niet zo hoog bevoorrecht geweest, dan had hij niet zo laag kunnen vallen. O dwaze en trage van hart, om van welvaart tot armoede te vervallen, van gezondheid tot ziekte, van vrijheid tot slavernij, van licht tot duisternis, van de liefde van God, het blijven in Christus en gemeenschap met de Heilige Geest tot lauwheid, wereldsgezindheid en zonde. 

			De tekst echter geeft de naam van de man uitgebreider: de afkerige van hart.  Nu is het hart de bron van het kwaad. Een man hoeft niet in zijn daden een afkerige te zijn om toch deze tekst in zich vervuld te hebben, hij hoeft alleen een afkerige van hart te zijn. Alle terugval begint vanbinnen, begint ermee dat het hart lauw wordt en de liefde van Christus minder krachtig in de ziel. Misschien denkt u dat zolang de terugval beperkt blijft tot het hart, het niet veel uitmaakt. Maar denk eens even over het volgende na en u zult inzien dat u zich vergist. Als u naar uw dokter ging en zei: ‘Meneer, ik voel een hevige pijn in mijn lichaam’, zou het u dan troosten als hij zei: ‘Uw lijden houdt geen verband met een specifieke plek in uw lichaam. Het komt volledig voort uit een ziekte van het hart’? Zou u dan niet veel ongeruster zijn dan eerst? Een geval is inderdaad ernstig als het met het hart te maken heeft. Het hart is moeilijk te bereiken en moeilijk te begrijpen. Bovendien heeft het zoveel invloed op de rest van het lichaam en zo’n groot vermogen om alle delen van het lichaam te beschadigen, dat een hartkwaal een beschadiging is van een vitaal orgaan, een bederf van de levensbronnen. Het betekent een wond die duizend wonden omvat, een ingewikkelde aantasting van alle lichaamsdelen in één klap. Let dan goed op uw harten en bid: ‘Och, Heere, reinig de verborgen delen van onze geest en bewaar ons voor Uw eeuwige koninkrijk en heerlijkheid!’

			Laten we nu de geschiedenis van deze man lezen. ‘Hij zal door zijn eigen wegen vervuld worden.’ Hieruit is duidelijk dat hij vervalt tot wegen van zichzelf. Toen hij in een goede toestand was, volgde hij de wegen van de Heere en Hij gaf hem de begeerte van zijn hart. Maar nu heeft hij eigen wegen, waaraan hij de voorkeur geeft boven de wegen van God. En wat komt er van deze verdorvenheid? Is hij voorspoedig? Nee, al snel is hij door zijn eigen wegen vervuld. We zullen zien wat dit betekent.

			De eerste manier waarop zijn eigen wegen hem vervullen, is dat hij volledig opgaat in zijn vleselijke bezigheden. Hij heeft niet veel tijd om aan de godsdienst te besteden. Andere dingen vragen zijn aandacht. Als u met hem over de diepzinnige dingen van God spreekt, wordt hij u moe. Zelfs over de dagelijkse godsdienstplichten bekommert hij zich niet erg, behalve als er een kerkdienst is. Hij heeft zijn bedrijf om op te letten, hij moet erop uit voor een etentje, of er komen een paar vrienden om de avond met hem door te brengen. In ieder geval, zijn antwoord aan u is: ‘Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd.’

			Welnu, dit bezig zijn met kleinigheden is altijd schadelijk. Immers, als de ziel vol kaf is, is er geen ruimte over voor koren. Als heel uw geest door lichtzinnigheden in beslag wordt genomen, kunnen de gewichtige zaken van de eeuwigheid niet binnenkomen. Veel belijdende christenen besteden veel te veel tijd aan vermaken die zij ontspanning noemen, maar die naar ik vrees vooral schadelijk uitwerken.5 De genoegens, zorgen, bezigheden en idealen van de wereld groeien aan in het hart als ze er eenmaal binnenkomen, en geleidelijk vervullen ze het geheel. Net als de jonge koekoek in het nest van de mus groeit de wereldsgezindheid almaar door en doet ze haar best om de ware eigenaar uit het hart te werpen. Waar uw ziel ook vol van is, als hij niet vol van Christus is, is het een slechte zaak. 

			
				5. Spurgeon gebruikt hier een woordspeling: ‘but which I fear is far rather a redestruction (letterlijk: hervernietiging) than a recreation (letterlijk herschepping). 

			

			Over het algemeen gaan afkerigen vervolgens een stap verder en worden ze vervuld door hun eigen wegen doordat ze trots beginnen te worden op hun toestand. Ze beginnen te roemen in hun schande. Niet dat ze in hun hart werkelijk verzadigd zijn, integendeel, ze vermoeden dat de dingen niet helemaal zijn zoals ze behoren te zijn. Daarom houden ze zich groot en proberen ze zichzelf en anderen te bedriegen. Het is nogal gevaarlijk om hun iets over hun fouten te vertellen, want ze zullen uw berisping niet aanvaarden. Ze zullen zich verdedigen en u zelfs aanvallen. Ze zullen zeggen: ‘Jullie zijn allemaal puriteins, streng en rechtlijnig en jullie manier van doen is eerder schadelijk dan goed.’ Zij zouden hun kinderen niet opvoeden zoals u de uwe, zeggen ze. Ze hebben een heel grote mond omdat hun harten leeg zijn. Ze spreken heel luid om zichzelf te verdedigen omdat hun geweten vanbinnen erg tekeergaat. Over zondig vermaak zeggen ze dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Gierigheid is wat hen betreft voorzichtigheid, hebzucht zuinigheid en oneerlijkheid slimheid. Het is ontzettend om te bedenken dat mensen die beter weten zichzelf op deze manier proberen te verontschuldigen. In het algemeen is iemand die een zondige praktijk het warmst verdedigt degene die er de meeste gewetenswroeging over heeft. Hij weet zelf dat hij niet leeft zoals hij behoort, maar hij wil het alleen nog niet toegeven, en zo mogelijk geeft hij helemaal niet toe. Hij is vervuld door zijn eigen weg, in die zin dat hij er op een zelfgenoegzame manier over pocht.

			Binnenkort bereikt deze vervulling een andere fase. Want als de afkerige uiteindelijk toch een begenadigd mens is, zal hij gekastijd worden, en dat met een roede die hijzelf heeft gemaakt. Er verstrijkt een aanzienlijke periode voordat je brood kunt eten waarvoor je het koren zelf hebt verbouwd. De grond moet geploegd en bezaaid worden. Het koren moet opkomen, rijpen, geoogst en gedorst worden en in de molen gemalen. Dan moet het meel gekneed worden en in de oven gebakken. Uiteindelijk komt het brood op tafel en wordt het gegeten. Op dezelfde manier moet de afkerige de vrucht van zijn eigen wegen eten. ‘Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.’ 

			Kijk nu naar de afkerige die de vruchten van zijn eigen wegen eet. Hij verwaarloosde het gebed. Als hij probeert te bidden, kan hij het niet. Zijn vermogen om te verlangen, om gevoelig te zijn, om te geloven en om te smeken is verdwenen. Hij knielt een poosje, maar hij kan niet bidden. De Geest der gebeden is bedroefd en komt zijn zwakheden niet langer te hulp. Hij pakt zijn Bijbel en begint een hoofdstuk te lezen. Maar hij heeft Gods Woord zolang veronachtzaamd dat hij het meer ziet als een dode letter dan als een levende stem, ook al was het voordat hij een afkerige werd altijd een dierbaar boek.

			Ook de predikant is veranderd. Hij hoorde hem altijd met veel genoegen, maar nu heeft de arme prediker – zo denkt de afkerige – al zijn vroegere kracht verloren. Andere mensen vinden dit niet; in de kerk is het nog steeds even druk, er worden nog evenveel heiligen opgebouwd en zondaars gered als vroeger. Maar de dwalende van hart begon kritisch te worden en nu zit hij vast in die gewoonte en bekritiseert hij alles, terwijl hij zich nooit met de waarheid voedt. Net als een krankzinnige aan tafel steekt hij zijn vork in een stukje, steekt het omhoog, kijkt ernaar, ontdekt dat er iets mis mee is en gooit het op de vloer. Ook gedraagt hij zich niet beter ten aanzien van de heiligen in wier gezelschap hij zich eens verheugde. Zij zijn vervelend gezelschap en hij mijdt hen. Van al de dingen die zijn geestelijk leven beïnvloeden, is hij moe. Hij heeft ermee gespeeld, en nu kan hij er niet meer van genieten. Hoor hem zingen, of liever gezegd zuchten:

			Ik weet dat uw heiligen vertroost worden,
en uw gebedshuis liefhebben,
Ik ga soms ook waar anderen gaan,
maar vind daar geen troost.

			Hoe kan het ook anders? Hij drinkt water uit zijn eigen kruik en eet het brood waarvan hij enkele jaren geleden de zaadjes zaaide. Hij ondervindt de gevolgen van zijn eigen gedrag. 

			Ook in een ander opzicht brengt zijn gedrag kastijding voort. Hij was heel werelds en gaf vrolijke feestjes. Z’n dochters groeiden op en deden hem verdriet met hun gedrag. Hijzelf ging zondigen, en wat heeft hij nu te zeggen, nu zijn zoons zijn voorbeeld volgen? Kan het hem ook maar enigszins verbazen? Kijk naar het geval van David. David viel in een grote zonde en al snel wedijverde zijn zoon Amnon met hem in ongerechtigheid. Hij vermoordde Uria de Hethiet, en Absalom vermoordde zijn broeder Amnon. Hij kwam in opstand tegen God en ziedaar, Absalom verhief de standaard van de opstand tegen hem. David verstoorde de relaties binnen andermans gezin op een schandelijke manier, en zie hoe vervolgens zijn eigen familie werd verscheurd en nooit meer in vrede hersteld. Daarom moest hij zelfs toen hij op zijn sterfbed lag zeggen: ‘Mijn huis is zo niet bij God.’ Hij werd vervuld door zijn eigen wegen. Zo zal het altijd gaan, zelfs als de zonde vergeten is. Als u of een duif of een raaf vanuit de ark van uw ziel hebt uitgezonden, zal deze precies zoals u hem weggezonden hebt naar u terugkeren. Moge God ons behoeden voor afval, opdat de aangename loop van ons leven niet verandert in een woeste stroom van rampspoed.

			De vierde fase wordt, God zij geprezen, uiteindelijk door begenadigde mannen en vrouwen bereikt. En wat een genade is het dat zij die ooit bereiken! Uiteindelijk worden zij op een andere manier door hun eigen wegen vervuld, namelijk oververzadigd en onvoldaan, ellendig en ontevreden. Zij zochten de wereld en zij kregen hem, maar nu heeft ze alle bekoring voor hen verloren. Ze gingen achter andere minnaars aan, maar deze bedriegers hebben hen verraden. Ze wringen hun handen en zeggen: ‘Ik zal heengaan en tot mijn vorige man weerkeren, want toen was mij beter dan nu.’ Velen die op een afstand van Jezus Christus leven, kunnen het ten slotte niet langer uithouden. Ze kunnen niet gelukkig zijn totdat ze terugkeren. Hoor hen roepen met de woorden van Psalm 51: ‘Geef mij weder de vreugde uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.’

			Ik zeg u echter, zij kunnen niet heel gemakkelijk teruggaan. Het is moeilijk om op uw schreden terug te keren van terugvallen, zelfs al is het maar in geringe mate. Maar terugkeren van grote afwijkingen is echt moeilijk, veel moeilijker dan voor de eerste keer die weg te bewandelen. Als het geestelijk lijden van sommige terugkerende afkerigen beschreven zou kunnen worden en op betrouwbare wijze bekendgemaakt, dan geloof ik dat dit u zou verbazen en dat het verschrikkelijker zou zijn om erover te lezen dan over al de kwellingen van de inquisitie.

			Aan welke kwellingen is een mens onderhevig die ontrouw geworden is aan zijn verbond met God! Wat voor vuren hebben gebrand in de ziel van hen die Christus en Zijn zaak ontrouw waren! In wat voor kerkers, in wat voor grimmige en donkere ondergrondse gevangenissen hebben de heiligen van God gelegen die naar een weide naast de hoofdweg zijn afgeweken in plaats van op de heerbaan van de Koning te blijven. Hun zuchten en steunen, waarvoor ze uiteindelijk geleerd hebben dankbaar te zijn, zijn jammerlijk en verschrikkelijk om naar te luisteren. Zij leren ons dat wie zondigt pijn moet lijden, en dat dit in het bijzonder geldt voor een kind van God. De Heere heeft immers over Zijn volk gezegd: ‘Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend, daarom zal Ik al uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken.’

			Wie er ook zonder kastijding mag leven, een kind van God nooit. De Heere zal Zijn tegenstanders duizend dingen laten doen zonder hen in dit leven te straffen, aangezien Hij de wraak voor hen voor het komende leven bewaart. Maar wat Zijn eigen kinderen betreft, zij kunnen niet zondigen zonder met striemen te worden bezocht. Geliefde vrienden, laat iedereen onmiddellijk naar het kruis gaan vanuit de vrees dat we anders afkerigen zouden zijn.

			Kom, laten wij met berouwvolle harten
naar de Heere onze God Terugkeren.
Onze God is genadig en zal 
de boetvaardige niet eindeloos laten treuren.

			Laten wij iedere mate en vorm van afvallen belijden, ieder afzwerven van het hart, iedere achteruitgang van liefde, iedere wankeling van het geloof, iedere verslapping van de ijver, iedere afstomping van verlangens, ieder gebrek aan vertrouwen. Zie, de Heere zegt tot ons: ‘Keer weder’, laten we daarom wederkeren. Zelfs als wij geen afkerigen zijn, zal het ons geen kwaad doen om als boetelingen naar het kruis te komen; ja, het is goed om daar voor altijd te blijven. O Geest van de levende God, bewaar ons al onze dagen in een toestand van gelovige boetvaardigheid.

			II. Ik heb nog maar weinig tijd voor het tweede deel van mijn tekst. Verontschuldig me daarom als ik niet probeer er heel diep op in te gaan. Zoals voor de afkerige geldt dat hij uiteindelijk verzadigd wordt door wat in hem is en door zijn verdorvenheid, zo geldt het ook voor de christen dat hij door het nastreven van de paden der gerechtigheid en de weg van het geloof wordt vervuld en tevredengesteld. Dat wat genade in hem heeft geplant, verzadigt hem te zijner tijd.

			Hier hebben we dan de naam en de geschiedenis van de goede mens. Let allereerst op zijn naam. Het is heel opmerkelijk dat als u de naam van een afkerige roept, hij daar gewoonlijk niet op zal reageren. Zo ook zal een goed mens niet de titel erkennen die hem wordt toegeschreven. Waar is de goede mens? Weet dat iedereen hier wiens verhouding tot God goed is, deze vraag zal beantwoorden door te zeggen: ‘Niemand is goed dan Eén, namelijk God.’ De goede mens zal ook vragen stellen bij mijn tekst en zeggen: ‘Ik kan me niet tevreden6 voelen met mezelf.’ Nee, beste vriend, maar denk erom dat u de woorden goed leest. Er staat niet: ‘verzadigd met zichzelf.’ Nooit was een werkelijk goed mens ooit zelfvoldaan. Als mensen spreken alsof ze zelfvoldaan zijn is het tijd om eraan te twijfelen of ze veel over de zaak weten. Alle goede mensen die ik ooit ontmoet heb, verlangden er altijd naar om beter te zijn. Zij verlangden naar iets hogers dan wat ze tot nu toe bereikt hebben. Zij wilden niet van zichzelf vinden dat ze verzadigd waren en zij waren zeker op geen enkele manier zelfvoldaan.

			
				6. Spurgeon gebruikt in dit gedeelte regelmatig het woord ‘satisfied’, in diverse, licht verschillende betekenissen. Het is vertaald met ‘verzadigd’, ‘tevreden’ en ‘voldaan’.

			

			De tekst zegt niet dat ze dit zijn, maar hij zegt iets dat er zodanig op lijkt dat we zorgvuldig moeten lezen. Welnu, als ik vanmorgen lijk te beweren dat een goed mens bij zichzelf naar binnen kijkt en helemaal tevreden is met wat hij daar vindt, laat me dan alstublieft onmiddellijk zeggen dat ik niets van die aard bedoel. Ik wil graag precies zeggen wat de tekst bedoelt, maar ik weet niet helemaal of me dit zal lukken, tenzij u me wilt helpen door me niet verkeerd te begrijpen, ook al zou de sterke verleiding bestaan om dit wel te doen.

			Hier is de geschiedenis van de goede mens, hij wordt ‘verzadigd door zichzelf.’ Maar eerst moet ik zijn naam opnieuw lezen, hoewel hij die niet op zichzelf van toepassing acht, want waar is hij goed voor? Hij zegt: ‘Nergens voor.’ In werkelijkheid echter is hij goed voor veel wanneer de Heere hem gebruikt. Denk eraan dat hij goed is omdat de Heere hem herschapen heeft door de Heilige Geest. Is dat niet goed wat God maakt? Toen Hij eerst de natuur schiep, zei Hij over alle dingen dat ze goed waren. Hoe konden ze anders zijn, aangezien Hij ze maakte? Zo zijn in de nieuwe schepping een nieuw hart en een oprechte geest van God afkomstig en dus moeten ze goed zijn. Waar er genade in het hart is, is de genade goed en maakt deze het hart goed. Een mens die de gerechtigheid van Jezus en de inwoning van de Heilige Geest heeft, is goed in de ogen van God.

			Een goed mens staat aan de kant van het goede. Als ik zou vragen: ‘Wie staat er aan de kant van het goede?’ dan zouden we die vraag niet ontwijken. Nee, we zouden naar voren stappen en zeggen: ‘Dat ben ik. Ik ben niet helemaal zoals ik hoor te zijn of zoals ik wil zijn, maar ik sta aan de kant van gerechtigheid, waarheid en heiligheid. Ik zou willen leven om het goede te bevorderen en zelfs liever sterven dan een verdediger van het kwade te worden.’ En wat is de mens die het goede liefheeft? Is hij kwaad? Dat weet ik niet. Hij die werkelijk houdt van wat goed is, moet in zeker opzicht zelf goed zijn. Wie is hij die ernaar streeft om goed te zijn, die over zijn gebreken kermt en zucht en zijn dagelijkse leven volgens de wetten van God inricht? Is hij niet een van de beste mensen van de wereld? Zonder eigengerechtigheid vertrouw ik erop dat de genade van God sommigen van ons in dit opzicht goed gemaakt heeft, want wat de Geest van God gemaakt heeft is goed. En als we in Christus Jezus nieuwe schepselen zijn, kunnen we Salomo niet tegenspreken, noch kritiek hebben op de Bijbel wanneer die dit soort mensen goed noemt, ook al durven we onszelf niet goed te noemen.

			Welnu, de geschiedenis van een goed mens is deze: ‘Hij is verzadigd door zichzelf.’ 

			Dat betekent ten eerste dat hij onafhankelijk is van uitwendige omstandigheden. Hij ontleent geen verzadiging aan zijn geboorte, aanzien of eigendommen, maar wat hem met verzadiging vervult, is binnen hemzelf. Ons lied zegt het zo terecht:

			Ik hoef er niet op uit te gaan voor genoegens.
Ik heb thuis een feest.
Mijn zuchten zijn veranderd in gezangen,
mijn hart zwerft niet meer rond.
Vanboven af is de gezegende duif
in mijn borst gekomen,
om van Uw eeuwige liefde te getuigen
en mijn geest rust te geven. 

			
Andere mensen brengen muziek van buitenshuis als ze die hebben, maar in het gemoed van een begenadigd mens leeft een kleine vogel die melodieus voor hem zingt. Hij heeft  in zijn eigen tuin een bloem, geuriger dan één die hij op de markt zou kunnen kopen of in het paleis van de koning zou kunnen vinden. Hij is misschien arm, maar toch zou hij zijn aandeel in het koninkrijk der hemelen niet willen ruilen voor al de grootsheid van de rijken. Zijn vreugde en vrede zijn zelfs niet afhankelijk van de gezondheid van zijn lichaam. Hij is dikwijls gezond naar de ziel als hij ziek is naar het lichaam. Hij heeft regelmatig veel pijn, terwijl hij tegelijkertijd toch volmaakt verzadigd is. Hij mag misschien aan een ongeneeslijke kwaal lijden, waarvan hij weet dat die zijn leven zal bekorten en uiteindelijk beëindigen, maar hij kijkt om voldoening te vinden niet naar dit armzalige leven. Hij draagt dat in zich wat onsterfelijke vreugde schept. De liefde van God die door de Heilige Geest in zijn ziel wordt uitgestort, verspreidt een geur die zoeter is dan die van de bloemen van het paradijs. Deze tekst wordt deels waargemaakt in het feit dat de goede mens onafhankelijk is van zijn omgeving. 

			En hij is ook onafhankelijk van de lof van anderen. De afkerige blijft zich gemakkelijk voelen omdat de predikant en omdat christelijke vrienden goed over hem denken, maar de oprechte christen die dicht bij God leeft, geeft weinig om het oordeel van mensen. Wat andere mensen van hem denken is voor hem niet het belangrijkst. Hij weet zeker dat hij een kind van God is. Hij weet dat hij kan zeggen: ‘Abba, Vader.’ Hij roemt erin dat voor hem het leven Christus is en het sterven gewin. Daarom heeft hij de bevestiging van anderen niet nodig om zijn vertrouwen in stand te houden. Hij gaat zelfstandig voorwaarts en hoeft niet, zoals een zwak kind, in andermans armen gedragen te worden. Hij weet in Wie hij geloofd heeft en zijn hart rust in Jezus. Op deze manier wordt hij verzadigd, niet door andere mensen of door hun oordeel, maar ‘door zichzelf.’

			Verder wordt de christen verzadigd door de bron van het opspringende water des levens, die de Heere in hem heeft geplaatst. Daar, broeders, op de eeuwigdurende heuvels is het goddelijke reservoir van algenoegzame genade en hier beneden in onze borst is een bron die opspringt tot in het eeuwige leven. In sommigen van ons welt hij nu al vijfentwintig jaar op, maar waarom is dat zo? Het grote geheim is dat er een ongebroken verbinding bestaat tussen de kleine bron in de vernieuwde inborst en die enorme ondoorgrondelijke fontein van God. Als gevolg daarvan laat de bron het in de zomer nooit afweten en in de winter stroomt hij gestadig door. En als u me nu vraagt of ik ontevreden ben met de bron in mijn ziel die door de algenoegzaamheid van God gevoed wordt, dan antwoord ik: Nee, dat ben ik niet. Als u op enigerlei wijze de verbinding tussen mijn ziel en mijn Heere zou kunnen verbreken, dan zou ik volledig wanhopen. Maar zolang niemand mij kan scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heere is, ben ik tevreden en gerust. Net als Nafthali zijn we ‘verzadigd met goedgunstigheid en vol van de zegen des Heeren.’

			Er is geloof in het hart van de goede mens en hij wordt verzadigd door wat het geloof hem brengt, want het geeft hem de volmaakte vergeving van zijn zonde. Het geloof brengt hem dichter bij Christus. Het geloof brengt hem aanneming in het huisgezin van God. Het geloof verzekert hem van de overwinning over verzoekingen. Het geloof voorziet hem van alles wat hij nodig heeft. Hij bemerkt dat hij door te geloven dagelijks al de zegeningen van het verbond kan genieten. Wel mag hij door zo’n verrijkende genade verzadigd worden. De rechtvaardige zal door het geloof leven.

			Naast het geloof heeft hij nog een verzadigende genade: de hoop. Deze openbaart hem de komende wereld en geeft hem de zekerheid dat als hij in slaap valt, hij in Jezus zal inslapen en dat als hij wakker wordt hij naar het beeld van Christus zal opstaan. De hoop doet hem zich verheugen in de belofte dat zijn lichaam zal opstaan en dat hij in zijn vlees God zal zien. Zijn hoop zet de paar’len poorten wijd voor hem open, laat de straten van goud zien en doet hem de muziek van de hemelse harpspelers horen. Hier kan een mens zeker diep door verzadigd worden.

			Het godvrezende hart wordt ook verzadigd door wat de liefde hem brengt. Want de liefde lijkt weliswaar slechts een zachtaardige dienstmaagd, maar ze is sterk als een reus en wordt in sommige opzichten de krachtigste van al de genadegaven. De liefde opent zichzelf eerst helemaal, zoals de bloemen in de zonneschijn, en ze drinkt de liefde van God in. Dan verheugt ze zich in God en begint te zingen: ‘Ik ben zo blij dat Jezus van me houdt.’

			Zij houdt van Jezus. Er is zulk een uitwisseling van vreugde tussen de liefde van haar ziel jegens Christus en de liefde van Christus jegens haar, dat de hemel zelf nauwelijks zoeter kan zijn. Wie deze diepe, verborgen liefde leerde kennen, zal daardoor meer dan verzadigd zijn. Zijn hart zal verwijd moeten worden om de gelukzaligheid te bevatten die zij voortbrengt. De liefde van Christus wordt gekend, maar toch gaat zij de kennis te boven. Zij verzadigt de hele mens, zodat er geen ruimte over is voor de afgodische liefde voor het schepsel. Hij wordt door zichzelf verzadigd en verlangt geen andere vreugde. 

			Geliefden, wanneer de goede mens er door goddelijke genade toe in staat wordt gesteld om in gehoorzaamheid aan God te leven, moet hij, als een noodzakelijk gevolg hiervan, vrede in zijn gemoed genieten. Zijn hoop is alleen op Jezus gericht, maar een leven dat bewijst dat hij de zaligheid bezit, brengt hem veel goede dingen. Wie het juk van Christus op zich neemt en van Hem leert, vindt rust voor zijn ziel. Als wij Zijn geboden houden, genieten wij bewust van Zijn liefde. Dit zouden we niet kunnen doen als we in ongehoorzaamheid aan Zijn wil zouden leven. Te weten dat u vanuit een zuiver motief gehandeld hebt, te weten dat u het goede gedaan hebt, is een belangrijk middel om volledig verzadigd te worden. Wat doet de ontevreden frons van vijanden of de vooringenomenheid van vrienden ertoe, als vanbinnen het getuigenis van een goed geweten klinkt? We durven niet op onze eigen werken te vertrouwen, noch hebben hier enig verlangen of enige noodzaak toe gehad, want onze Heere Jezus heeft ons voor eeuwig verlost. En toch: ‘Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben.’

			Als de christen een goed soldaat van Christus wil zijn, moet hij ononderbroken gemeenschap met Jezus, zijn Heere, onderhouden. Als zijn gemeenschap verbroken wordt, zal zijn verzadiging verdwijnen. Als Jezus in ons is, zullen we vanbinnen verzadigd zijn, maar ook alleen dan. Wordt onze gemeenschap met Hem onderhouden, en dat kan van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar ondervonden worden (en waarom zou hij uiteindelijk ooit onderbroken moeten worden?), dan zal de verzadiging voortduren en de ziel zal voortdurend zelfs boordevol zijn met de gelukzaligheid die God alleen kan geven. Als wij door de Heilige Geest overvloedig gemaakt worden in goede werken of geduldig in het lijden, als, in één woord gezegd, wij onszelf volledig aan God onderwerpen, dan zullen we merken dat er een volheid van genade in ons wordt geplant.

			Een vijand vergeleek sommigen van ons met gebroken vaten, en we mogen deze omschrijving nederig aanvaarden. We vinden het moeilijk om goede dingen vast te houden. Zij vloeien uit onze lekkende kruiken weg. Maar ik zal u vertellen hoe een gebroken kruik voortdurend vol gehouden kan worden. Leg hem op de bodem van een altijd stromende rivier en hij moet vol zijn. Dus zelfs al zijn we lek en gebroken, wanneer we in de liefde van Christus blijven, zullen we met Zijn volheid vervuld zijn. Zo’n ervaring is mogelijk. We kunnen ‘gedompeld zijn in de diepste zee van de Godheid, en verloren zijn in Zijn onmetelijkheid.’

			Dan zullen we vol zijn, vol tot overlopens toe. Zoals de psalmist zegt: ‘Mijn beker is overvloeiende.’ De man die in Gods wegen wandelt, door gehoorzaam geheel op Christus te rusten, door voor al zijn behoeften naar de grote eeuwige reservoirs op te zien, dat is de man die vervuld zal zijn, vervuld met precies die dingen die hij voor zichzelf gekozen heeft, vervuld met de dingen die zijn dagelijkse vreugde en verlangen zijn. Wel mag de getrouwe gelovige vervuld zijn, want hij heeft de eeuwigheid om hem te vervullen. De Heere heeft hem liefgehad met een eeuwige liefde. Daar is de eeuwigheid die al voorbij is: ‘Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn verbond zal van u niet wijken.’ En daar is de eeuwigheid die nog komt. Hij heeft oneindigheid, ja hij heeft de Oneindige zelf, want de Vader is Zijn Vader, de Zoon is Zijn Zaligmaker, de Geest van God woont in hem. De Drie-eenheid kan het hart van deze mens wel vervullen. De gelovige heeft de almacht om hem te vervullen, want alle macht is aan Christus gegeven en van die kracht zal Christus ons geven naar dat wij het nodig hebben. Door in Christus te leven en Hem van dag tot dag aan te hangen, geliefden, zullen we een ‘vrede met God hebben die alle verstand te boven gaat, om onze harten en zinnen te bewaren door Christus Jezus.’ Mogen wij deze vrede genieten en de naam van de Heere voor eeuwig grootmaken.

			Amen.

			Een trouwe Vriend

			‘Er is een vriend die meer aankleeft dan een broeder.’ 
Spreuken 18:24, Engelse vertaling

			Cicero heeft terecht gezegd: ‘Vriendschap is het enige in de wereld wat alle mensen nuttig vinden.’ Vriendschap schijnt een even noodzakelijk onderdeel van een aangenaam bestaan in deze wereld als vuur of water of zelfs als de lucht zelf. Een mens kan een ellendig bestaan in trotse eenzame waardigheid voortslepen, maar zijn leven is nauwelijks leven te noemen; het is niets dan een bestaan, de boom van het leven is beroofd van de bladeren van hoop en de vruchten van vreugde. Wie hier in deze wereld gelukkig wil zijn, moet vrienden hebben. En wie na dit leven gelukkig wil zijn moet, voor alle dingen, een Vriend in de toekomende wereld vinden, in de Persoon van God, de Vader van Zijn volk.

			Ook al is vriendschap iets bijzonder aangenaams en buitengewoon gezegends, toch is ze de oorzaak van de grootste ellende van mensen geweest als ze onwaardig en ontrouw was. Want evenzeer als een goede vriend dierbaar is, is een verkeerde vriend vol bitterheid. ‘Een ontrouwe vriend is scherper dan de tanden van een adder.’ Het is zoet om iemand te vertrouwen. Maar o wat bitter als je die steun kwijtraakt en als je als gevolg van je vertrouwen op een treurige manier ten val komt. Voor een echte vriend is trouw absoluut noodzakelijk. We kunnen ons niet in mensen verheugen tenzij ze ons trouw zullen blijven.

			Salomo verklaart dat ‘er een vriend is, die meer aankleeft dan een broeder.’ Ik veronderstel dat hij die vriend nooit in de pracht en ijdelheid van de wereld heeft gevonden. Hij had ze allemaal geprobeerd, maar gemerkt dat ze leeg waren. Hij doorleefde al hun vreugden, maar hij merkte dat ze ‘ijdelheid der ijdelheden’ waren. De arme Savage sprak uit treurige ervaring toen hij zei:

			'U zult merken dat de vriendschap van de wereld een vertoning is. Enkel een uiterlijke vertoning. Te vergelijken met de tranen van een prostituee, met de belofte van de politicus, of de ijver van een bedrieglijke patriot: vol schone schijn, maar een en al bedrog.'

			Voor het grootste deel van de vriendschappen geldt dit inderdaad. De vriendschap van de wereld is altijd broos. Als u erop vertrouwt, vertrouwt u op een rover. Steun erop en u steunt op een doorn, ja, erger dan dat: op een speer die uw ziel op een pijnlijke manier zal doorsteken.

			Toch zegt Salomo dat hij ‘een vriend gevonden had die meer aankleeft dan een broeder.’ Niet toen hij zijn ongebreidelde genoegens najaagde of zich aan van alles en nog wat te goed deed, maar in de tent van de Allerhoogste, de geheime woonplaats van God. Hij vond hem in de persoon van Jezus, de Zoon van God, de Vriend van zondaren.

			U zegt iets belangrijks als u stelt dat ‘er een vriend is die meer aankleeft dan een broeder’, want de broederliefde heeft tot heel heldhaftige daden geleid. We hebben verhalen gelezen over wat broederschap kon doen, die naar we denken nauwelijks te overtreffen zijn door alles wat over vriendschap is geschreven. Timoleon7 stond met zijn schild boven het lichaam van zijn verslagen broeder om te zorgen dat de vijand hem niet kon verminken. Het werd als een dappere daad van broederschap beschouwd dat hij om het dode lichaam van zijn broeder te verdedigen de speren van een leger wilde trotseren. En er zijn veel van dit soort voorbeelden, zowel wat betreft oude als recente veldslagen, over de gehechtheid van broeders aan elkaar. 

			
				7. Griekse staatsman en generaal uit de vierde eeuw voor Christus.

			

			Er bestaat een verhaal over twee broeders in een regiment die, toen ze door de Hooglanden trokken, de weg kwijtraakten. Zij werden overvallen door een van die verschrikkelijke stormen waar reizigers soms onverwacht door getroffen worden. Verblind door de sneeuw, verdwaalden zij in de bergen. De hele groep vroor bijna dood en kon alleen met veel moeite zijn weg vervolgen. De ene man na de andere viel in de sneeuw en verdween. Er waren echter twee broers, Forsythe geheten. Een van hen viel languit neer en hij zou daar zeker gestorven zijn. Maar zijn broer, ook al was hij nauwelijks in staat om zijn eigen ledematen door de witte woestijn te slepen, nam hem op zijn rug en droeg hem mee. Terwijl de anderen één voor één vielen, droeg deze dappere, trouwhartige man zijn geliefde broeder op zijn rug totdat hij uiteindelijk zelf overmand door vermoeidheid neerviel en stierf. Zijn broeder echter had zoveel warmte van zijn lichaam ontvangen dat hij in staat was om veilig het einde van de tocht te bereiken, en zo bleef hij in leven. Hier hebben we een voorbeeld van de ene broer die zijn leven opofferde voor de andere. Ik hoop dat er hier sommige broers zijn die bereid zouden zijn hetzelfde te doen als ze ooit in dezelfde moeilijkheid gebracht zouden worden.

			U zegt iets belangrijks als u stelt dat ‘er een vriend is die meer aankleeft dan een broeder.’ U zet die vriend boven aan de lijst van liefhebbende personen. Want zeker, naast de liefde van een moeder, is er en behoort er in de hele wereld geen hogere genegenheid te zijn dan de liefde van een broeder tot iemand die door dezelfde vader verwekt is en die op dezelfde knie vertroeteld is. Zij die ‘naast elkaar in schoonheid opgegroeid zijn en één huis met vreugde vervulden´8 behoren elkaar lief te hebben. En wij denken dat er veel heerlijke voorbeelden en machtige bewijzen van de liefde van broeders geweest zijn. Toch zegt Salomo: ‘Er is een vriend die meer aankleeft dan een broeder.’ 

			
				8. Spurgeon citeert hier een Engelse dichteres

			

			Nogmaals, wij geloven dat deze Vriend de gezegende Zaligmaker Jezus Christus is. Vanmorgen zullen we in de eerste plaats aantonen dat Hij meer aankleeft dan een broeder. Daarna zullen we u zo kort mogelijk bewijzen waarom Hij meer aankleeft dan een broeder. En tot besluit geven we enkele lessen die uit de leerstelling dat Jezus Christus een trouwe vriend is, kunnen worden afgeleid.

			I. In de eerste plaats stellen we dat Christus een Vriend is Die meer aankleeft dan een broeder. En om dit met feiten aan te tonen, beroepen we ons op degenen onder u die Hem als vriend hebben gekregen. Zal niet ieder van u onmiddellijk de mening uiten dat dit de waarheid is, en niets dan de waarheid? Hij had u lief voordat de planeten er waren, lang voordat de morgenster zijn stralen over de duisternis uitspreidde, voordat de vleugels van engelen de dampkring hadden bewogen, voordat er ook maar één schepsel uit de baarmoeder van het niets was voortgekomen, had God, onze God, Zijn hart op al Zijn kinderen gezet. Is Hij sinds die tijd één keer afgedwaald, heeft Hij Zich één keer afgekeerd of is Hij één keer veranderd? Nee! U die Zijn liefde gesmaakt hebt en Zijn genade kent, zal getuigen dat Hij een zekere vriend geweest is in onzekere omstandigheden.  

			Hij heeft altijd aan uw zijde gestaan.
O, hoe goed is Zijn liefhebbende vriendelijkheid!

			U bent in Adam gevallen. Had Hij u niet langer lief? Nee! Hij werd de tweede Adam om u te verlossen. U zondigde in de praktijk en bracht Gods verdoemenis op uw hoofd. U verdiende Zijn gramschap en Zijn uiterste toorn. Liet Hij u toen in de steek? Nee!

			
Hij zag dat u door de val te gronde was gericht.
Toch hield Hij van U, ondanks alles.

			Hij stuurde Zijn predikant achter u aan; u versmaadde hem. Hij preekte het evangelie in uw oren; u lachte hem uit. U ontheiligde de rustdag, u verachtte Zijn Woord. Heeft Hij u toen verlaten? Nee!

			Vastbesloten om u te redden, waakte Hij over uw pad.
Terwijl u –satans blinde slaaf– met de dood spotte.

			En uiteindelijk arresteerde Hij u door Zijn genade. Hij verootmoedigde u, Hij maakte u boetvaardig, Hij bracht u aan Zijn voeten en Hij vergaf al uw zonden. En heeft Hij u sindsdien verlaten? U hebt Hem dikwijls verlaten, maar heeft Hij ooit u verlaten? U hebt veel beproevingen en problemen gehad; liet Hij u ooit in de steek? Heeft Hij ooit Zijn hart afgekeerd en Zijn ingewanden van barmhartigheid toegesloten?

			Nee, kinderen van God. Het is uw heilige plicht om ‘nee’ te zeggen en van Zijn trouw te getuigen. U hebt zware beproevingen meegemaakt en gevaarlijke omstandigheden. Heeft uw Vriend u toen verlaten? Anderen waren ontrouw in uw richting. ‘Die uw brood at, heeft de verzenen grotelijks tegen u verheven.’ Maar heeft Christus u ooit in de steek gelaten? Was er ooit een ogenblik dat u naar Hem toe kon gaan en zeggen: ‘Meester, U hebt mij verraden.’ Zou u ook maar één keer, in het donkerste uur van uw smart, Zijn trouw in twijfel durven trekken? Zou u over Hem durven zeggen: ‘Heere, ook al hebt U iets beloofd, U doet het toch niet’? Wilt u nu niet het volgende getuigen: ‘Niet één enig woord is er gevallen van al die goede woorden welke de Heere uw God over u gesproken heeft; zij zijn alle gekomen’?

			En bent u bang dat Hij u alsnog zal verlaten? Vraag het dan eens aan de verheerlijkten voor de troon. ‘Verheerlijkte geesten, heeft Christus u verlaten? U bent door de rivier de Jordaan gegaan; heeft Hij u daar verlaten? U ging onder in de zwarte vloed van de dood; verloochende Hij u daar? U hebt voor de troon van God gestaan; heeft Hij u verloochend?’ En zij antwoorden: ‘Nee, door al de moeilijkheden van ons leven, in al de bitterheid van de dood, in al de kwellingen van onze laatste ogenblikken en in al de verschrikkingen van het oordeel van God, was Hij voor ons ‘een Vriend Die meer aankleeft dan een broeder.’ Onder al de miljoenen die God verlost heeft, is er niet één die Hij in de steek heeft gelaten. Zij waren arm, gebrekkig en diep bedroefd, maar Hij had nooit een afschuw van hun gebed. Hij liet nooit na hun goed te doen. Hij was altijd met hen. Want Zijn genade zal blijven bestaan, altijd trouw, altijd zeker. 

			Maar ik blijf hier niet langer bij stilstaan. Immers, aan de goddelozen kan ik het niet bewijzen en voor de goddeloze mensen is het reeds bewezen, want zij weten het uit ervaring. Daarom hoef ik weinig meer te doen dan alleen het feit te bevestigen dat Christus een getrouwe vriend is, een vriend in ieder uur van benauwdheid en in iedere periode van onrust.

			II. Nu moet ik u de redenen vertellen waarom we op Christus mogen vertrouwen als een trouwe Vriend. Er zijn sommige dingen in Hemzelf die het zeker maken dat Hij nauw aan Zijn volk verbonden zal blijven.

			Oprechte vriendschap kan slechts gesloten worden tussen oprechte mensen. Eer zetelt in het hart. Er kan geen blijvende vriendschap zijn tussen slechte mensen. Slechte mensen kunnen doen alsof ze elkaar liefhebben, maar hun vriendschap is een koord van zand, dat zodra dit goed uitkomt zal worden verbroken. Maar als een man een oprecht hart heeft en trouw en edelmoedig is, dan kunnen we hem vertrouwen. Spenser zingt in zijn mooie oude Engelse lied: 

			Nee, zeker kan die vriendschap niet lang duren
–hoe vrolijk en prettig de manier van omgang ook kan zijn–
die slechte dingen veroorzaakt of die zich op slechte dingen richt, 
want deugd is de band die harten zeer nauw met elkaar verbindt.

			Maar wie kan een smet vinden in het karakter van Jezus of wie kan Zijn reputatie bezoedelen? Is er ooit een vlek op Zijn wapenschild te vinden geweest? Is zijn vlag ooit in het stof vertrapt? Staat Hij niet als de getrouwe getuige in de hemel, de getrouwe en rechtvaardige? Wordt er over Hem niet gezegd dat Hij God is Die niet liegen kan? Hebben we tot op dit ogenblik niet ondervonden dat Hij dit is? Kunnen we er niet op vertrouwen dat Hij ons meer zal aankleven dan een broeder, in de wetenschap dat Hij de driemaal heilige Heere is? Hij kan ons niet in de steek laten.

			Getrouwheid jegens ons wat onze fouten betreft is een zeker teken van trouw bij een vriend. U kunt rekenen op die man die u op een vriendelijke en weloverwogen manier over uw fouten vertelt. Kruiperige huichelaars en geniepige vleiers zijn het tegendeel van ware vrienden.

			Dat zijn slechts de parasieten op die edele boom. Maar echte vrienden hebben genoeg vertrouwen in u om openlijk met u over uw fouten te spreken. Geef mij maar de man als vriend die recht in mijn gezicht eerlijk over me spreekt. Geef mij een vriend die het niet eerst aan de ene buurman vertelt en dan aan een andere, maar die direct naar mijn huis komt en zegt: ‘Meneer, ik heb de indruk dat dit of dat in uw leven is waarover ik u, als mijn broeder, moet vertellen.’  Zo’n man is een echte vriend; dat heeft hij aangetoond. We krijgen nooit enige lof als we de mensen over hun fouten vertellen, we riskeren eerder dat we hun afkeer oproepen. Soms zal iemand u erom bedanken, maar vaak waardeert hij u er niet meer om. Lof is iets waar we allemaal van houden.

			Ik ontmoette pas een man die zei dat hij ongevoelig was voor vleierij. Op dat moment waren we aan het wandelen en terwijl ik me naar hem toekeerde zei ik nogal scherp: ‘In ieder geval, meneer, lijkt u er veel talent voor te hebben om uzelf te vleien, want dat doet u werkelijk door te zeggen dat u ongevoelig bent voor vleierij.’ ‘U kunt mij niet vleien’, zei hij. ‘Dat kan ik wel, als ik het zou willen proberen. Misschien doe ik dat wel voor de dag om is.’ Ik merkte dat ik hem niet rechtstreeks kon vleien, dus begon ik met te zeggen wat voor een bijzonder kind hij had. Hij dronk het op als een kostbaar drankje. Toen ik nu eens het ene en dan weer het andere prees dat hij bezat, kon ik zien dat hij heel makkelijk te vleien was – niet rechtstreeks, maar indirect.

			We zijn allemaal vatbaar voor vleierij. Wij houden van de vertroostende verkwikking, alleen moet het niet overduidelijk gevlei zijn. Als vleierij zo genoemd wordt, hebben we er een godsdienstige afkeer van. Noem het anders en we drinken het in, net zoals een os water drinkt.

			Welnu, kind van God, heeft Christus u ooit gevleid? Heeft Hij u niet op een juiste, eerlijke manier over uw fouten gesproken? Heeft Hij uw geweten niet geprikkeld, zelfs over dingen waarvan u dacht dat u ze kon goedpraten: uw kleine verborgen zonden? Heeft Hij uw geweten niet aangeraakt, door vanwege uw misdaden uitingen van verschrikking in uw oren te bulderen? Welnu, dan kunt u Hem vertrouwen, want Hij toont het soort trouw dat een mens werkelijk betrouwbaar maakt. Zo heb ik u uitgelegd dat er redenen in Hemzelf zijn waardoor wij Hem kunnen vertrouwen.

			Ten derde zijn er sommige dingen in Zijn vriendschap die ons ervan verzekeren dat we niet bedrogen worden als we ons vertrouwen op Hem stellen. Ware vriendschap moet niet haastig groeien. Zoals Fuller zo welsprekend zegt: ‘Laat vriendschap zachtjes naar een hoogtepunt gaan; als zij snel wil, kan zij buiten adem raken.’ Zo is het precies. Volgens mij was het Joanna Baillie die zei:

			Vriendschap is geen plant die haastig groeit.
Ook al is ze geplant in de solide grond van de hoogachting,
ze moet toch tot volmaaktheid worden gebracht
door het geleidelijk cultiveren van vriendelijk contact.

			Tevergeefs vertrouwt u op de wonderboom boven uw hoofd, Jona. U zult er niet veel plezier van hebben. Hij groeide in een nacht op en hij kan in een nacht verwelken. Het is de sterke, onbuigzame, eeuwenoude eik die de storm zal weerstaan, die evenzo zijn takken over u zal uitspreiden om u voor de zon te beschermen en daarna zult u, indien nodig, een schuilplaats in zijn stam vinden wanneer hij oud is geworden en zijn takken vanwege de rukwinden trillen.

			Vriendschap is echt als zij begint, maar voor we van een man kunnen zeggen dat hij meer aankleeft dan een broeder, moet hij al lang onze vriend zijn. En hoe lang heeft Christus u liefgehad? Dat kunt u niet zeggen. Toen de eeuwen nog niet geboren waren, had Hij u lief. Toen deze wereld pas geboren was, gehuld in de doeken van nevels, had Hij u lief. Toen de bouw van de oude piramiden nog niet begonnen was, was Zijn hart op u gericht. Altijd sinds u geboren werd, had Hij een sterke genegenheid voor u. Hij zag op u neer in uw wieg en had u toen lief. Hij was aan u verbonden toen u nog maar een kleine baby was en sindsdien had Hij u altijd lief.

			Sommigen van u hebben grijze haren of zijn kaal vanwege de leeftijd. Hij had u tot op dit moment lief, en zal Hij u nu in de steek laten? Och nee, Zijn vriendschap is zo oud dat zij zal blijven bestaan. Ze is door zo vele stormen gerijpt, ze is door zoveel winden van tegenslag dieper geworteld, dat ze alleen maar kan voortduren. Ze moet standhouden. Net zoals de granieten top van de berg niet zal smelten omdat hij, anders dan de jonge sneeuw, de windvlagen heeft getrotseerd en de hitte van de brandende zon verdragen. Hij heeft altijd volgehouden, hij ving iedere vuistslag van de natuur op in zijn gezicht en bleef toch onbewogen en onbeschadigd. Hij zal standhouden, want hij heeft altijd standgehouden. Maar als de elementen zullen smelten en in een stroom van verzengend vuur zullen vergaan, dan zal de vriendschap van Christus nog steeds bestaan, want zij is ook eerder ontstaan. Hij moet ‘een vriend zijn die meer aankleeft dan een broeder.’ Zijn vriendschap is een oude vriendschap – zo oud als Zijn eigen hoofd, waarover gezegd werd: ‘En Zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw.’

			Maar let er verder op dat de vriendschap die blijvend is niet haar oorsprong heeft in lichtzinnige plaatsen en dat ze daar ook niet gevoed en versterkt wordt. Jongedame, u heeft het over een lieve vriend, die u gisteravond in een danszaal leerde kennen. Ik smeek u, misbruik dat woord niet; het is geen vriend als u hem alleen maar daar hebt leren kennen. Vrienden zijn waardevoller dan dat wat groeit in de broeikas van het vermaak. Vriendschap is een duurzamer plant dan zoiets.

			U hebt een vriend, nietwaar? Ja, en hij houdt een span paarden en hij heeft een flinke onderneming. Aha! Maar de beste manier om die vriendschap aan te tonen is weten dat hij uw vriend zal zijn als u niet eens een middelmatig huisje bezit en als u dakloos en zonder kleding bent en om uw brood moet bedelen. Dan zou u zijn vriendschap op een goede manier hebben bewezen. Geef mij een vriend die bij wijze van spreken in de winter geboren is, wiens wieg in de storm heen en weer werd geslingerd; zo’n vriend zal een vriend blijven. Onze mooiweervrienden zullen bij ons vandaan vluchten. Ik zou liever een roodborstje als vriend hebben dan een zwaluw; want een zwaluw blijft alleen ’s zomers bij ons, maar een roodborstje komt ’s winters. Goede vrienden zijn degenen die in grote nood het dichtst bij ons komen; maar geen vrienden zijn degenen die snel weggaan als er tijden van ziekte aanbreken.

			Gelovige, hebt u reden om bang te zijn dat Christus u nu zal verlaten? Is Hij niet bij u geweest in het klaaghuis? U vond uw vriend waar de mensen parels vinden, ‘in diepe spelonken, waar de duisternis heerst.’ U vond Jezus in een uur dat u het moeilijk had. Het was op het ziekbed dat u voor het eerst de waarde van Zijn naam leerde kennen. Het was in het uur van zielensmart dat u voor het eerst de zoom van Zijn kleed aanraakte. En sinds die tijd had u de meest nabije en zoete omgang met Hem in uren van duisternis.

			Welaan dan, zo’n Vriend, beproefd in het klaaghuis, een Vriend Die Zijn hartenbloed voor u gaf en Die Zijn ziel in één grote rivier van bloed heeft uitgegoten – zo’n vriend kan en zal u nooit verlaten. Hij kleeft meer aan dan een broeder.

			Nog eens, een vriend die door dwaasheid verkregen is, is nooit een blijvende vriend. Als u door iets dwaas te doen een man tot vriend maakt, is dat slechts een verbond in het kwade. U zult spoedig ontdekken dat deze vriendschap waardeloos is. De vriendschap die u krijgt door verkeerd te doen, had u beter kunnen missen. Och, hoeveel dwaze vriendschappen ontstaan er die enkel het gevolg van sentimentalisme zijn, die nagenoeg geen wortel hebben maar zijn als de plant waarover onze Zaligmaker vertelt: ‘En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.’ De vriendschap van Jezus Christus is anders. Die bevat geen element van dwaasheid. Hij heeft ons op een verstandige manier lief, terwijl Hij onze dwaasheden niet voorbijgaat of door de vingers ziet, maar ons Zijn wijsheid bijbrengt. Zijn liefde is wijs. Hij heeft ons gekozen overeenkomstig de raad van Zijn wijsheid, niet blind en overhaast, maar in alle bezonnenheid en voorzichtigheid. 

			In dit verband is het goed om op te merken dat vriendschap met een onbekende niet iets heel wenselijks is.

			Ik verlang van geen mens dat hij zichzelf mijn vriend noemt als hij me niet kent.  Laat hem van me houden naar de mate waarin hij mij kent. Als zijn liefde gebaseerd is op het kleine beetje dat hij van mij kent, verstoot hij mij mogelijk wanneer hij meer leert kennen. ‘Die man’, zegt iemand, ‘schijnt een heel beminnelijk persoon te wezen.’ ‘Ik weet zeker dat ik hem kan liefhebben’, zegt iemand anders, als hij zijn gelaatstrekken bekijkt. Zeker, maar noem hem nog geen vriend; wacht nog even totdat u meer van hem weet. Bekijk hem eens, onderzoek hem, probeer hem uit, toets hem en zet hem tot zolang niet op de gewijde lijst van vrienden. Wees vriendelijk jegens allen, maar maak van niemand uw vriend totdat hij u kent en u hem. Veel vriendschappen die in de duisternis van onwetendheid werden geboren, stierven plotseling in het licht van een betere wederzijdse bekendheid. U veronderstelde dat de mensen anders waren dan in werkelijkheid het geval was, en toen u hun werkelijke karakter ontdekte had u geen achting voor hen. Ik herinner me iemand die tegen me zei: ‘Ik heb veel genegenheid voor u, meneer’, en vervolgens gaf hij er een reden voor. Ik antwoordde: ‘Beste man, die reden is absoluut onjuist. Precies dat waarvan u houdt ben ik niet, en hoop ik ook nooit te zijn.’ En daarom zei ik: ‘Ik kan uw vriendschap werkelijk niet aanvaarden als zij gebaseerd is op een verkeerd begrip van wat ik gezegd zou hebben.’

			Onze Heere Jezus echter kan degenen die Hij eens liefheeft nooit verloochenen. Hij kan namelijk niets in ons ontdekken dat erger is dan Hij al wist, want Hij wist alles over ons al van tevoren. Hij zag onze melaatsheid en toch had Hij ons lief. Hij kende onze onbetrouwbaarheid en ons ongeloof en toch drukte Hij ons aan Zijn borst. Hij wist wat voor arme dwazen we waren en toch zei Hij dat Hij ons nooit zou verlaten en verloochenen. Hij wist dat we tegen Hem zouden rebelleren en vele malen Zijn raad verachten. Hij wist dat zelfs als we Hem liefhadden, onze liefde koud en traag zou zijn; maar Hij had lief omdat Hij dit zelf wilde. Dus dan zal Hij zeker meer aankleven dan een broeder.

			En nogmaals, willen vriendschap en liefde echt zijn, dan moeten ze niet gelegen zijn in woorden, maar in daden. Tegenwoordig is het heel gangbaar dat vriendschap niets meer inhoudt dan het maken van complimenten, want we leven in een bedrieglijke tijd. De wereld is een en al veinzerij. Ga waar u wilt in Londen, en de veinzerij staart u in het gezicht; er zijn heel weinig betrouwbare dingen te vinden. Ik doel niet alleen op bedrog in het handelsleven. Gesjoemel met etenswaren en dat soort bedrog komt niet alleen voor in de winkel van de handelsman. In de hele maatschappij heeft het de overhand.

			De kerk is er niet van gevrijwaard. De prediker gebruikt zijn stem op een gemaakte manier. U hoort bijna nooit iemand op de preekstoel net zo spreken als hoe hij in de salon zou spreken. Wel, soms hoor ik mijn broeders soms tijdens het theedrinken of dineren op een heel prettige, beschaafde manier spreken. Als ze echter op hun preekstoel komen, wordt hun toon schijnheilig en gebruiken ze gezwollen taal of beklagenswaardig gejammer. Zij degraderen de preekstoel door te doen alsof zij hem eren; ze spreken met een stemgeluid dat God nooit voor enig mens bedoeld had. Dit is een en al veinzerij.

			Dit soort kleine dingen laat zien uit welke hoek de wind waait. U laat uw visitekaartje in het huis van een vriend achter. Wat een mooie manier om een vriendschap te onderhouden. Ik vraag me af of u als hij om geld verlegen zat, uw chequeboek achter zou laten! U schrijft ‘Mijn lieve….’ En ‘Oprecht de uwe.’ Het is gehuichel, u meent het niet. ‘Lieve’ is een kostbaar woord. Het moet alleen gebruikt worden voor hen aan wie u zich sterk verbonden voelt. Maar nu verdragen wij onwaarheden alsof het waarheden waren en wij noemen ze beleefdheden. Beleefdheden mogen het misschien zijn, maar onwaarheden zijn het vaak ook.

			Welnu, de liefde van Christus uit zich niet in woorden maar in daden. Hij zegt niet: ‘Mijn lieve volk’, maar Hij opende Zijn hart en wij konden zien wat erin aanwezig was. Hij komt niet eenvoudig naar ons toe met de woorden: ‘Lieve gelovigen’, maar Hij hangt aan het kruis en daar lezen we in rode letters: ‘Innig geliefden.’ Hij komt niet eerst met de kussen van Zijn lippen naar ons toe, maar Hij geeft ons zegeningen met Zijn beide handen. Hij geeft Zichzelf voor ons en dan geeft Hij Zichzelf aan ons. Vertrouw niet op een complimenteuze vriend. Vertrouw op de man die u werkelijke bewijzen geeft die de moeite waard zijn, de man de dingen voor u doet om de betrouwbaarheid van zijn hart te tonen. Zo’n vriend – en Jezus is zo’n vriend– ‘kleeft meer aan dan een broeder.’

			Nog een reden, en ik zal u er niet verder mee vermoeien: Een gekochte vriendschap zal nooit lang standhouden. Geef een man negentien keer iets en ontzeg het hem de twintigste keer, en hij zal u haten. Want zijn liefde kwam alleen maar voort uit wat u gaf. Liefde die ik in ruil voor goud zou kunnen kopen, zou ik in ruil voor troep verkopen. De vriendschap die ik voor parels zou kunnen kopen, zou ik laten gaan voor kiezelsteentjes. Zij zou waardeloos zijn, en daarom zou gelden: hoe eerder ik ervan af was, hoe beter.

			Maar gelovige, de liefde van Christus is geen gekochte liefde. U bracht Hem geen geschenk. Jakob zei, toen zijn zonen naar Egypte gingen: ‘Neem een geschenk voor de man mee, een beetje olie, een beetje balsem, een paar noten en amandelen.’ Maar u nam voor Christus geen geschenken mee. Toen u tot Hem kwam zei u:

			Ik breng niets in mijn handen mee,
maar klem mij eenvoudig aan het kruis vast.   

			U hebt zelfs niet beloofd dat u Hem zou liefhebben. U had zulk een trouweloos hart, dat u dat niet durfde te zeggen. U vroeg Hem om er voor te zorgen dat u Hem lief zou hebben, dat was het meeste wat u kon doen. Hij hield om geen enkele eigenschap van u, maar alleen omdat Hij van u wilde houden. Welnu, de liefde die zozeer uitsluitend door zichzelf werd gevoed, zal niet afsterven door de armzalige dingen die u ervoor teruggeeft. De liefde die in zo’n rotsachtig hart als dit opgroeide, zal niet sterven vanwege gebrek aan geschikte grond. De liefde die in de onvruchtbare woestijn ontsprong, in uw niet bevochtigde ziel, zal nooit, nooit sterven vanwege gebrek aan vochtigheid. Zij moet leven, zij kan niet sterven. Jezus moet ‘een vriend zijn, die meer aankleeft dan een broeder.’

			Zal ik bij dit punt blijven stilstaan om nog meer redenen aan te voeren? Ik noem er nog één, namelijk: er kan zich op geen enkele manier iets voordoen waardoor Christus ons minder zou liefhebben. U zegt: hoe komt dat dan? Neem een man die van zijn vriend houdt, maar dan wordt hij rijk. En vervolgens zegt hij: ‘Ik ben belangrijker dan eerst. Ik vergeet mijn oude kennissen.’ Maar Christus kan niet rijker worden. Hij is zo rijk als Hij maar zijn kan, oneindig dus. Hij heeft u nu lief. Dan is het onmogelijk dat Hij u omdat Zijn persoonlijke heerlijkheid toeneemt in de steek laat, want eeuwigdurende heerlijkheden bekronen nu Zijn hoofd. Hij kan nooit heerlijker en groter zijn dan nu, en daarom zal Hij u altijd liefhebben.

			Anderzijds gebeurt het soms dat een vriend armer wordt, en dan laat de ander hem in de steek. Maar u kunt nooit armer worden dan u bent, want u bent nu al niets meer dan een arme zondaar. U hebt niets van uzelf, alles wat u hebt is geleend, alles door Hem aan u gegeven. Hij kan dus niet nalaten u lief te hebben omdat u armer wordt, want armoede die niets heeft is tenminste zo arm als het maar wezen kan en kan nooit lager afzakken. Daarom moet Christus u liefhebben ondanks al uw naaktheid en al uw armoede.

			‘Maar het kan blijken dat ik zondig ben’, zegt u. Ja, maar u kunt niet zondiger zijn dan dat Hij van tevoren wist. En toch hield Hij van u, terwijl Hij al uw zonden vooraf kende. Dan zal het Hem niet verbazen als u inderdaad zondig blijkt te zijn. Hij wist het allemaal van tevoren en kan geen afstand doen van Zijn liefde. Er kan zich onmogelijk een omstandigheid voordoen die de Zaligmaker van de liefde van Zijn volk zal scheiden en de heilige van de liefde van zijn Zaligmaker. Hij is ‘een vriend die meer aankleeft dan een broeder.’

			III. Nu dan in de derde plaats een gevolgtrekking die hiervan afgeleid wordt. Lavater zegt: ‘De kwaliteit van uw vrienden zal gelijk zijn aan die van uw vijanden: koude vrienden, koude vijanden; halve vrienden, halve vijanden; heftige vijanden, warme vrienden.’ Omdat ik weet dat dit waar is heb ik mezelf vaak gelukgewenst als mijn vijanden kwaadaardig tegen mij gesproken hebben. Welnu, dacht ik dan, mijn vrienden houden vurig van me, laat de vijanden dan zo fel zijn als ze maar willen. Dat laat alleen maar zien dat de genegenheid van de vrienden even krachtig is.’

			Dan concluderen we dat als Christus nauw aan ons verbonden is en Hij onze vriend is, onze vijanden ook nauw aan ons verbonden zullen zijn en ons nooit zullen verlaten totdat we sterven. Ach christenen, omdat Christus nauw aankleeft, zal de duivel ook aankleven. Hij zal bij u zijn en met u zijn. Totdat u de andere zijde van de Jordaan bereikt, zal de hellehond nooit met zijn weeklagend gejammer ophouden. Geen plaats in deze wereld is buiten het bereik van het boogschot van die grote vijand. Totdat u de stroom overgestoken bent, kunnen zijn pijlen u bereiken en dat zullen ze ook.

			Als Christus Zichzelf voor u gaf, zal de duivel alles doen wat hij kan om u te vernietigen. Als Christus lankmoedig over u geweest is, zal de satan steeds hardnekkig terugkeren in de hoop dat Christus u ooit eens zal vergeten. Hij zal achter u aan zitten en achter u aan blijven zitten totdat hij zal zien dat u veilig in de hemel bent aangekomen. Maar wees niet teleurgesteld, hoe luidruchtiger satan brult, hoe meer bewijs u zult hebben van Christus’ liefde. De oude Rutherford zei: ‘Geef me liever een brullende duivel dan een slapende. Want slapende duivels laten mij indommelen, maar brullende dwingen me tot mijn Meester te gaan.’ Ach, wees dan blij wanneer de wereld tegen u tekeergaat, wanneer uw vijanden u heftig aanvallen. Christus is precies even vol liefde jegens u als dat zij vol van haat zijn. En daarom, Wees standvastig en sterk; laat genade uw schild zijn en Christus uw lied.

			En nu moet ik een vraag stellen. Die vraag stel ik aan iedere man en iedere vrouw in deze plaats en ook aan ieder kind. Is Jezus Christus uw vriend? Hebt u een vriend aan het hof – aan het hemelhof? Is de Rechter van leven en dood uw vriend? Kunt u zeggen dat u Hem lief hebt en heeft Hij Zichzelf ooit in de weg van liefde aan u geopenbaard?

			Geliefde hoorders, beantwoord deze vraag niet voor uw buurman, beantwoord die voor uzelf. Edelman of landman, rijk of arm, geleerd of ongeletterd, deze vraag is voor ieder van u; stel hem daarom. Is Christus mijn vriend? Hebt u die vraag ooit overwogen? Hebt u die vraag ooit gesteld? Ach, te kunnen zeggen: ‘Christus is mijn vriend’ is een van de zoetste dingen ter wereld.

			Een man die veel in zonde geleefd had ging op een dag toevallig een kerkgebouw binnen. Voorafgaand aan de preek werd het lied: ‘Jezus, Beminnaar van mijn ziel’ gezongen. De volgende dag ontmoette die man een kennis die hem vroeg hoe hij de preek gevonden had. Toen zei hij: ‘Ik weet het niet, maar daar waren twee of drie woorden die zo’n invloed op me hadden dat ik niet wist wat ik met mezelf aan moest. De predikant las het lied: ‘Jezus, Beminnaar van mijn ziel.’ ‘O’,  zei de man, hoewel hij op geen enkele manier godsdienstig was: ‘Om dat te kunnen zeggen zou ik alles wel willen geven wat ik bezit! Maar denkt u dat Jezus ooit de Beminnaar wil zijn van zo iemand als ik? ‘Jezus, Beminnaar van mijn ziel!’, kon ik dat maar zeggen!’ En toen begroef hij zijn hoofd in zijn handen en weende. Ik heb alle reden om te vrezen dat hij naar zijn zonden is teruggegaan en dat hij naderhand dezelfde was als voorheen. Maar u ziet dat zijn geweten nog voldoende werkte om hem te doen weten hoe waardevol het was om Christus tot Beminnaar en Vriend te hebben.

			Rijke man, u hebt vele vrienden. Er zijn er hier sommigen die zich voor het welzijn van hun land hebben ingespannen en die een eremedaille verdienen, maar die vanwege een fout –of wat mogelijk een fout was– genegeerd zijn door te velen die ooit hun meest betrouwbare medestanders leken. Ach, vooraanstaande mensen en rijken, vertrouw niet op de steun van uw vrienden. David zei in zijn haasten: ‘Alle mensen zijn leugenaars.’ Op een dag moet u het misschien zelf zo zeggen als het zo uitkomt.

			En u, vriendelijke en toegenegen harten, u die niet rijk bent in materieel opzicht maar in liefde – en dat is de beste rijkdom ter wereld – plaats deze gouden munt tussen uw zilveren en ze zullen er allemaal door geheiligd worden. Krijg de liefde van Christus in uw hart uitgestort, en de liefde van uw moeder, de liefde van uw dochter, de liefde van uw echtgenoot, de liefde van uw vrouw, zal zoeter worden dan ooit. De liefde van Christus verdrijft de liefde van bloedverwanten niet, maar zij heiligt onze liefdes en maakt ze veruit zoeter. Denk eraan, beste hoorder, de liefde van mannen en vrouwen is erg zoet, maar alles moet voorbijgaan. 

			En wat moet u doen als u geen welstand hebt dan voorbijgaande welstand en geen liefde dan de liefde die sterft als de dood komt? Ach, de liefde van Christus te bezitten! U kunt haar met u meenemen de doodsrivier over. U kunt haar in de hemel als uw armband dragen en haar als een zegel op uw hand zetten, want Zijn liefde is ‘sterk als de dood en machtiger dan het graf.’

			Als ik me goed herinner was het de goede oude bisschop Beveridge die toen hij stervende was zijn beste vrienden niet herkende. Dan zei iemand: ‘Bisschop Beveridge, kent u mij?’ Hij antwoordde: ‘Wie bent u?’ – en als de naam genoemd werd, zei hij: ‘Nee.’ ‘Maar kent u uw vrouw niet, bisschop?’ ‘Hoe heet ze?’ Ze antwoordde: ‘Ik ben je vrouw.’ En hij zei: ‘Ik wist niet dat ik er een had.’ Arme oude man! Zijn vermogens lieten hem allemaal in de steek. Ten slotte boog zich iemand voorover en fluisterde: ‘Kent u de Heere Jezus Christus?’ ‘Ja’, zei hij, terwijl hij een poging deed om te spreken. ‘Ik ken Hem al veertig jaar en ik kan Hem nooit vergeten.’ Het is verbazingwekkend hoe het geheugen ruimte houdt voor Jezus wanneer het niets anders meer kan bevatten. En het is even verbazingwekkend dat ‘wanneer alle geschapen dingen droog zijn, de volheid van Christus gelijk is.’

			Beste hoorders, denk hierover na. Ach, dat u Christus tot vriend zou kunnen krijgen. Hij zal nooit uw vriend zijn terwijl u zelfgenoegzaam bent. Hij zal nooit uw vriend zijn als u in de zonde leeft. Maar gelooft u dat u schuldig bent? Verlangt u ernaar met de zonde te breken? Wilt u behouden worden? Verlangt u ernaar om vernieuwd te worden? Laat mij u dan vertellen dat mijn Meester u liefheeft! Arme, zwakke en hulpeloze wormen, het hart van mijn Meester is vol liefde jegens u. Zijn ogen kijken op dit ogenblik vol medelijden op u neer. ‘O! Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem!’ Hij vraagt me nu u te vertellen dat Hij stierf voor ieder van u die belijdt zondaar te zijn en die dit gevoelt. Hij vraagt me tot u te zeggen: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.’ Hij zegt mij u volledige en vrije redding te verkondigen – zo volledig dat er niets van u nodig is om erbij te helpen; zo vrij dat er niets van u nodig is om het te kopen.

			Kom, o dorstige, kom en wees welkom.
Verheerlijk Gods vrije goedheid.
Kom tot Christus en koop zonder geld
waar geloof en waar berouw,
iedere genade die ons dichterbij brengt.

			Ik voel me nooit zozeer tekortschieten dan wanneer ik zondaren aanspreek. Ach, ik wilde wel dat ik mijn hart eruit kon schreeuwen en dat ik mijn hart voor u en tot u leeg kon preken!

			Dierbare Zaligmaker, trek onwillige harten.
Laat zondaars tot u vluchten,
de zegen nemen die uw liefde schenkt,
en drinken en nooit sterven.

			Ter afronding nog deze ene gedachte: we zullen elkaar hier nooit allemaal samen opnieuw ontmoeten. Het is een heel ernstige gedachte, maar gelet op de loop van de natuur en het aantal sterfgevallen is het –ook al zou ieder van u van plan zijn hier de volgende zondag opnieuw te komen– helemaal niet waarschijnlijk dat ieder van u in leven zal zijn. Zeker één uit dit gezelschap zal de weg van alle vlees zijn gegaan. Vaarwel, u die ten dode opgeschreven bent. Ik weet niet wie u bent, die sterke man daar of die broze jongedame daar met de kleur van tbc op haar gelaat.

			Ik weet niet wie er ten dode opgeschreven is, maar ik neem nu op de meest plechtige manier afscheid van zo iemand. Vaarwel arme ziel; en is het een vaarwel voor eeuwig? Zullen we elkaar ontmoeten in het land van het hiernamaals, in het tehuis van de gezegende mensen? Of zeg ik u nu voor eeuwig vaarwel? Dat doe ik als u leeft en sterft zonder Christus. Maar ik kan die akelige gedachte niet verdragen. En daarom zeg ik: Arme zondaar, stop en denk na! Denk na over uw wegen, en nu ‘bekeert u, bekeert u, waarom zou u sterven?’ Waarom zou u sterven? Waarom zou u sterven?’ Waarom zou u sterven? O, die vraag kunt u niet beantwoorden. Moge God u helpen om deze vraag op een betere manier te beantwoorden, door te zeggen: ‘Hier, Heere!

			Precies zoals ik ben, zonder één pleitgrond dan alleen uw bloed dat voor mij vergoten werd, o Zoon van God, kom ik tot U

			Ik vertrouw mijn ziel toe aan Uw vriendelijke handen.’ De Heere zegene u allen, om Christus wil! 

			Amen.

			Gods eer in het verbergen van zonden

			Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer van koningen een zaak uit te zoeken.’ 
Spreuken 25:2, Engelse vertaling

			Als de vertaling van onze tekst meer letterlijk zou zijn geweest, dan ging deze als volgt: ‘Het is de eer van God een zaak te bedekken, maar de eer van koningen is het om een zaak uit te zoeken.’ Omwille van de variatie geven onze vertalers één en hetzelfde woord soms op twee verschillende manieren weer. Hoewel dat de zinsbouw vloeiender maakt, is dit over het algemeen genomen een grote vergissing en zet het ons gemakkelijk op het verkeerde been. Het woord ‘verbergen’ is precies hetzelfde woord dat we gebruiken in de zinsnede: ‘Welgelukzalig is hij … wiens zonde bedekt is.’ Dus gaat de tekst als volgt – ik zal hem u nogmaals voorlezen, zodat hij des te dieper tot u doordringt: ‘Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer van koningen een zaak uit te zoeken.’

			In de eerste plaats zal ik u de gewone uitleg geven die deze woorden vaak krijgen, en het onderwerp waaraan velen hierbij moeten denken, namelijk dat het Gods eer is om veel te verbergen van de grote waarheid aangaande Hemzelf en Zijn handelingen met de mensenkinderen. ‘Rondom Hem zijn wolken en donkerheid.’ Het is Gods heerlijkheid dat Hij niet gezien wordt, dat Hij verborgen is; terwijl het voor koningen een eer is ‘een zaak uit te zoeken.’ Dit is de algemene verklaring die bijna iedere uitlegger van dit tekstgedeelte geeft, maar ik kan er niet helemaal mee instemmen. Toch zal ik er even over spreken. 

			Het is zeker dat een dergelijke uitleg op een beperkte manier moet worden opgevat, want het kan niet in absolute zin en zonder beperking Gods eer zijn een zaak te verbergen. Dan had Hij immers alles voor ons kunnen verbergen. Het is duidelijk tot eer van Hem dat sommige dingen geopenbaard zijn, want waarom heeft Hij dit anders gedaan? Hij had voor eeuwig kunnen wonen in de wonderlijke eenzaamheid waarin Hij naar wij veronderstellen woonde voordat hij het werk van de schepping begon. We weten niet wat Hij in die eeuwigheid deed. Van die eeuwigheid kunnen we ons moeilijk, zo niet onmogelijk een voorstelling maken – toen er geen schepping was, toen nog niet één enkele ster was gaan schijnen en nog niet één engel met snelle vleugels door de ruimte gevlogen was. Als het Gods eer geweest was om absoluut verborgen te zijn, dan denk ik dat Hij alleen was gebleven in de dikke duisternis die Hem omringde, want Hij had geen enkel schepsel nodig gehad om Zijn liefde te kennen, zich van Zijn macht bewust te zijn of Zijn wijsheid te aanschouwen.

			Het is meteen duidelijk dat als dit de ware en juiste uitleg is van de woorden: ‘Het is Gods eer een zaak te verbergen’, deze uitleg in een heel beperkte zin moet worden opgevat. Als het Zijn eer zou zijn geweest om alles te verbergen, dan zou Hij daarmee zijn doorgegaan. Maar voor zover ik het kan zien, is Zijn geopenbaarde eer Zijn eer. Het is niet zozeer de eer van God om Zichzelf te verbergen als wel om Zichzelf te openbaren aan hen die Hij voorbereidt om de openbaring te ontvangen.

			Er zijn veel dingen waarvan het niet tot Gods eer zou zijn om ze te verbergen. U zou niet van alles kunnen zeggen: ‘Het is de eer van God, om dit te verbergen.’ Neem bijvoorbeeld Zijn rechtvaardige wet. Zou het Zijn eer geweest zijn om de mensheid daar volledig onbekend mee te laten? Zoiets kan ik me niet voorstellen. En dan Zijn onvergelijkelijke verlossing die Hij ons op vele wonderlijke manieren heeft geopenbaard. Zou Hij al die pijnen op Zich hebben genomen om Zich in Christus Jezus te openbaren, als het Zijn eer geweest was om Zichzelf in dat opzicht te verbergen? Zou Hij ons bevelen in de gehele wereld heen te gaan en het evangelie aan alle schepselen te verkondigen als het Zijn eer zou kunnen zijn om dat te verbergen? Nee, het is voor welk mens dan ook hoogverraad jegens de majesteit des hemels om de gezegende openbaring van God in Christus Jezus te verduisteren.

			Ik ben bang dat wij als predikers van het Woord dat tengevolge van onze zwakheid allemaal in zekere mate doen. Maar God verhoede dat we ook maar het minste sprankje zouden achterhouden van de eer van God in het aangezicht van Jezus Christus.

			Er zijn veel grote en roemrijke waarheden waarvan het niet nodig is dat God ze zou verbergen. Als wij ze niet waarnemen, is dat waarschijnlijk omdat het niet nodig is dat ze worden verborgen, want hun eigen inherente heerlijkheid is hun verborgenheid. Als ik bijvoorbeeld het raadselachtige leerstuk van het eeuwige Zoonschap van de Heere Jezus Christus neem, of dat van de Heilige Geest Die van de Vader en de Zoon uitgaat, dan behoeven deze wonderbare waarheden niet voor ons verborgen te worden. En wel omdat ze op zichzelf zulke diepe mysteries bevatten dat, hoe duidelijk ze ons ook geopenbaard mogen zijn, wij ze niet kunnen begrijpen. Zelfs het grote leerstuk van de Drie-eenheid, dat zo duidelijk in de Schiften naar voren wordt gebracht – de Drie-eenheid in de Eenheid van de Godheid – behoeft niet voor ons verborgen te worden, en dat is ook niet gebeurd. Toch kunnen we het niet begrijpen.

			God hoeft niet te zoeken naar een manier om zich te verbergen, want als Hij Zijn aangezicht onder ons zou onthullen, dan zou de heerlijkheid te groot zijn om te aanschouwen. Sta eens op, sterfelijk mens, en kijk midden op de dag eens naar de zon! Kunt u dat doen? Zouden uw ogen niet verblind worden? Toch is de zon slechts een van de vele duizenden dienaren in het hemelhof van God. Wat moet dan het aangezicht van de Koning Zelf zijn? Hij hoeft het niet met een sluier te bedekken. Zijn eigen heerlijkheid is ongetwijfeld op zichzelf dekmantel genoeg. Onze geest is eindig, bekrompen, beperkt.

			Er zijn bepaalde mensen geweest die zichzelf ‘encyclopediësten’ noemden, want ze beeldden zich in dat ze alles wisten. Toch wisten zij niets volmaakt. Velen van hen stortten helemaal in bij hun poging zelfs alles te leren dat door mensen gekend kan worden. Maar wat God Zelf betreft, wie kan Hem ooit begrijpen? De aartsengel die het dichtst bij Zijn verheven tegenwoordigheid staat, moet zijn aangezicht met zijn vleugels bedekken, want zelfs hij is niet in staat de heerlijkheid van dat uitzonderlijke licht waar te nemen. Het lijkt me niet zozeer een grote waarheid dat het Gods heerlijkheid is zichzelf te verbergen als wel dat Zijn heerlijkheid zelf zichzelf juist verbergt – niet door verborgen te worden, maar door in zo’n grote mate geopenbaard te worden. De heerlijkheid zelf verblindt, want het eindige verstand van de mens is niet in staat haar te beschouwen.

			Toch kan de waarheid die onze Bijbelvertaling probeert duidelijk te maken zonder aarzeling aanvaard worden als we haar als volgt opvatten: als God iets (wat dan ook) verborgen heeft, dan is het Gods eer om dat te verbergen en dan is het is goed dat dit verborgen zal blijven. Als God ons een bepaalde waarheid niet verteld heeft, dient het Zijn eer om ons dat niet te vertellen. Misschien hebben we evenveel reden om de Heere te prijzen voor wat niet in de Bijbel staat als voor wat er wel in staat. Wat Hij niet heeft geopenbaard, kan ons evenzeer ten goede komen en is zeker evenzeer tot Zijn eer als wat Hij wel heeft geopenbaard. Als Hij ons bijvoorbeeld niet alles over Zichzelf en over de verborgenheid van Zijn persoon vertelt, willen wij het dan weten? Kunnen wij niet in Hem geloven en Hem des te meer liefhebben omdat we Hem niet begrijpen? Zeker, een God Die we zouden kunnen begrijpen, zou geen God zijn. Wij houden van dingen die ons vermogen te boven gaan. Wij houden ervan om wateren te vinden om in te zwemen waarin het verstand met zijn kleine dieplood geen bodem vindt, maar waar liefde met een rustige geest volmaakte vrede vindt. Ongetwijfeld is er heerlijkheid in God Die tot nu toe niet geopenbaard is.

			Wat de toekomst betreft is het ongetwijfeld tot eer van God dat Hij ons niet alles aangaande de geschiedenis van deze wereld geopenbaard heeft. Misschien staat het allemaal in het boek Daniël en het boek Openbaring. Sommige vrienden denken dat dit zo is, en dat kan ook inderdaad. Maar ik durf te zeggen dat er geen mens is die deze beschrijving begrijpt, en ik denk niet dat ook maar één mens het zal begrijpen totdat het Woord zichzelf zal verklaren. En misschien zullen we dan, als de geschiedenis het commentaar op de profetie wordt, onszelf verbazen dat we het niet gezien hebben. Toch kunnen we dat op dit moment niet zo doen. Het is tot eer van God en voor uw eigen bestwil dat u niet weet wat er morgen met u zal gebeuren. U weet niet welke beproevingen u kunnen wachten en evenmin wanneer u zult sterven. Het is goed voor u dat u dit niet weet. Als het tot Gods eer geweest was dat u uw geschiedenis van de eerste tot de laatste bladzijde zou lezen en als u iedere gebeurtenis in de geschiedenis van uw eigen leven of in de geschiedenis van de volken der aarde zou kunnen vertellen, dan zou God u dit hebben geopenbaard. Maar wees er tevreden mee om niet te weten wat God u niet vertelt en zeg in uw hart: ‘Laat het zo zijn, want voor sommige dingen geldt dat het Gods eer is een zaak te verbergen.’ 

			Toch denk ik niet dat de tekst dit wil leren. Volgens mij heeft hij een heel andere betekenis, die ik u zal proberen te geven. Vooraf nog dit: U weet dat een spreuk zoals deze, met het woord ‘maar’ in het midden, een antithese is of een combinatie van twee aan elkaar tegengestelde zaken. De tekst gaat niet als volgt: ‘Het is de eer van God een zaak te verbergen, maar de eer van koningen is het om een zaak openbaar te maken.’ Dat is niet wat hier gezegd wordt. Het is een heel andere zin, die helemaal geen antithese vormt.

			Ook is de antithese niet compleet, in de trant van: ‘Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer der koningen is het om een zaak uit te zoeken.’ Immers, het is niet zozeer iets voor koningen om zaken uit te zoeken die met wijsheid verband houden, maar eerder iets voor wijze mensen. Als er leerstukken zijn die wij niet kennen omdat God ze verbergt, dan is het iets voor wijze mensen om ze te onderzoeken en niet zozeer voor koningen.

			Evenmin kunnen we dit vers als volgt lezen: ‘Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer van koningen is het om dingen duidelijk te maken’, want het derde vers van dit hoofdstuk komt niet met deze uitleg overeen. Salomo dacht niet dat het de eer van koningen was om een zaak duidelijk te maken. Hij geloofde in diplomatie, want hij zegt: ‘Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.’ Hij kan daarom niet bedoeld hebben deze laatste boodschap over te dragen.

			Laat mij u nu vertellen wat volgens mij de juiste interpretatie van dit vers is. Wat is de bezigheid van koningen? Waarom zijn zij boven hun medemensen gesteld? Wat is hun eer? Wel, het is de eer van koningen om dingen uit te zoeken die verband houden met het handhaven van gerechtigheid, om gevangenen voor de rechter te brengen, hun misdaden openbaar te maken en hen te veroordelen als ze schuldig zijn. Het is de eer van God om een zaak te verbergen, en die zaak is dan: de zonde – maar het is een zaak van koningen om de zaak uit te zoeken en de schuldige gerechtigheid te doen ondergaan.

			U weet dat we steeds minder achting voor de politie krijgen als deze er niet in slaagt misdadigers op te sporen. Het is wel gebeurd dat justitie de plank volledig missloeg. Misschien is geprobeerd een bepaalde belangrijke getuige uit de weg te ruimen, een andere om te kopen of om een of ander getuigenis te verbergen dat tegen de beschuldigde personen ingebracht zou kunnen worden. Als zoiets gebeurt, is dat nooit tot eer van koningen. Als er bijvoorbeeld een moord gepleegd is en de misdadiger niet kan worden gepakt, dan pleit dat niet voor de regerende macht. En ook al loopt het soms zo – want geen enkele menselijke regering is volmaakt in zijn opsporingsactiviteiten – dan is het toch niet tot eer van de heersende macht. Het is de eer van koningen dat zij zaken uitzoeken totdat zij de juiste persoon schuldig verklaren.

			En het is ook niet de eer van koningen als zij hun oordeel en vonnis op het eerste gezicht geven, op grond van een vooroordeel. Het is hun eer een zaak te onderzoeken, beide kanten van de zaak te horen. De magistraat die in naam van de koning optreedt, hoort een grondig onderzoek in te stellen naar de zaak die voor hem gebracht wordt en hoort uiteindelijk te oordelen zoals de gerechtigheid eist. Dit is soms erg moeilijk, maar het is de eer van koningen en hun vertegenwoordigers als zij het proberen.

			Welnu, voor God is zoiets onmogelijk. Niets is voor Hem verborgen. Het hele heelal is slechts één grote gevangenis voor degenen die tegen Hem zondigen en Hij kan hen vinden wanneer Hij maar wil, Hij kan Zijn terechte straf over hen zonder één moment vertraging uitvoeren. Hij heeft geen getuigen nodig. Hij hoeft niet deze of gene persoon die iets heeft zien gebeuren te dagvaarden, want Hijzelf heeft de overtreding waargenomen. Zijn eer is dat Hij de zaak bedekt. Zoals het de eer van God is de zaak te bedekken, zo is het ook de eer van koningen om wanneer de wet wordt overtreden, de zaak te onderzoeken.

			Ik ben ervan overtuigd dat dit de bedoeling van de tekst is. Zelfs al zou dat niet zo zijn, dan is het een grote waarheid van de Schrift, die onze overdenking zeer waard is. Dus we zullen er als volgt bij stilstaan. Ten eerste, het is Gods eer de zonde te bedekken. Ten tweede, dit is een grote bemoediging voor berouwvolle zondaars. Ten derde, het behoorde een grote aanmoediging te zijn voor heiligen.

			I. Het is Gods eer de zonde te bedekken. Dit is de uitdrukking die de Schrift gewoonlijk gebruikt om het wegdoen van de zonde en de vergeving ervan te beschrijven. God bedekt precies die zaak die de politierechter uitzoekt: de schuld, het breken van Zijn wet, de verzwarende omstandigheden, de menigvuldige herhalingen van de zonde, de basismotieven, de vele verontschuldigingen en het bedrog waarmee we de zonde proberen te vergoelijken – dit alles wordt door God bedekt. Hoor dit en wees verbaasd, zondaars: God kan al uw zonden bedekken. Het maakt niet uit hoe zwart ze zijn, hoe talrijk, of hoe lelijk van kleur. Hij kan ze allemaal bedekken!

			Dit is Zijn grote voorrecht,
en niemand kan in deze eer delen.
Maar Hij kan het, geprezen zij Zijn gezegende naam!

			Hij kan de zonde bedekken die gekend en beleden is. Onbeleden zonde bedekt Hij nooit. Als een mens zijn schuld niet wil erkennen, is hij veroordeeld vanwege zijn opstandige weigering de positie voor God in te nemen die hem past. Maar zondaar, als u staat en uw schuld belijdt, opstandeling, als u zegt: ‘Er is geen twijfel over de zaak; ik geef toe dat ik schuldig ben’, dan is het Gods eer dat Hij de zonde kan bedekken die niemand anders kan bedekken en die uw eigen geweten u niet zal toestaan om weg te stoppen! Hij kan de overtreding bedekken van de mens wiens mond gestopt is door dat hij beseft dat hij schuldig is. O heerlijke daad van goddelijke genade, die zonde en overtreding kan bedekt worden – bedekt, hoewel ze beleden en erkend zijn en bedekt omdat ze beleden en erkend zijn.

			De heerlijkheid van deze waarheid ligt in het feit dat God dit rechtvaardig kan doen door het werk van Jezus. De zonden te bedekken – wel, op zichzelf beschouwd en zonder nadere beperking zou het iets vreselijks lijken als God dit deed, maar Hij kan het rechtvaardig doen. Zonder Zijn wet in de geringste mate te overtreden, zonder de stabiliteit van Zijn koninkrijk in gevaar te brengen kan Hij alle soorten zonden en godslastering vergeven en bedekken zodat ze nooit meer gezien worden.

			Vraagt u mij hoe dit mogelijk is? Het antwoord ligt in het grote plaatsvervangende offer van Jezus Christus. God stapt van Zijn eeuwige troon af als de mens voor zijn zonde gestraft moet worden, en Hij zegt: ‘Ik wil de straf dragen; leg alles op Mij.’ Om die te kunnen dragen nam Jezus de gedaante van een mens aan en woonde Hij tussen de mensen. En uiteindelijk droeg Hij aan het vloekhout de schuld van mensen. Het was een wonderbaarlijke voldoening die Hij daar jegens Zijn eigen wet aanbracht door Zelf gestraft te worden in plaats van de overtreder. Welnu, onder de wijde hemel kan er niemand zijn die terecht bezwaar kan maken als de zonde door het verzoenende offer van Jezus Christus wordt bedekt. Die buitengewone, opmerkelijke, unieke betaling van de Rechtvaardige Die leed voor de onrechtvaardigen opdat Hij ons tot God zou brengen, maakte het God mogelijk om onze zonden te bedekken en om dat rechtvaardig te doen.

			Verder, Hij kan dit doen zonder enige vorm van vergelding van de overtreder te eisen. Wonderlijk is deze waarheid – voor sommigen te wonderlijk om te geloven. De Rooms-Katholieke Kerk leert ons dat we voor de vergeving van onze zonde boete moeten doen. Er zijn zo veel zweepslagen op de blote rug nodig, of zo lang onthouding van voedsel, naast louterende pijn die na de dood wordt opgelegd, en ik weet niet wat allemaal meer. Ja, maar dit is Gods eer dat Hij al deze zonden nu ter plekke kan bedekken, zonder dat de zondaar enige prijs betaalt of enig lijden doorstaat. Hij hoeft alleen maar te komen, zijn zonden te belijden en de goddelijke bedekking te aanvaarden, namelijk het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus – en alles zal voor eens en voor altijd bedekt worden.

			Het is Gods eer dat Hij dit alles kan doen zonder enige schade voor de persoon die vergeving ontvangt. Het gebeurt soms dat als een mens u beledigt heeft en u hem steeds weer vergeeft, hij daardoor in zijn zonde verhard kan worden. Maar de liefdevolle manier waarop de Heere de zonde bedekt, is er een waardoor het hart altijd smelt en verandert. De zonde wordt nooit zo van harte gehaat als wanneer hij door het bloed van Christus bedekt is. Geen man heeft ooit een grondige afschuw van de zonde totdat hij gezien heeft hoe deze in Christus is weggedaan. Maar als hij gezien heeft dat Jezus ze door Zijn eigen smarten en dood heeft weggedaan, dan haat hij werkelijk de zonde die de Zaligmaker deed treuren en aan het kruis nagelde. Het is Gods eer dat Hij de zonde op zo’n manier kan bedekken, dat de overtreder die hij vergeving biedt er niet door beschadigd wordt.

			En Hij kan dit doen zonder enige schade toe te brengen aan de rest van de mensheid. Niemand wordt er ook maar enigszins slechter van omdat z’n naaste gered wordt. Ik weet dat er sommigen zijn die de waarheid kunnen verdraaien totdat ze er een excuus in vinden om te zondigen. Maar de waarheid dat God in staat is de grootste zonde te vergeven – nee meer nog, dat Hij deze in het geval van menigeen vergeven heeft en dat Hij hen als Zijn eigen dierbare kinderen aan Zijn boezem heeft gedrukt, heeft hun geen kwaad gedaan, maar kwam de moraal van de mensheid zeer ten goede. Ga waar u maar wilt en lees het verhaal van de verloren zoon voor – aan boord van een schip tussen ruwe zeelieden, of daar in de kazernes tussen wild soldatenvolk, of ga de ergste achterbuurten van Londen in en lees dat wonderbaarlijke verhaal van Gods vergevende liefde voor aan gevallen vrouwen en zie of dit hun enig kwaad zal doen. U weet dat dit niet zo zal zijn. Integendeel, het biedt hun een boodschap van hoop die ertoe bijdraagt hen op te heffen uit de zwarte wanhoop, die een van de sterkste kettingen is waardoor de duivel verloren zielen gevangen kan houden. Ik ben helemaal niet bang van het effect van de prediking dat het Gods eer is om de zonden uit te wissen. Immers, Hij stelt Zijn Zoon tussen Zichzelf en de zondaar, zoals we soms zingen:

			Zie eerst op Christus en dan op de zondaar.
Kijk door Jezus’ wonden naar mij.

			De grootste zegen van alles is, lieve vrienden, dat als God de zonde bedekt, Hij dat zo doeltreffend doet, dat ze nooit weer tevoorschijn komen. Hij verklaart dat Hij ze in de diepten van de zee werpt. Hij zegt dat Hij ze zo ver van ons verwijdert als het oosten is van het westen. Hij gaat zelfs zo ver dat Hij zegt: ‘De ongerechtigheid van Israël zal gezocht worden, maar zij zal er niet zijn.’ Voor zover het mogelijk is dat iets tenietgedaan wordt, is dit wat met Gods volk zal gebeuren. U weet dat het werk van de Messias was om ‘de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen.’ (Dan. 9:24) Dat is het werk waarover Hij zei: ‘Het is volbracht.’ Dan is het dus volbracht, het is afgerond. Dit is de heerlijke manier waarop de Heere de zonden bedekt en het is zijn bijzondere eer dat Hij dit voortdurend doet. Koningen kunnen zaken uitzoeken en zij behoren dat te doen of anders zal hun manier van regeren niet veilig zijn. Maar het is Gods eer de zonde te vergeven.

			II. In de tweede plaats, om deze leer praktisch toe te passen: Dit behoort een grote bemoediging te zijn voor hen die genade uit Gods hand proberen te verkrijgen.

			Geliefde vriend, wilt u dat uw zonden vergeven worden? Probeer dan niet ze zelf te bedekken. Het is Gods eer die zaak te bedekken, probeer Hem dus niet van Zijn eer te beroven. Als u uw zonden zelf zou kunnen bedekken, zou er geen Zaligmaker nodig zijn geweest. Probeer uw schuld niet te ontkennen of te verzachten, maar belijd haar volledig. U bent een zondaar, en zeg daarom ook dat u een zondaar bent. Kom steeds als u tot God nadert om genade bij Hem te zoeken zonder dat u uzelf beter voordoet. Pleit zelfs niet op grond van uw eigen berouw, of uw tranen of gevoelens. Pleit zoals David dit deed: ‘Om Uws Naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.’ Noem uw zonde groot, zoals ze dit werkelijk is. Probeer uw zonde nooit klein over te laten komen.

			U weet dat als u gewond op een slagveld lag en er een dokter naar u toe kwam, u niet tegen hem zou zeggen: ‘Wat ik heb, stelt maar weinig voor!’ O nee, ik verzeker u dat u zo luid zou roepen als u maar kon: ‘Dokter, verbind mijn gapende wonden, want anders sterf ik!’ U weet dat u uw verwondingen ten volle zou uitmeten en dat zou wijs zijn. Zo is het nooit wijs voor een zondaar om zich als een kleine zondaar voor te doen. Het is Gods heerlijkheid de zonde te bedekken, dus probeer het niet zelf te doen. Nogmaals, leg alles open voor Hem neer en vraag Hem ze met het verzoenende offer van Zijn lieve Zoon te bedekken.

			Welnu, arme zondaar, ik bid de Heilige Geest om u op dit moment in staat te stellen God de eer te geven door te geloven dat Hij de zonden kan bedekken. Als het geweten grondig ontwaakt is, schijnt het onmogelijk dat de zonde ooit bedekt zal worden. De ontwaakte zondaar zegt: ‘Mijn zonden, mijn zonden. Ik zie ze altijd. Kunnen ze ooit verborgen worden voor het aangezicht van God?’ Kunt u niet geloven dat God in Christus uw zonden kan bedekken? Verheerlijk God, o zoon, verheerlijk God, o dochter, in het geloof dat Hij dat doen kan! Stel geen grenzen aan Zijn genade door te denken dat Hij u geen vergeving kan schenken, want Hij heeft zoveel mensen vergeven dat er zeker bewijs genoeg is dat Hij de ongerechtigheid, overtreding en zonden kan voorbijgaan en de schuld niet gedenken van hen die op Zijn zoon vertrouwen. Als u dat gelooft, geef dan nu eer aan God in het geloof dat Hij gewillig is aan uw zonden voorbij te gaan. Ieder mens is bereid te doen wat hemzelf eert en het is ondenkbaar dat God onwillig zou zijn om dat te doen wat Hemzelf verheerlijkt. Aangezien het Zijn eer bevordert om de zonde te bedekken, moet Hij ook wel bereid zijn om deze te bedekken.  Daarom, moge de Heilige Geest u nu helpen te geloven dat Hij uw zonden kan en wil bedekken!

			Daar is Christus aan het kruis. Kijk naar Hem met het oog van het geloof en neem Hem aan om uw eigen Zaligmaker te zijn. Christus aan het kruis betekent niets voor u, totdat u op Hem vertrouwt, maar het verheerlijkt Christus als een arme zondaar tot Hem roept: ‘Ontzondig mij met hysop.’ U weet waarvoor de hysop diende. Zij namen er een bosje van en dompelden dat in het offerbloed en degenen die ermee besprenkeld werden, werden ceremonieel gereinigd. David bad: ‘Was mij met hysop, en ik zal rein zijn: was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.’ Dat is het gebed dat u moet bidden. U gelooft dat als God iemand anders in het bloed van Jezus zou wassen, hij witter zou worden dan sneeuw, maar kunt u dit niet geloven voor uzelf? Moge de gezegende Geest uw ongeloof wegnemen, geliefde ziel! Kunt u niet geloven dat Hij u kan wassen en u witter maken dan sneeuw? Hij zal dit in één ogenblik doen als u slechts uw hoop op Hem stelt, op Hem vertrouwt en Zijn dierbare Zoon aanneemt om uw redding te zijn. Dit is de ware bedekking van zonden.

			O, wat hielden de Hebreeën van het woord ‘bedekken’. De ark van Noach was vanbinnen en vanbuiten ingesmeerd met pek, dat was haar bedekking. En zo had alles onder de mozaïsche wet zijn bedekking. God heeft een manier om de zonde, en tevens de zondaar, vanbinnen en vanbuiten te bedekken, totdat al zijn zonde verdwenen is. Wie in de Heere Jezus Christus gelooft, mag direct weten dat zijn overtreding vergeven is, dat zijn zonde bedekt is. 

			‘Maar’, vraagt iemand, ‘hoef ik niets te doen?’ Niets dan te geloven in Hem Die de goddelozen rechtvaardigt. Als u dat doet, zult u meteen daarna nog meer gaan doen, want u zult God liefhebben, omdat Hij u vergeving geschonken heeft. U zult zeggen: ‘Ik ben nu niet van mezelf, want ik ben duur gekocht. Daarom zal ik tot Zijn eer leven.’ Maar om vergeving van zonden te ontvangen, hoeft u niets te doen, behalve dit:

			Werp uw dodelijke doen neer,
neer aan Jezus’ voeten.
Sta in Hem, in Hem alleen,
heerlijk volmaakt

			Want ‘wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld.’ ‘Wie in Hem gelooft wordt gerechtvaardigd van alle dingen waarvan hij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes.’ O, wat een bemoediging behoorde dit te zijn voor alle zondaars die de Zaligmaker zoeken!

			III. In de derde plaats behoort dit grote leerstuk een belangrijke aanmoediging te zijn voor het volk van God.

			Ten eerste, het zou u ertoe moeten opwekken om God te verheerlijken voor het bedekken van uw zonden. Ga niet met iedereen praten over hoe u voor uw bekering placht te zijn, zoals ik weet dat sommige mensen doen. Zij beroemen zich bijna op wat ze geweest zijn. Ik heb meer dan een beetje aarzeling bij wat er soms door bekeerde inbrekers en dergelijke wordt gezegd. Ik ben blij dat ze bekeerd zijn, maar ik zou willen dat ze niet zo veel zouden praten over dat wat bedekt is. Laat het bedekt blijven. Maar toch, blijf nooit achter om God te verheerlijken omdat Hij uw zonden bedekt heeft. Spreek erover met tact en redelijkheid.

			Toch, wees nooit traag om God te verheerlijken omdat Hij uw zonde bedekt heeft. Spreek erover met fijngevoeligheid en gematigdheid. Maar als de genade van God u gered heeft, vertel alle mensen er dan over en wek niet de indruk dat God maar iets kleins voor u heeft gedaan. Toen Hij u redde, was dat het grootste wat Hij voor u kon doen. Denkt u dat ook niet? Welnu dan, vertel het verhaal.

			Vertel het aan oprechten, vertel:
Ik, ja ik, ben buiten de hel.

			En wat meer is, ik zal nooit naar de hel gaan, maar zal Gods aangezicht in gerechtigheid aanschouwen in de hemel. Vertel dit aan zondaars terwijl u leeft. En als u naar de hemel gaat, laat de straten van de heerlijkheid dan weergalmen van de boodschap van de almachtige genade die al uw zonde bedekte.

			Het volgende dat u, christenen, moet doen nu u weet dat God zonden kan bedekken, is te streven naar de bedekking van de zonden van uw vrienden en buren, door hen tot de Zaligmaker te leiden. Het moet altijd iets droevigs voor u zijn om zonden te zien. Zodra u ze ooit ziet, fluister dan zacht het gebed: ‘Heere, bedek ze.’ Woont u ergens waar u nauwelijks ’s avonds in bed kunt liggen zonder vuil gepraat en godslasterlijke geluiden te horen? Zeg dan, op het moment dat u ze hoort: ‘Heere, bedek die zonde.’ Ziet u op straat vuile overtredingen waar u van bloost? Zie ze nooit zonder te zeggen: ‘Heere, bedek die zonde.’ Als ons hart juist gesteld was, zou dit onze gewoonte zijn. Iedere zonde die we in onszelf of in anderen opmerken – in onze kinderen, of onze bedienden – of waarover we in de kranten lazen, zou ons moeten laten bidden: ‘ Heere, bedek die zonde.’ Dus vertel anderen altijd over het bedekken van zonde door Christus’ kostbare bloed. Laat hun zien wat een volmaakte bedekking is.

			U weet dat de Heere door Jesaja sprak over ‘het bed dat korter zal zijn dan dat men zich daarop uitstrekken kan en het deksel dat te smal zal zijn als men zich daaronder voegt.’ Maar het verzoenende offer van Christus is een bedekking die alle zonden zal bedekken en die de zondaar van hoofd tot voeten bedekt. Vertel er over aan anderen, zo goed als u kunt.

			En nogmaals, u die ondervonden hebt hoe krachtig deze bedekking is, volg de Heere na door de zonden van hen die zich bekeren te vergeten. Als zij u ooit beledigden, laat dan de verzoening waarmee God genoegen nam, ook genoeg zijn voor u. Zeg: ‘Hoewel deze man me beledigd heeft, vraag ik niets van hem om mij te verzoenen, want Christus’ verzoening is voor mijn ziel de genoegdoening voor iedere zonde, zowel tegen mij als tegen God bedreven.’ Koester nooit enige wrok, geliefden, geen enkel moment. Zoals Christus u vergeven heeft, moet u eveneens doen. Denkt u dat het bloed en de gerechtigheid van Christus niet voldoende zijn om die onvriendelijke woorden van uw broeder te bedekken, die onaardige daad van uw zoon, of die lasterpraat van uw buurman? 

			Leg alle misstappen die tegen u begaan zijn op de plek waar God alle misstappen tegen zichzelf heeft gelegd.

			Het is iets vreselijks om een man erover te horen spreken dat God hem een schuld van tienduizend talenten heeft kwijtgescholden en vervolgens te zien hoe hij zijn broeder bij de keel grijpt met de woorden: ‘Betaal mij wat u schuldig bent.’ Onze Heere Jezus Christus zei: ‘Als u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zal uw Vader uw misdaden niet vergeven.’ Deze geest van vergevingsgezindheid zou ons altijd in een liefdevolle toestand moeten houden, en dit is precies waarop de Heere Jezus doelt: ‘Het is Gods eer om een zaak te verbergen.’ Bedekt u dan ook zaken.

			Ik ken sommige mensen die er altijd van houden om in iedere beerput te roeren. Zij houden er een lange stok op na en roeren die heen en weer, en ze lijken erg ingenomen met het aangename luchtje. Laat het maar rusten, broeder; laat het maar rusten. ‘O, maar u weet niet hoe ze me beledigd hebben!’ Nee, en ik wil het ook niet weten. Maar ik weet heel zeker dat ze u niet zozeer beledigd hebben als dat u God hebt beledigd, en toch heeft Hij u vergeven. Vergeef u hen dan. U weet dat hoe minder er over dat soort dingen gezegd wordt, hoe eerder ze in orde gemaakt zijn. Salomo zegt in zijn wijsheid: ‘Als er geen hout is, gaat het vuur uit.’ Gezegend zijn zij die zich altijd gedragen als brandweerlieden, door op iedere vonk van tweedracht of kwaadwilligheid die ze zien koud water te gooien.

			Het is Gods eer om het te bedekken, dus bedekt u het ook met de geest van liefde en de mantel der zachtmoedigheid – en vooral, met de overweging dat het dierbare bloed van Christus dat vrede gemaakt heeft tussen u en God, ook vrede gemaakt heeft tussen u en alle mensen. En nu, omwille van de liefde van Christus, behoort u als zij u op de ene wang slaan, hun ook de andere toe te keren. Als ze uw rok willen hebben, laat hen dan omwille van de liefde van Jezus ook uw mantel, liever dan in een geest van eeuwigdurende wedijver en strijd te leven. Moge God u daartoe in staat stellen, om Christus’ wil! 

			Amen.

			De hele dag door

			‘Uw hart zij niet nijdig over de zondaren, maar wees de hele dag door in de vreze des Heeren; Want zeker, er komt een einde, en uw verwachting zal niet afgesneden worden.’ 
Spreuken 23:17 en 18, Engelse vertaling

			De vorige zondag hadden we als tekst twee beloften. Ik vertrouw erop dat ze vol troost waren voor het beproefde volk van God en voor zielen die leven in de angst van zondeovertuiging. Vandaag zullen we twee voorschriften bezien, om niet de indruk te wekken enig deel van het Woord van God te verwaarlozen; want het voorschrift is evenzeer van God afkomstig als de belofte. Hier hebben we een bevel dat de Heilige Geest via de meest wijze mens heeft gegeven. En daarom is het, zowel aan de goddelijke als aan de menselijke kant, heel belangrijk.

			Ik zei dat Salomo de meest wijze mens was, en toch werd hij in de praktijk de meest dwaze. Door zijn dwaasheid kreeg hij een volstrekt nieuwe hoeveelheid ervaring van de droevigste soort. We vertrouwen erop dat hij zich met een berouwvol hart tot God wendde en dat hij op deze manier wijzer werd dan ooit – wijzer met een tweede wijsheid die de genade van God hem gegeven had om zijn aardse wijsheid te heiligen. Hij die een wellustige prins geweest was werd de wijze prediker in Israël. Laten wij onze harten openen om de wijsheid te kennen die hij onderwees. 

			Salomo’s woorden tot zijn eigen zoon zijn niet alleen wijs, maar ook vol van tedere bezorgdheid. Ze behoren daarom zeer gewaardeerd te worden en hartelijk aanvaard als de taal van vaderlijke genegenheid. Deze verzen staan opgetekend in het Boek Spreuken. Laat ze in de kerk van God algemeen als spreuken aanvaard worden, zoals dit ook gebeurde in het oude Israël. Laten het heel vertrouwde woorden voor ons zijn. Laat ze vaak geciteerd worden, dikwijls overwogen en vervolgens dagelijks in praktijk worden gebracht. God geve dat deze bijzondere tekst vanaf heden in deze kerk spreekwoordelijk zal worden. Moge de Heilige Geest ze diep in ieder geheugen en in ieder hart laten doordringen!

			 Als u de tekst evenwichtig zult bekijken, zult u ten eerste zien de voorgeschreven levenswijze van de godvrezende: ‘Maar wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’ In de tweede plaats zult u de vermoedelijke verstoring van die levenswandel opmerken. Dit gebeurde in de achterliggende eeuwen en het gebeurt nog steeds: ‘Uw hart zij niet nijdig over de zondaren.’ We worden vaak tot klagen verleid omdat de goddelozen voorspoed genieten. De vreze des Heeren in ons wordt verstoord en benadeeld door jaloerse gedachten. Als ze niet snel onderdrukt worden, zullen ze leiden tot mopperen en tot het wantrouwen van onze hemelse Vader. Zo dwaas en onwetend zijn we dat we onze wandel met God kwijtraken door ons aan de kwaaddoeners te ergeren. Ten derde zullen we voordat we afronden de nuttige overweging opmerken waardoor we zullen kunnen volhouden en waardoor we niet langer zullen mopperen over de voorspoed van de goddelozen: ‘Want zeker, er komt een einde; en uw verwachting zal niet afgesneden worden.’

			I. O, genade te ontvangen om in praktijk te brengen wat de Geest over ons eerste punt zegt, de voorgeschreven levenswijze: ‘Maar wees de hele dag door in de vreze des Heeren!’ De vreze des Heeren is een korte omschrijving van ware godsdienst. Het is een innerlijke gesteldheid van hartelijke onderwerping aan onze hemelse vader. Deze wordt voor een groot deel gevormd door een heilige verering van God en een heilig ontzag voor Hem. Hiermee samen gaat een kinderlijk vertrouwen in Hem, dat leidt tot liefhebbende gehoorzaamheid, tedere onderwerping en ootmoedige bewondering. Het is een kinderlijke vrees. Niet de vrees die pijn heeft, maar de vrees die met vreugde gepaard gaat wanneer wij ‘ons verheugen met beving.’ 

			We moeten allereerst in de vreze van God zijn voordat we er ‘de hele dag door’ in kunnen blijven. Dit kan nooit onze toestand zijn, tenzij als gevolg van de wedergeboorte. Om in de vreze des Heeren te zijn ‘moet u wedergeboren zijn.’ De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. We worden daarin door de Heilige Geest onderwezen, Die de enige Verwekker van al onze genade is. Waar deze vrees aanwezig is, is het een teken van eeuwig leven en bewijst het de blijvende inwoning van de Heilige Geest. ‘Welgelukzalig is de mens die gedurig vreest’; ‘de Heere heeft een welgevallen aan hen die Hem vrezen.’ Deze heilige vrees voor de levende God is het leven van God dat zichzelf in de levendgemaakten openbaart.

			Deze vrees is volgens de tekst bedoeld voor de hele dag en voor iedere dag. De langste dag is niet te lang voor onze eerbied en ook niet voor onze gehoorzaamheid. Als onze dagen worden verlengd totdat de levensdag uitmondt in de avond van de oude dag, moeten we nog steeds in de vreze Gods zijn. Ja, wanneer de dagen vermeerderen moet onze heilige vrees intenser worden. 

			Dit is tegengesteld aan de gewoonte van die personen die een schijngodsdienst hebben.

			Zij zijn erg voortreffelijk, erg heilig, erg godvruchtig als iemand naar hen kijkt. Dit is de liefde voor menselijke goedkeuring in plaats van de vreze des Heeren. De farizeeër, met een stuiver in de ene hand en een trompet in de andere, is een beeld van de man die alleen een aalmoes geeft om geprezen te worden. De farizeeër die zijn gebeden zegt terwijl hij op de hoek van de straat staat, is een beeld van de man die nooit in het verborgene bidt, maar die bij godsdienstige bijeenkomsten erg spraakzaam is. ‘Waarlijk, Ik zeg u, zij hebben hun loon weg.’ Schijngodsdienst stelt niets voor. Doe niets om door de mensen gezien te worden. Anders zult u zich ontwikkelen tot een volslagen huichelaar. 

			Ook mogen we de godsdienst niet beschouwen als iets wat geen gemeengoed is, als iets buitengewoons. Heb geen krampachtige godsdienst. Wij hebben gehoord over mannen en vrouwen die bij één gelegenheid bijzonder voortreffelijk waren, maar daarna nooit meer. Zij straalden fel als een komeet, een tijdelijk wonder, en zij verdwenen weer als kometen, om nooit te worden teruggezien. Godsdienst die onder hoge druk voor een bijzondere gelegenheid is opgekweekt, is geen gezond gewas. We hebben een gewone, alledaagse godsdienst voor iedere dag nodig, vergelijkbaar met het licht van de onbeweeglijke sterren die altijd schijnen. Godsdienst moet niet bezien worden als iets dat losstaat van het dagelijkse leven. Het zou het meest essentiële deel van ons bestaan moeten zijn. Ons gebed zou net als onze ademhaling moeten zijn, natuurlijk en aanhoudend. Onze gemeenschap met God zou te vergelijken moeten zijn met het gebruiken van voedsel, een gelukkig en natuurlijk voorrecht.

			Broeders, het is heel jammer wanneer mensen in hun leven een strenge scheiding tussen geestelijke en aardse dingen aanbrengen. Zeg niet: ‘Dit is godsdienst en het andere is zakelijk’, maar heilig alle dingen. Onze meest gewone handelingen zouden door het Woord van God en het gebed geheiligd moeten worden en zo tot heilige handelingen worden gemaakt. De beste mensen zijn in hun leven het meest stabiel.  

			Toen de grote Elia wist dat hij opgenomen zou worden, wat deed hij toen? Als u wist dat u vanavond naar de hemel zou worden gevoerd, dan zou u aan iets bijzonders denken waarmee u dit aardse toneel zou verlaten. Toch zou u niets beters kunnen doen dan uw plicht voortzetten, zoals u gedaan zou hebben als er zich niets had aangediend. Het was Elia’s werk om naar de profetenscholen te gaan en de jonge studenten te onderwijzen. Hij bleef dat werk doen totdat hij in de vurige wagen plaatsnam. Hij zei tegen Eliza: ‘De Heere heeft mij naar Bethel gezonden.’ Toen hij de studenten te Bethel vermaand had, dacht hij aan de andere school en zei tegen zijn metgezel: ‘De Heere heeft mij naar Jericho gezonden.’ Hij maakte zijn reis even kalm alsof hij nog een heel leven voor zich had en vervulde op die manier zijn leraarschap totdat God hem naar de Jordaan stuurde. Vandaar werd hij met een wervelwind in de hemel opgenomen.

			Wat is er voor een man van God beter dan te blijven in zijn roeping waarmee hij God verheerlijkt? Wat God u te doen gegeven heeft, moet u doen. Dat en niets anders, kome wat wil. Mocht iemand van u morgen geopenbaard krijgen dat hij moet sterven, dan zou het niet verstandig zijn om naar boven te gaan, te gaan zitten en te lezen of te bidden, voordat het dagelijks werk klaar is. Ga door, beste vrouw, en stuur de kinderen naar school, kook het middagmaal en handel de passende bezigheid van de dag af. En als u dan gaat sterven, zal het web van uw leven geen losse draden hebben die nog ontward moeten worden. Leef zo dat uw dood niet een stuk vreemd metaal zal zijn dat aan uw leven is vastgesoldeerd, maar daarentegen een harmonieus onderdeel van alles wat eraan vooraf is gegaan.  ‘Wees gij de hele dag door in de vreze des Heeren.’ Of we leven of sterven, we zijn des Heeren, en laten we daarnaar leven.

			Onze godsdienst moet nooit wisselvallig zijn, zoals sommige rivieren waarvan het peil steeds verschillend is. Pas op voor de geest die het ene uur in verrukking is en het volgende uur woedend. Pas ervoor op om Christus op zondag te dienen en de Mammon op maandag. Pas op voor de godsdienst die afhankelijk van de kalender varieert. Iedere zondagmorgen halen sommige lieden hun godsdienst tevoorschijn en brengen hem in fatsoen terwijl ze hun beste hoed afborstelen. Veel vrouwen zetten, overeenkomstig de mode, de vrees van God tegelijk met hun hoed op. Als de zondag voorbij is en hun beste spullen zijn weggedaan, hebben ze ook hun beste gedachten en hun beste gedrag aan de kant gezet. We moeten een godsdienst van zeven dagen hebben of anders hebben we er helemaal geen.

			Periodieke godsvrucht is doorlopende huichelarij. Wie afwisselend een vijand en een vriend van Jezus kan zijn, is in werkelijkheid altijd een vijand. We hebben een godsdienst nodig die we, net als de armen, altijd bij ons hebben. We hebben een godsdienst nodig die net als ons hart altijd luid klopt en die net als onze ademhaling altijd in beweging is. Sommige mensen hebben op dit punt vreemde ideeën. Zij zijn alleen heilig op heilige dagen en op heilige plaatsen. Er was een man die altijd vroom was op Goede Vrijdag. Op geen enkele andere vrijdag vertoonde hij tekenen van godsdienstigheid, en zelfs niet op enige andere dag. Maar op Goede Vrijdag kon niets hem ervan weerhouden om ’s morgens naar de kerk te gaan nadat hij als ontbijt een hot cross burn9 gegeten had. Die dag nam hij deel aan het heilig avondmaal en daarna voelde hij zich veel beter. Dat was ook maar al te begrijpelijk, aangezien hij volgens zijn theorie genoeg genade had binnengekregen om een jaar lang vooruit te kunnen.

			
				9. Brood met spijs en rozijnen dat in allerlei landen traditioneel op Goede Vrijdag wordt gegeten, aan de bovenkant van het brood is een wit kruis zichtbaar.

			

			U en ik geloven dat zulke denkbeelden onnozel en bijgelovig zijn. Maar wij moeten oppassen om niet op dezelfde manier te dwalen. Iedere vrijdag moet voor ons een Goede Vrijdag zijn. Mogen we zo waarlijk begenadigd worden dat iedere dag voor ons een heilige dag wordt: dat onze kleding een ambtsgewaad wordt, onze maaltijd een sacrament, ons huis een tempel, ons gezin een kerk, ons leven een offer, wijzelf een koning en een priester voor God! Dat op de bellen van onze paarden zal staan: ‘De heiligheid des Heeren’! (Zach. 14:20) God zende ons godsdienst van deze soort, want als we de hele dag door in de vreze des Heeren zijn, zal dat dit alles inhouden.

			Laat ons op praktische wijze de details opmerken die de aansporing omvat: ‘Wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’ De zon is op en wij worden wakker. Moge dan ieder van ons gevoelen: ‘Als ik wakker word, ben ik nog bij u.’ Het is verstandig om bij tijds op te staan, want door slaperigheid kunt u een uur verspillen en ervoor zorgen dat u de hele dag achter loopt, zodat u de dingen niet op orde kunt krijgen en u niet kunt gedragen als degenen die rustig wandelen met God.

			Als ik de hele dag in de vreze des Heeren moet zijn, dan moet ik goed beginnen met ernstig gebed en zoete gemeenschap met God. Bij het opstaan is het even belangrijk om het hart gereed te maken als om het gezicht te wassen; even belangrijk om Christus aan te doen als om kleren aan te trekken. Ons eerste woord zouden we tot onze hemelse Vader moeten spreken. Voor de gezondheid van de ziel is het goed om de dag te beginnen met een verzadigende teug van het water des levens.

			Van het begin hangt veel meer af dan sommige mensen denken. Hoe u ’s avonds naar bed gaat, kan bepalend zijn voor hoe u ’s morgens opstaat. Als u met uw verkeerde been uit bed stapt, kunt u de hele dag het gevoel hebben dat alles mis gaat. Als uw hart in goede toestand is bij het ontwaken, zal dit helpen om het de hele dag in een goede toestand te houden. Ga de droge wereld niet in voordat de morgendauw op uw takken ligt. Dompel uw hart in godsvrucht voordat u de stroom van dagelijkse zorgen inwaadt. Zie niet het aangezicht van mensen voordat u eerst het aangezicht van God hebt gezien. Laat uw eerste gedachten hemelwaarts zweven en laat uw eerste ademhalingen gebed zijn.

			En nu zijn we beneden en gaan we op weg naar ons werk. Als u zich over de straat haast, denk aan deze woorden: ‘Wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’ Laat uw God niet thuis achter. Buiten de deur hebt u Hem het meest nodig. Wees in het omgaan met uw medemensen wel bij hen, maar niet één ván hen, als dat zou inhouden dat u uw Heere vergeet. Het vroege onderhoud dat u met uw Liefste hebt gehad, zou uw levenswandel de hele dag moeten beïnvloeden. Een glimlach van Jezus in de ochtend geeft de hele dag zonneschijn. Probeer eens om terwijl u met de troffel werkt, de schaaf hanteert of de naald of de pen gebruikt, doorlopend gemeenschap met uw Vader en uw Heere in stand te houden. Laat de telefoonlijn tussen u en de Eeuwige nooit ongebruikt. Leg uw oor tegen de hoorn en hoor wat de Heere tot u zal spreken. En houd uw mond erbij en vraag raad van het heiligdom hierboven. Of u nu lang of kort werkt, ‘wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’

			Maar het is etenstijd; wees in de vreze des Heeren terwijl u aan tafel zit. De ziel kan vergiftigd worden terwijl het lichaam gevoed wordt wanneer we het uur van verfrissing veranderen in een uur van vermaak. Sommigen zijn gulzig, nog meer worden er dronken. Beschouw uw tafel niet als een varkenstrog waar het beest zich vol kan zwelgen. Maar houd uw eetlust in de gaten en maak uw tafel door heilige dankzegging tot een tafel des Heeren. Eet het brood van de aarde zoals u uiteindelijk brood zult eten in het koninkrijk van God. Drink zo dat uw hoofd en uw hart in de beste toestand mogen zijn om God te dienen. Als God u voedt, ontheilig de gelegenheid dan niet door overdaad en bederf haar niet door lichtzinnige gesprekken.

			Gedurende de dag zorgen onze bezigheden ervoor dat we gezelschap hebben. Misschien hebben we andere collega’s dan we zelf zouden uitkiezen; maar wie zijn brood verdient, komt vaak op plekken waar zijn eigen wil hem niet zou brengen. Als we nooit met goddeloze mensen mochten omgaan, moesten we uit de wereld gaan. Wie de hele dag door in de vreze van God is, zal letten op zijn eigen geest, woorden en daden, zodat ze met het Evangelie van Christus in overeenstemming zullen zijn, in welke kringen hij ook moet verkeren.

			Probeer geen kluizenaar of monnik te zijn, maar wees een man Gods onder de mensen. Als u een afspraak maakt of uw goederen aan klanten verkoopt, wees dan in de vreze van God. Het kan nodig zijn om naar de markt of naar de beurs te gaan, maar wees te midden van de menigte in de vreze des Heeren. Mogelijk zult u maar zelden spreken over wat u het meest dierbaar is, om geen parels voor de zwijnen te werpen. Maar u moet altijd onder heilige en hemelse invloed blijven, zodat u altijd bereid bent rekenschap te geven van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. ‘Wees de hele dag door in de vreze des Heeren’, ook al worden uw oren gekweld en uw hart bedroefd door het kwaad om u heen. Wie in Londen niet in de vreze Gods kan zijn, kan dat ook niet op het platteland.

			Het gezelschap is nu weggegaan en u bent alleen. Handhaaf de vreze des Heeren in uw eenzaamheid. Pas ervoor op om tot eenzame zonden te vervallen. Sommige jonge mannen en vrouwen halen als ze alleen zijn een slechte roman tevoorschijn, waarvan ze niet zouden willen dat iemand hen die zag lezen. En anderen gebruiken af en toe stiekem alcohol, terwijl ze een heel sobere reputatie willen hebben. Als een mens een juiste verhouding met God heeft, heeft hij het beste gezelschap wanneer hij alleen is. Hij streeft ernaar om zijn God daarin te eren en Hem geen verdriet te doen. Ongetwijfeld ben ik wanneer ik alleen ben met God, verplicht mij zo goed mogelijk te gedragen. Doe niets waarvan u bang zou zijn dat het bekend zou worden. Vrees de Heere wanneer u zo alleen bent dat u geen vrees voor mensen hebt.

			De avond komt, de winkel is gesloten en u hebt een beetje tijd voor uzelf. Onze jonge mensen die in een winkel werken hebben een rustperiode en een wandeling nodig. Geldt dit voor u? ‘Wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’ Wees uw Heere zowel ’s avonds als ’s morgens trouw. Pas op voor slecht gezelschap in de avond! Denk erom dat u nooit zegt: ‘De duisternis zal mij immers bedekken.’ ‘Wees in de vreze des Heeren’ wanneer zondaars u proberen te verleiden en weiger meteen ieder aanbod dat God niet behaagt. 

			‘Ontspanning’, zegt iemand. Ja, ontspanning. Er zijn veel nuttige en gezonde vormen van vermaak die met mate in ons voordeel gebruikt kunnen worden. Maar houd u niet bezig met enig tijdverdrijf dat u verhindert om voortdurend in de vreze des Heeren te blijven. Vergeet als u zich ontspant niet uw hogere re-creatie10, waarbij u in Christus Jezus tot een nieuw schepsel werd gemaakt. Onze voornaamste rust ligt in een verandering van dienst voor onze Heere; ons grootste genoegen is gemeenschap met Jezus.

			
				10. Spurgeon gebruikt in dit gedeelte het woord ‘recreation’, dat zowel ‘ontspanning’ als ‘herschepping’ betekent.

			

			De nacht komt en we zijn thuis met ons gezin. Laten we niet vergeten de dag te besluiten met familiegebed en persoonlijk gebed, zoals we deze ook begonnen zijn. In onze kamer moet niets aanwezig zijn waarvan de engelen zouden blozen als ze ernaar zouden kijken. Die heilige wezens komen en gaan waar de heiligen rusten. Engelen hebben een speciale voorliefde voor slapende heiligen. Lieten ze geen ladder neer vanuit de hemel naar de plaats waar Jakob lag? Hoewel hij slechts een steen als hoofdkussen had, de aarde als bed, de bosjes als gordijnen en de nachtelijke hemel als baldakijn, toch was God er en engelen zwermden om hem heen. Tussen Gods troon en het bed van heilige mensen ligt sinds lang een veel gebruikte weg. Rust iedere nacht in Jezus, zodat u uiteindelijk in Jezus mag rusten. Wees vanaf de dageraad tot middernacht in de vreze des Heeren.

			Laten we nu nadenken over speciale gelegenheden. Niet alle dagen zijn hetzelfde. Er zullen uitzonderlijke gebeurtenissen plaatsvinden, en die zijn allemaal bij de dag inbegrepen. Op een dag lijdt u misschien een groot verlies en merkt u onverwacht dat u veel armer bent dan toen u uit bed kwam. ‘Wees in de vreze des Heeren’ als u met verliezen en tegenslagen te maken hebt. Als de grote watervloeden overheersen en stormen van verdrukking over u heen razen, blijf dan in de ark van de vreze des Heeren en u zult even veilig zijn als Noach was.

			Mogelijk beleeft u een verwonderlijk succesvolle dag, maar staar u daar niet blind op. Toch kan het zijn dat u opeens binnen bent. Ongedacht kan u een verbazingwekkend voordeel in de schoot vallen. Wees dan niet overmatig opgewonden, maar blijf in de vreze des HEEREN. Let erop dat u niet zo trots wordt dat u op uw welvaart vertrouwt, want dan kan God het nodig vinden om u uit liefde tot uw ziel te bedroeven.

			Mogelijk wordt u in de loop van de dag door een ongebruikelijke verzoeking overvallen. Christelijke mensen zijn goed gewapend tegen gewone verzoekingen, maar plotselinge aanvallen kunnen hen verwonden. Wees daarom de hele dag door in de vreze des Heeren; dan zullen onvoorziene omstandigheden u niet onderuit halen. U zult niet bang zijn voor slechte berichten. Evenmin zult u door verkeerde suggesties misleid worden wanneer u in de voortdurende vreze des Heeren geworteld en gegrond bent.

			Misschien wordt u in de loop van de dag op een kwaadaardige manier uitgedaagd. Een slecht iemand belaagt u met verbitterde praatjes. Als u uw goede humeur ook maar een beetje verliest, profiteert uw tegenstander van uw zwakheid en wordt nog bitterder en lasterlijker. Hij gooit u dingen naar het hoofd die niet gedacht en nog minder gezegd mogen worden. ‘Wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’ ‘Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid.’ ‘Wordt niet door het kwade overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.’ De tegenstander kent uw zwakke plek en daarom zegt hij de meest monsterachtige dingen tegen God en tegen heilige zaken. Let niet op hem, maar bezit uw ziel in lijdzaamheid. Dan zal de vreze van God een pantser voor u blijken dat zijn giftige pijlen niet kunnen doorboren. ‘Moge de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw harten en zinnen bewaren door Christus Jezus.’

			Het kan zijn dat u in de loop van de dag in een heel moeilijke zaak moet handelen. Het gewone intermenselijke verkeer is voor eerlijke personen gemakkelijk genoeg. Maar zo af en toe stuit u op een lastige kwestie, op een gewetenszaak, op iets waarover niet zo maar uit een losse pols te beslissen valt. ‘Wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’ Zet de moeilijke kwestie voor de Heere uiteen. Beoordeel een zaak zoals deze voor Zijn rechterstoel beoordeeld zal worden. En als hij uw beoordelingsvermogen te boven gaat, wacht dan op God om verder licht te ontvangen. Er is geen mens die dwaalt, zelfs niet in een moeilijk geval, wanneer hij gewend is om net als David te roepen: ‘Breng de efod hier.’ Dit heilige boek en de goddelijke Geest zullen ons op de juiste manier leiden wanneer het beste oordeel dat we zelf kunnen vellen nog onzeker is. ‘Wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’

			Maar ach, u voelt zich helemaal niet fit. U zult vandaag niet actief kunnen zijn. U kunt niet naar uw werk gaan, u moet in bed blijven.  Pieker daar niet over, maar ‘wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’ Als u de hele nacht wakker bent omdat de slaap niet kunt vatten, laat dan uw gedachten steeds hemelwaarts gaan, laten uw verlangens tot rust komen in de boezem van uw Vader en laat uw geest gelukkig zijn omdat u weet dat Christus met u meevoelt. Als ons hele leven overspoeld door en ondergedompeld is in de heilige Geest, vindt u gezondheid in ziekte en vreugde in pijn.

			Het is ook mogelijk dat u lijdt aan psychisch ongemak in de vorm van een depressie. De dingen zien er donker uit en uw hart is heel zwaar. Klager, ‘wees de hele dag door in de vreze des Heeren.’ Wanneer het leven als een mistige dag is, wanneer de voorzienigheid bewolkt en stormachtig is en u door een orkaan overweldigd bent, wees dan nog in de vreze des Heeren. Wanneer uw ziel enorm bedroefd is en u zo vermorzeld bent als een druiventros in de wijnpers, klamp uzelf dan toch aan God vast en laat uw eerbiedige vreze van Hem nooit gaan. Hoe uitzonderlijk en ongebruikelijk uw beproeving ook moge zijn, laat toch in uw ziel deze overtuiging opkomen: ‘Ook al zou Hij mij doden, zo zal ik nog op Hem hopen.’

			Ik heb de zaak in algemene zin uiteengezet. Laat me u nu wijzen op de bijzondere redenen waarom we altijd in de vreze des Heeren moeten zijn. Behoren we niet de hele dag in de vreze des Heeren te zijn omdat Hij ons de hele dag ziet? Wendt de Heere Zijn oog ooit van ons af? Sluimert de Bewaarder Israëls ooit? Als God niet onze God was, maar alleen onze wettige Meester, dan zou ik zeggen: ‘Laten wij geen ogendienaars zijn’ – maar laten we aangezien we niet aan Zijn alziend oog kunnen ontsnappen, er des te meer op toezien hoe we onszelf gedragen. ‘Wees de hele dag door in de vreze des HEEREN’, want de Heere Die u vreest, ziet u voortdurend.

			Onthoud ook dat de zonde de hele dag door even slecht is. Is er een uur waarin het goed zou zijn om God niet te gehoorzamen? Is er een bepaalde tijdsperiode waarin de wet van heiligheid krachteloos is? Ik dacht het niet. Geeft daarom nooit aan zonde toe. God vrezen is altijd goed. De vrede van Gods loslaten, is altijd heel verkeerd. Wees daarom altijd in de vrezen des Heeren. Herinner u de striktheid van Nehemia’s integriteit en hoe hij zei: ‘Maar ik heb alzo niet gedaan, om der vreze Gods wil.’

			Wandel de hele dag door in de vreze des Heeren omdat u altijd aan Christus toebehoort. Het merkteken van het bloed is altijd op u, zult u het ooit verloochenen? U bent uitverkoren, en u bent altijd uitverkoren. U bent duur gekocht en u bent altijd van uw Heere. U bent door de Heilige Geest uit de wereld geroepen en Hij roept u altijd. U bent door soevereine genade bewaard en u wordt altijd zo bewaard. Daarom bent u vanwege de voorrechten die u geniet verplicht om in de vreze des Heeren te blijven. Hoe kunt u uw door God gegeven en door de hemel geëerde karakter van een kind van God opgeven? Nee, houd liever voor eeuwig vast aan uw aanneming tot kind en aan de erfenis die u hierdoor verzekerd wordt.

			U kunt nooit voorspellen wanneer de satan u zal aanvallen, wees daarom heel de dag in de vreze des Heeren. U bent in bezet gebied. Soldaten, wees altijd waakzaam! Soldaten, blijft in gevechtstoestand! Als u in uw eigen gebied was, zou u bij de voorste rijen vandaan kunnen dwalen en ergens kunnen gaan liggen. Echter, u marcheert door het land van de tegenstander, waar achter ieder bosje een vijand hurkt.

			Onderhoud verder dat uw Heere ieder uur kan terugkomen. Voordat deze woorden van mijn lippen naar uw oor kunnen reizen, zou Jezus hier kunnen zijn. Terwijl u met uw werk bezig bent, of op bed ligt of in het veld bent, kunnen de vlammende hemelen Zijn komst verkondigen. Sta daarom met uw lendenen omgord en uw lampen brandend, klaar om de feestzaal in te gaan wanneer de Bruidegom komt. Of, u kunt sterven. Als kerk hebben we de achterliggende dagen een dubbele waarschuwing gehad in het overlijden van twee geliefde ouderlingen. Zij zijn als korenschoven naar huis gedragen, volledig gerijpt. Zij zijn in vrede gestorven en vreugdevol de rust binnengegaan. Wij staan ook aan de kant van de doodsrivier. Onze voeten worden door het water aan de rand van de rivier overspoeld. Ook wij zullen spoedig de zwarte stroom doorwaden. In één moment, plotseling, kunnen we worden weggeroepen. Laat iedere daad zo zijn dat we er geen moeite mee zouden hebben als algemeen bekend werd dat dit onze laatste daad was. Breng iedere dag zo door dat hij een gepast einde van het leven op aarde zou kunnen zijn. Laat ons nabije en naderende einde ons helpen om de hele dag door in de vreze des Heeren te zijn.

			Als we in die toestand blijven, merk dan de bewonderenswaardige resultaten op! In de vreze des Heeren blijven, betekent veilig wonen. De Heere verlaten staat gelijk aan het opzoeken van het gevaar. In de vreze des Heeren is een sterk vertrouwen, maar los ervan bestaat er geen veiligheid.

			Wat is zo’n toestand respectabel! Een godsdienst die niet consistent is, wordt door mensen belachelijk gemaakt. Ik heb gehoord over een broeder die beweerde dat hij al lang een geheelonthouder was, maar sommigen twijfelden hieraan. Toen men hem vroeg hoe lang al, antwoordde hij: ‘Met wat tussenpozen zo’n twintig jaar.’ U had de veelbetekenende glimlach op alle gezichten moeten zien. Een geheelonthouder met tussenpozen! Zijn voorbeeld stelde niet veel voor. Sommige belijders zijn met tussenpozen christen en niemand respecteert hen. Dit soort zaad zal niet groeien; er zit geen levenskracht in. Consistentie is het bewijs van oprechtheid.

			‘Wees de hele dag door in de vreze des HEEREN’, dan zult u gelukkig zijn. God heeft het de gelovige onmogelijk gemaakt om zich in zonde op z’n gemak te voelen. Als u christen bent, zult u nooit geluk vinden in het bij God vandaan gaan. Nogmaals, God heeft dit soort genoegen voor u onmogelijk gemaakt. Uw vreugde ligt in een nabije wandel met God; uw hemel op aarde bestaat uit gemeenschap met de Heere.

			Als u in de vreze des Heeren blijft, wat zult u dan nuttig zijn. Mensen die met tussenpozen christen zijn, zijn niets waard. Ze beïnvloeden niemand. Het weinige goede dat ze doen, maken ze zelf weer ongedaan. De mens die in de vreze des Heeren blijft, is ook de mens die groeit. Wie de hele dag door in de vreze des Heren is, krijgt meer van die vreze; en die vreze heeft meer praktische invloed op zijn leven en hart. Wat een armzalig leven leiden zij die afwisselend ijverig en lauw zijn! Net als Penelope11 weven ze overdag, maar ontrafelen ze ’s nachts. Ze zijn net als het weer; het is bij hen dan vriezen en dan dooien. Ze bouwen en breken dan weer af, en zo hebben ze nooit rust. Kinderen van God, laat uw gedrag consistent zijn. Laat uw leven niet zijn als een dambord, met evenveel zwarte als witte velden. Wees niet als de orgelvogel12, die beroemder is om zijn gekwetter dan om iets anders. O, dat God ons als witte duiven zou maken!

			
				11. Figuur uit de Griekse mythologie.

				
					12. De Engelse benaming die Spurgeon gebruikt is magpie. Dit betreft een zwart-witte (!) zangvogel.

				

			

			Wees niet de ene dag moedig en de andere dag laf. Wees niet de ene dag gezond in het geloof en de volgende dag in een slechtere toestand. Wees niet in een opwelling gul, terwijl u in uw gewone doen zo zelfzuchtig bent als een vrek. O, dat we aan onze Vader in de hemel gelijk mogen worden in heiligheid, en vervolgens aan Hem gelijk in onveranderlijkheid, zodat we voor altijd heilig zouden zijn!

			Laten we uit dit alles onze grote nood afleiden. Het is alsof ik iemand hoor zeggen: ‘U geeft ons heel wat werk te doen.’ Is dat zo? Geloof me, ik zoek naar een sterkere hand dan de uwe. Zelfs één enkele dag in de vreze des Heren zijn is voor een onwedergeboren natuur onhaalbaar; dit is een werk van genade. Zie dan wat voor genade u alle dagen van uw leven nodig zult hebben. Zoek ernaar en ontvang hem. Zie hoe weinig u zonder de Geest van God kunt doen. Zonder Zijn inwoning zult u spoedig alle vreze des Heeren afwerpen. Pleit op de verbondsbelofte: ‘En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken.’ Wees voor alles van God afhankelijk.

			En aangezien u weet dat de zaligheid uit het geloof is, opdat zij naar genade zij (Rom. 4:16), oefen veel geloof richting God. Geloof dat Hij u de hele dag door in Zijn vreze kan laten zijn. ‘U geschiedde naar uw geloof.’ Geloof dat heiligheid mogelijk is. Zoek ernaar en bezit haar. Geloof moet, als kanaal van genade, altijd met de waarheid verbonden zijn. Waar geloof leeft van waarheid. Als u de leerstellingen van het Evangelie opgeeft, zult u helemaal niet in de vreze van God zijn. En als u eraan begint te betwijfelen, zult u niet de hele dag door in de vreze des Heeren zijn. Zorg ervoor dat solide waarheid het fundament van uw geloof is en laat uw krachtige geloof u dagelijks genade brengen, zodat u overduidelijk altijd in de vreze des Heeren zult zijn.

			II. Welnu, ik heb terecht het grootste deel van mijn tijd aan het belangrijkste onderwerp besteed. Aan het volgende punt besteden we maar een paar woorden. Laten we de vermoedelijke verstoring bezien. Godzalige mensen in alle tijden is het overkomen dat ze de goddelozen zagen opbloeien, en door die aanblik werden ze aan het wankelen gebracht. U ziet een gewetenloos mens goed geld verdienen in uw handel, terwijl u niets verdient. Soms denkt u dat uw geweten u hindert; en ik hoop dat het niet iets anders is. U ziet iemand anders konkelen en bedriegen. Voor hem is eerlijkheid niets dan tactiek. Werken op zondag is geen probleem, want het Woord van God betekent niets voor hem. U kunt niets doen zoals hij, en daarom lijkt u niet zo te vorderen als hij. Het zij zo. Laat zijn voorspoed u niet treurig maken. Er is iets beters om voor te leven dan geld verdienen alleen.

			Als uw leven God behaagt, laat het dan ook uzelf behagen. Benijd de goddelozen nooit. Veronderstel dat God het hem toestaat om succesvol te zijn, wat dan nog? Benijd hem niet meer dan dat u vette ossen benijdt vanwege de linten waarmee ze tijdens een tentoonstelling versierd zijn. Ze zijn klaar voor de slacht. Wilt u zich in hun plaats bevinden? Het lot van de voorspoedige zondaar valt te vrezen. Hij is op een hoge positie gezet om te worden neergeworpen.

			Beroof de goddelozen zelfs niet in gedachten van hun voorbijgaande geluk. Hun huidige voorspoed is de enige hemel die ze ooit zullen kennen. Laat hen er zoveel van hebben als ze kunnen. Ik heb gehoord van een vrouw die haar onvriendelijke en goddeloze echtgenoot om precies deze reden heel vriendelijk behandelde. Ze zei: ‘Ik heb voor hem gebeden en ik heb er bij hem op aangedrongen dat hij aan zijn ziel zou denken. Uiteindelijk ging ik echter vrezen dat hij in zijn zonden zal sterven, en daarom heb ik besloten dat ik hem in dit leven zo gelukkig zal maken als ik maar kan. Ik beef als ik bedenk hoe groot zijn ellende in de toekomende wereld moet zijn en daarom zal ik hem nu gelukkig maken.’ U die bij uw gezonde verstand bent, u zult de varkens hun schillen en draf zeker niet misgunnen! Nee, vul de trog en laat het schepsel zich voeden, want het heeft part noch deel aan een hoger leven. Gelovigen, neem uw bittere beker en drink deze zonder klagen. Eén uur met God zal immers een honderdvoudige vergoeding zijn voor een leven van beproeving.

			De beproeving die de voorspoed van goddelozen oplevert, is des te groter omdat deze mensen erg geneigd zijn om te pochen. Ze snoeven over de lijdende gelovige en zeggen: ‘Wat levert je godsdienst op? Je bent slechter af dan ik. Kijk eens hoe prettig het mij zonder God vergaat!’ Geef niets om hun gepoch; dat zal spoedig eindigen. Hun tong wandelt op de aarde, maar ze spreken slechts ijdelheid.

			Het is pijnlijk om te zien dat de vijanden van God triomferen. Hun tactiek verslaat voor een tijd het eerlijke protest van de liefhebber van de waarheid. Bedrog overweldigt een eerlijk mens. Er zijn meer liefhebbers van dwaling dan mensen van God. Zulke mensen verachten contracten en alle manieren waarop eerlijke mensen beschermd worden. Wat geven zij erom? Ze verachten de ouderwetse mensen die ze verdrukken. Denk aan Haman in het boek Esther, en merk op hoe praalzuchtig hij was totdat hij aan de galg werd opgehangen.

			Er is geen werkelijke reden om slechte mensen te benijden: in hun huidige toestand lopen ze gevaar, en hun toekomst is het verderf. Ik zie hen nu op dat eiland, sportend, dansend, vrolijk feestend. Ik sta als het ware op een naakte rots, en ik zou hen hun eiland van rozen en lelies kunnen benijden. Maar terwijl ik toekijk, zie ik dat hun prachtige eiland geleidelijk naar het verderf wegzinkt. De oceaan komt aan alle kanten op. De golven slaan de stranden weg. Zelfs terwijl ze dansen, stijgt de vloed hoger. Kijk, daar zinkt een bedwelmde ellendeling in de verslindende vloed weg. De rest gaat door met het spel, maar het kan niet lang meer duren. Ze zullen spoedig verdwenen zijn. Laat mij liever op mijn eenzame rots staan dan in een voorbijgaande weelde weg te zinken. Laat mij in veiligheid blijven, in plaats van te dansen wanneer er overal gevaar heerst.

			Ach lieve vrienden, als u de slechte mensen benijdt, zal dit u wezenlijke schade toebrengen. Afgunst helpt op geen enkele manier, maar hindert op vele manieren. Als u de slechten benijdt, verlangt u er misschien al snel naar om hen gelijk te zijn. Op het moment dat u dat wenst, bent u hun gelijk! Wie slecht zou willen zijn omwille van voorspoed, is al slecht. Wie zegt: ‘Ik zou net zo willen doen als zij, zodat ik net zo rijk zou kunnen worden als zij’, wel, dat is iemand die zijn ziel zou willen verkopen als hij een koper kon ontmoeten. Nee, nog niet voor heel de wereld zouden wij het lot van ongelovigen willen delen. We willen liever met Mordechai in de poort zitten dan net als Haman te feesten met de koning. God helpe ons, lieve vrienden, zodat het ons niet schokt wanneer we de voorspoed van de goddelozen zien.

			III. We sluiten af met een nuttige overweging. De tekst zegt: ‘Want zeker, er komt een einde; en uw verwachting zal niet afgesneden worden.’ Allereerst, er komt een einde aan dit leven. Deze dingen duren niet eeuwig. Integendeel, al het zichtbare is vergankelijk. Het menselijk leven is een ijdele vertoning; zelfs als vertoning is het ijdel. U spreekt over geestelijke dingen alsof het schaduwen zijn; in werkelijkheid echter zijn ze het enige wezenlijke. Tijdelijke dingen zijn als een fata morgana in de woestijn. De dingen om ons heen zijn gemaakt van dezelfde substantie als dromen, en wanneer we werkelijk ontwaken zullen we hun beeld verachten. In alle weelde en eer zijn een worm en een mot aanwezig. Denk aan het einde van de zondaar en u zult nooit meer onrustig zijn wanneer hij zich uitspreidt als een groene laurierboom.

			Vervolgens, er komt een einde aan de voorspoed van mensen in de wereld. Hij verdient zijn geld. En dan? Hij verdient nog meer. En dan? Hij verdient nog meer. En dan? Hij sterft, en er staat een klein berichtje in de krant over hoeveel geld hij nalaat. In werkelijkheid betekent dit dat hij werd weggenomen van zoveel dat hij nooit bezat maar voor zijn erfgenaam bewaakte. De dood brengt dingen tot een einde en na de dood komt het oordeel: ‘Want God zal ieder werk brengen in het gericht, met al wat verborgen is.’ (Pred. 12:14) Wat een einde zal dat zijn! De zondaar mag zo zorgeloos leven als hij maar wil, maar hij moet er voor de rechterstoel van Christus verantwoording van afleggen. Luid kan hij lachen, sarcastisch en bitter kan zijn kritiek op godsdienst zijn, maar er komt een einde. En wanneer het doodszweet op zijn voorhoofd staat, zal hij inbinden en hulp nodig hebben van precies dat Evangelie dat hij bekritiseerde. ‘Er komt een einde.’ Laat ons ons leven niet besteden aan dat wat een einde heeft. Een onsterfelijke ziel behoort onsterfelijke vreugden te zoeken.

			Lieve vrienden, voor u is er een (doel)einde13 in een heel andere betekenis. God heeft een bedoeling met uw huidige moeite en beproeving. Hij stuurt u uw moeilijkheden en beproevingen met een genadig motief. ‘Wees de hele dag door in de vreze des Heeren’, want ieder deel van de dag kan ertoe bijdragen dat uw geestelijke vorming toeneemt, uw voorbereiding op de hemel die komt. Met alles wat u overkomt heeft uw hemelse Vader een bedoeling. De pijlen van onheil zijn gericht op uw zonden. Bittere bekers die u drinkt, zijn bedoeld om de innerlijke delen van de ziel te reinigen. Mopper niet, maar vertrouw. Een oud spreekwoord zegt dat u aan kinderen en dwazen nooit half afgemaakt werk moet laten zien. Evenzo geldt dat het werk van God in de voorzienigheid niet door zulke armzalige kinderen als wij beoordeeld kan worden. We kunnen de uiteindelijke bedoelingen van Gods plannen niet zien. Broeders, wanneer we alles kunnen overzien en Gods werk voltooid kunnen aanschouwen, zullen we een andere indruk hebben van dingen dan nu terwijl het werk nog aan de gang is.

			
				13. De Engelse vertaling van Spreuken heeft het woord end, dat zowel ‘einde’ als ‘bedoeling’ betekent. Spurgeon gaat nu door op de laatste betekenis.

			

			Ten slotte, er komt een einde voor de goddeloze, maar uw verwachting zal niet worden afgesneden. Wat verwacht u? Dat God Zijn belofte zal houden? Dat zal Hij doen. Dat God u uiteindelijk vrede zal geven? Dat zal Hij doen. Dat Hij u uit de doden zal opwekken en u met Christus in de hemelse gewesten zal zetten? Dat zal Hij doen. Dat u voor eeuwig met de Heere zult zijn en dat Hij u heerlijkheid en vreugde zal geven? Dat zal Hij doen. Uw verwachting zal niet worden afgesneden. Iedere christen is een mens met veel verwachting, en geen enkele verwachting zal beschaamd worden. Laat hem zijn hoop cultiveren en de reikwijdte ervan vergroten. Want de hoop die op Jezus en Zijn genade gegrond is, stelt ons nooit teleur. Voor ons geldt dat de vogels in de lucht beter zijn dan de vogels in de hand; ze zijn even zeker ons eigendom. De belofte van God is op zichzelf beschouwd een bezitting, en onze verwachtingen ervan vormen op zichzelf beschouwd en genot.

			Ik rond af, lieve vrienden. Moge de Heilige Geest deze dingen aan uw hart toepassen! Christenen behoren uitzonderlijk blij te zijn; want al hebben ze maar een klein grondgebied, het is voor eeuwig aan hen verpacht. Een werelds mens kan een groot huis hebben, maar hij huurt het maar kort; binnenkort heeft hij niets meer. Juist op dit moment is er veel ophef over aflopende pachtcontracten. Voor iedere goddeloze kan zijn levenscontract morgen aflopen! Het contract van de gelovigen loopt echter nooit af. Wat hij heeft, is zonder voorbehoud van hem. Zijn erfenis zal voor eeuwig zijn.

			Grijp door het geloof het eeuwige. Sla het geestelijke als een schat op. Verblijdt u in God, en wees de hele dag door in de vreze des Heeren. God geve u dit in Zijn grote genade, om Christus wil! 

			Amen.
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